Ondergedompeld in het leven

Jezus werd gedoopt in de Jordaan.

Op de scheiding tussen woestijn

en een nieuw beloofd land,

kreeg Hij zicht op zijn leven.

Geworteld in de geschiedenis van zijn volk
zag Hij de hemel open.

Op de grens van dood en leven

wist Hij zich Gods lieve Zoon.

De scheppende Geest van de oorsprong
van hemel en aarde maakte een nieuw begin.
Ondergedompeld in de Jordaan

en in het leven van Israél,

begint Hij zijn werk

voor Gods Rijk op deze aarde.

Hij wist dat God daarbij

helemaal aan zijn kant stond

in goede en kwade dagen.

Gedoopt met water,

ondergedompeld in het leven en in deze wereld,
bekennen we ons tot zijn levensstijl.
Verbonden met allen in heden en verleden,
weten we ons verplicht

om te doen zoals Hij,

om te werken aan recht en gerechtigheid,

om ons in te zetten voor vrede en liefde.

We zijn gedoopt om Gods zoon of dochter te worden:
Gods lieve mens, vol van zijn Geest;

gezonden om leven waar te maken;

om te bouwen aan een wereld

als een land van belofte,

een land van melk en honing

voor iedereen.
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