Liturgie Doop van de Heer (B)
(10 januari 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.

Moge Gods Goede Geest onder ons zijn, de Geest die over Jezus is gekomen bij zijn doop in de
Jordaan. De Geest die ieder van ons heeft meegekregen toen hij werd gedoopt in de naam

+ van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

De Kerk herdenkt vandaag de doop van Jezus. In Jezus’ doop werd openlijk duidelijk wat zijn
leven voor de mensen en voor God betekende. Vele jaren geleden werden ook wij gedoopt.
Wat is de impact daarvan op ons dagelijks leven? Maken we in ons doen en laten duidelijk

wat onze doopbelofte voor ons leven te betekenen heeft? Het feest van Jezus’ doopsel
confronteert ons met deze vraag. Daarover willen wij in deze eucharistieviering even nadenken.

Gebed om ontferming

Pr.

Le.

Le

Le.

Pr.

Ons leven is een geschenk uit Gods hand. Maar zonder zijn ontferming kunnen wij niet
leven.

Heer, Gij roept ons in het leven. Gij neemt ons bij de hand en waakt over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij zijt de Broer van alle mensen. Het geknakte riet richt Gij weer op.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, door het doopsel woont Gij in ons. Gij roept ons op tot eenheid en liefde.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God die groter is dan ons hart, ons omgeven met vergeving en goedheid
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Openingsqgebed

Pr.

God, Gij dwingt ons niet maar tracht ons, met eindeloos geduld, voor U te winnen.

Wij bidden U: doop ons hier en nu met vuur en geestkracht en met goede moed

opdat ook wij kiezen voor U en ons volledig inzetten voor de komst van uw Rijk van vrede
en gerechtigheid, zoals Jezus dat deed, uw Dienaar en Mens onder de mensen. Amen.

Eerste lezing (Jesaja 42,1-4.6-7)

Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, die Ik met genoegen
gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken.
Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat. Het geknakte riet zal
hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij zal recht brengen.
Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, maar hij vestigt het recht op de aarde en
de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te
brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u tot een verbond met het volk, tot
een licht voor de naties; om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te
bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.



Evangelie (Mc. 1, 7-11)

Johannes verkondigde: "Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij
te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar
Hij zal u dopen in heilige Geest.' In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea en Hij liet
zich in de Jordaan dopen door Johannes. Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de
hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit
de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.'

Homilie

Elk jaar wagen vele mensen het op nieuwjaarsdag aan de kust om een nieuwjaarsduik in zee te
nemen. Velen voelen het als zalig aan. Het oude jaar voorbij, alles afgespoeld, ondergedoken en
weer overeind, tintelend en fris, als een nieuwe herboren mens eruit komen. Een nieuw jaar, een
nieuwe toekomst tegemoet.

De doop van Jezus in de Jordaan was ook zoiets. Een onderdompeling in dat frisse water. Gods
Geest daalde neer over Jezus, staat er in het evangelie. Jezus, vol van Gods Geest, zoals hij
wordt genoemd: 'liefste zoon van God, een man naar Gods hart'. Een mooiere naam is er niet.
Een betere mens was er niet. Jezus van Nazareth: Gods geliefde. Menselijk evenbeeld van God.
Een menselijk hart vol van Gods liefde.

De doop van Jezus was het begin van zijn openbaar leven. We weten hoe dat geweest is. Hij
doorbrak een verstarde traditie, een benepen verstaan van de wet. Hij sprak vrijmoedig een
radicale taal. Hij stelde de liefde boven de sabbat. Hij nam het op voor zwakke, miskende, kleine
mensen. Voor zondaars en onreine mensen. Hij was de dienaar die de voeten waste. Hij ging het
gruwelijke kruis niet uit de weg. De zending die hij kreeg bij het doopsel is hij trouw gebleven tot
het uiterste.

Het is Jezus niet gelukt om de wereld te veranderen. Maar het is Hem wel gelukt een beweging
op gang te brengen van mensen met een andere levenshouding dan de gangbare, mensen met
een opdracht. Die mensen, dat zijn wij, die gedoopt zijn. Wij mogen die beweging van Jezus
vandaag verder zetten. Blijven opkomen voor zwakke en miskende mensen. Dienaars die de
voeten wassen. Het kruis, het onrecht niet uit de weg gaan. Het is onze roeping, onze zending
als gedoopten om daar samen voor te ijveren. Het kan in kleine daden, daden van dagelijkse
goedheid.

Elke dag iets goeds doen, het zal jou goed doen; en ook: vrede op aarde: het begint met een
schouderklopje! Alleen door dit engagement als gedoopte op te nemen kunnen we in deze
wegwerpmaatschappij toch duurzaamheid en verbondenheid voelen. We mogen het samen
doen, die beweging van Jezus verder zetten: christenen worden, elke dag opnieuw je doopsel
waarmaken.

Marc Verwaeren, pastoor-deken

Voorbeden

Pr. In de Geest van Jezus in wie een christen wordt gedoopt, bidden wij:

Le  Voor allen die, in kracht van hun geloof, onvermoeid en vastberaden handen en voeten
geven aan gerechtigheid. Dat zij mogen volharden. Laten wij bidden...

Le. Voor allen die zich verloren voelen, niet bij machte overeind te blijven in de maalstroom van
het leven: om bevrijding voor hen, om licht in hun duisternis. Laten wij bidden. ..



Le. Voor gemeenschappen van gelovigen die door de doop de Geest van Jezus vieren en
doorgeven. Dat het hart van het evangelie er mag blijven kloppen. Laten wij bidden...

Le. Voor onszelf, met al onze kwetsbaarheid en onze kracht, met ons verdriet en ons verlangen.
Dat we ons wagen aan de weg die we, omwille van ons doopsel, te gaan hebben.
Laten wij bidden...

Le. Bidden wij voor allen die omwille van ziekte, beperking of leeftijd niet in deze viering kunnen
aanwezig zijn. Moge zij zich met ons verbonden weten en wij ons met hen.
Laten wij bidden...

Pr.  Hoor ons bidden, God, en geef dat waar mag worden waarop wij hopen.

Gebed over de gaven

Pr.  God, die naar mensen uitziet, op deze dag hebt Gij Jezus Christus aan ons getoond als
uw geliefde Zoon. Hij heeft ons opnieuw met U verbonden. Door Hem komen wij tot U.
Zie dan onze gaven waarmee wij U danken en waarmee wij wensen uit te drukken dat wij
de weg willen gaan van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Onze Vader

Pr.  Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader, de woorden die zijn Zoon ons heeft
voorgebeden: Onze Vader,....

Vredewens

Pr.  Gedoopt met Gods Geest mogen wij de vruchten voortbrengen die mensen zo broodnodig
hebben: blijheid en geborgenheid, toewijding en nabijheid, moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar. Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Uithodiging tot de communie

Pr.  Wij, die gedoopt werden met water en Geest, zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden. Dit is het Lam Gods dat wegneemt...
Heer, ik ben niet waardig...

Bezinning na de communie

Le. Heel graag wil ik mensen in uw naam tot bij Jezus brengen, God, net zoals Johannes dat
deed. Bij mijn vormsel hebt Gij me immers uw Geest gegeven om, met alles wat ik heb en
kan, mee te werken aan uw koninkrijk. En ik zal niet alle zonden van de wereld kunnen
wegnemen, maar ik geloof dat ik die wereld wel mooier kan maken door vergeving aan te
reiken. Wil me helpen mijn roeping als christen waar te maken en met heel mijn hart uw
kind te zijn.



Slotgebed

Pr.

Net zoals Ik het eertijds aan Jezus toevertrouwde, zo wil Ik het vandaag ook in jouw oor
fluisteren, zegt God: Ik heb je lief! Ik hou van je zoals een moeder en een vader van hun
kind!

Als Ik je mensen zie troosten dan weet Ik dat je mijn Boodschap begrepen hebt.

Als Ik je zie lachen dan ben Ik blij dat je mijn kind bent en dat Ik jouw God mag zijn.

Ik wil voor je zorgen als een herder en een gids, en je mijn liefde geven, want liefde maakt je
mooi, vanbinnen én vanbuiten!

Zending en zegen

Pr.

Beste mensen, geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld. Want kijk eens naar je
handen. Handen heb je om te delen van je eigen overvloed. En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan naar mensen die jou nodig hebben. Na
zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.

Laten wij, als gedoopten in zijn naam, zijn voorbeeld volgen en moge dan Gods zegen ons
vergezellen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.



