
LIEVELING VAN MENSEN, LIEVELING VAN GOD! 

HET DOOPSEL, DE EERSTE DEUR…  

Of het nu kinderen zijn, jongeren of 

volwassenen, mensen worden 

gedoopt in de naam van Jezus! 

Dopen wil immers zeggen 

‘ondergedompeld worden’. 

Wie gedoopt wordt, wordt dus 

ondergedompeld in het leven en de 

liefde van Jezus, zodanig dat je een 

mens wordt die christen is en als 

christen gaat leven. 
 

Wie gedoopt wordt, wordt uitdrukkelijk ‘Kind van God’, broer of zus van 

Jezus, en zal bezield en gesterkt door de heilige Geest met God en Jezus 

meewerken om Jezus’ Boodschap tot leven te laten komen, om de Droom 

van God met deze wereld, het Koninkrijk van God, mee vorm te geven. 

Daartoe worden alle gedoopten geroepen en gezonden en ontvangen ze de 

kracht en de steun van God. 
 

Het doopsel is het allereerste sacrament, het legt de basis. 

Het gaat alle andere sacramenten vooraf.   

Zonder gedoopt te zijn, kan je de andere sacramenten niet 

ontvangen. 

Doopsel, vormsel en eerste eucharistie vormen samen wat 

we noemen de ‘initiatiesacramenten’, ze staan aan het 

begin van ons (be)leven als christen.  

Door de initiatiesacramenten worden we opgenomen in 

onze geloofsgemeenschap, bij ons concreet in de Rooms-

Katholieke Kerk. 
 

Het doopsel hoeft niet per se in de eerste levensmaanden te gebeuren. 

Je kan op elke leeftijd gedoopt worden. Zoals in de landen rondom ons, en 

vooral in Frankrijk, reeds vaker gebeurt, kiezen ook in Vlaanderen meer en 

meer (jonge) volwassenen om christen en katholiek te worden, en als 

christen te leven. 

Voor adolescenten en volwassenen is  

de weg naar het doopsel en de andere 

initiatiesacramenten een ‘groeiweg’,  

een traject dat persoonlijk gegaan wordt  

in wat we met een moeilijk woord noemen  

‘het catechumenaat’.  

Je wordt dan eerst uitdrukkelijk 

‘geloofsleerling’ en in de laatste maanden 

voor het doopsel ‘doopleerling’. 

Wie info over deze weg zoekt, kan contact opnemen met pastoor-deken 

Rudy of met parochieassistente Katrien. 



In onze streken zijn het nog altijd vooral jonge kinderen die gedoopt 

worden. En ook dat is heel zinvol. 

Ouders kiezen er dan voor om met hun gezin een ‘christelijk gezin’ te zijn, 

een levende cel van de Kerk. 

Zij kiezen er dan ook voor om hun kinderen een christelijke opvoeding te 

geven. 
 

Laten we nu even de weg naar het doopsel van kinderen bekijken. 

Op die weg zetten de ouders met hun gezin vier stappen: 

1) De keuze voor het doopsel en de aanvraag 

2) De doopontmoeting en de voorbereiding op het doopsel 

3) De liturgische viering van het doopsel 

4) De beleving van het doopsel 

 

DE EERSTE STAP: DE KEUZE VOOR HET DOOPSEL EN DE AANVRAAG 

Reeds vóór het kindje geboren is, zullen de ouders erover hebben 

nagedacht en gesproken, hoe zij hun kindje gaan ontvangen. 

Mama en papa willen hun kindje(s) een warme thuis geven en alle goede 

zorgen die mogelijk zijn.  

Levenslang willen zij hun kindje begeleiden, in het 

begin zeer intens en van zeer kortbij, later zal dat 

op een andere manier zijn. 

In die begeleiding (opvoeding) kunnen geloven en 

christelijk leven meewerken en meehelpen om van 

het kindje een mooie en gelukkige mens te maken, 

een mens die ook zorg draagt voor anderen,  

een mens die gelooft. 
 

De aanvraag tot het doopsel gebeurt door de ouders, of toch minstens door 

één van hen. (En dus niet door grootouders, een tante of oom, een 

parochiale contactpersoon, een bevriende parochiaan.)  

De aanvraag wordt gericht aan het Parochiaal Secretariaat  

(via een bezoekje aan Kaaistraat 1, 9800 Deinze, 

via de telefoon: 09 386 16 21 of 0460 968 566, 

of via een mailtje naar: parochieindeinze@gmail.com)  

Na uw aanvraag ontvangt u dan thuis drie documenten: 
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- een invulformulier (voornaam en naam van het kindje, ouders, adres, 

geboortedatum, enzovoort); 

- een document met de doopmogelijkheden die er in de H. Maria 

Magdalenaparochie, dat is onze Parochie in Deinze-Nevele, zijn; 

- een uitnodiging om één van de doopontmoetingen mee te maken. 
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DE TWEEDE STAP: DE DOOPONTMOETING EN DE VOORBEREIDING 

IN HET GEZIN 

In de doopontmoeting komen enkele ouders, die hun kindje binnenkort 

willen laten dopen, samen. Eén van de verantwoordelijken van de 

parochie begeleidt. Per maand zijn er verschillende mogelijkheden.  

Ons secretariaat bezorgt u de data van de doopontmoetingen. U schrijft 

zich in voor één van de doopontmoetingen. 
 

De doopontmoeting duurt een 60-80 minuten. Na de kennismaking wordt 

stilgestaan bij de betekenis van het doopsel, de symbolen die in de 

doopviering gebruikt worden, de structuur van de viering, het 

engagement van de ouders en enkele praktische vragen. 
 

Op het einde van de doopontmoeting ontvangen de ouders een boekje, 

dat ze als voorbereiding op het doopsel van hun kindje, thuis zullen ter 

hand nemen. Zij ontvangen ook een kort gebed, dat ze af en toe samen 

kunnen bidden. 

 
DE DERDE STAP: DE DOOPVIERING 

Na de aanvraag zullen de ouders dus ook een document ontvangen, 

waarop alle mogelijke doopvieringen in onze stad genoteerd zijn. 

Daaruit kan men kiezen, zolang niet alle plaatsen voor een doopviering 

benomen zijn.  
 

De doopviering of het eigenlijke doopsel gebeurt in 

één van onze kerken. Dat kan, maar hoeft niet de 

kerk te zijn van de deelgemeente waar men woont. 
 

In elke doopviering kunnen,  

naargelang er ingeschreven zijn,  

een, twee, drie of vier kindjes gedoopt worden.  

Op het schema zal u zien dat er in elke kerk van 

onze stad, ook in de ‘kleinere kerken’ doopgelegenheden zijn. 
 

Uiteraard wilt u uw kindje van harte verwelkomen in uw gezin en uw 

familie, maar het doopsel is vooral een opname in de geloofs-

gemeenschap en een engagement van de ouders om aan hun kind                   

een christelijk gelovige opvoeding te geven. In die zin mogen wij zeggen, 

dat eigenlijk ‘heel het gezin gedoopt wordt’.            

Omdat in het sacrament van het doopsel het familieaspect overstegen        

en verruimd wordt, opteren wij ook niet voor ‘individuele dopen’, maar 

voor dopen in (een kleine) gemeenschap. 
 

Alle doopmogelijkheden kan u vinden op het schema.  

Ook als er een gastpriester of gastdiaken komt, bv. een diaken of priester 

van de familie, dan zal hij zich inpassen in het schema. Hij kan dan wel 

het ritueel van het doopsel toedienen aan het kindje van zijn familie, 

maar doet dat in het geheel van de doopviering, waarin ook àndere 

kinderen kunnen aanwezig zijn. De gastdoopheer kan, na afspraak, ook 

héél de doopviering voorgaan en ook de andere kinderen die aangeboden 

worden, dopen. 



VIERDE STAP: DE CHRISTELIJE OPVOEDING 

Met het doopsel is het uiteraard niet gedaan… 
 

Met het doopsel  begint  het christelijk leven. Met deze jonge kinderen 

begint dan de christelijke opvoeding. De ouders gaan met hun kind de 

weg van het geloof, de weg van Jezus Christus. 

In de doopbeloften engageren zij zich (toch minstens één van hen) om 

hun kind oprecht de kans te geven Jezus, zijn Boodschap en zijn 

gemeenschap te leren kennen, en het daarbij te begeleiden en zelfs voor 

te gaan. 
 

Een christelijke opvoeding houdt heel veel in… 

Het betekent: trachten in het gezin te leven zoals Jezus het in zijn 

Evangelie voorleeft, leren bidden, leren delen, leren vergeving schenken 

en vragen, leren bouwen aan gerechtigheid en vrede, leren zorg dragen 

voor mensen en voor de aarde…  

Het betekent een kruisteken leren maken, een gebedje bidden met je 

kinderen, een verhaal uit de Bijbel vertellen, eens een kerk binnengaan 

en een kaarsje aansteken, deelnemen aan een viering en de 

kindernevendienst, het kerststalletje samen zetten, zich samen inzetten 

voor een menslievend project, enzovoort… 

U vindt veel mogelijkheden ook in onze parochie. 

Kijk maar eens naar onze website www.parochieindeinze.be 

 

HET DOOPSEL, HET BEGIN VAN EEN LEVENSLANGE WEG… 
 

Met het doopsel is het zeker niet gedaan… 

Integendeel… Dit is het begin van een weg die een heel leven duurt… 
 

Vrienden, welke ook uw keuze is, wij wensen u heel veel geluk, warme 

verbondenheid en goede krachten in uw gezin. 
 

Het is heel fijn als u ervoor kiest om zelf gedoopt te worden, of om uw 

kind(eren) en uw gezin door het doopsel te laten opnemen in onze 

geloofsgemeenschap.  

U en uw kinderen, heel uw gezin, bent van ganser harte welkom in onze 

gemeenschap en in die wereldwijde familie rond Jezus Christus. 

 

 

 


