SACRAMENT VAN DE DOOP
IN DE EUCHARISTIEVIERING

BlJ HET OPENINGSWOORD
BlJ DE AANVANG VAN DE VIERING:

NAAMGEVING

Priester:
Welkom aan de ouders, peter en meter,
familie van de dopeling.

Y
S e il 5

Beste ouders,
ieder mens draagt een naam bij God en bij de mensen. /
Welke naam hebt gij voor uw kindje gekozen?

Ouders:
[Naam van kindje]
[Eventueel een woordje duiding over de keuze van deze naam]

De priester antwoordt:
[Naam], deze naam zal voortaan geschreven staan in de palm van Gods hand.
En wat verlangt gij nu voor [Naam]?

De ouders antwoorden:
Wij verlangen dat [Naam] door het doopsel wordt opgenomen
in de Kerk van God en een leerling wordt van Jezus Christus.

BEKRUISING

De priester vervolgt:

[Naam],

de gemeenschap van Jezus Christus is blij

u in haar midden op te nemen.

Daarom teken ik jou met het teken van het kruis.

"I" God zegene en beware jou

Ouders, zegen ook gij uw kind met een kruisje,
Nu en iedere avond voor het slapengaan of bij ieder afscheid.
Een teken dat Gods liefde ons nooit loslaat.

De viering gaat verder met de openingsriten en de liturgie van het woord.



NA DE HOMILIE
DIALOOG MET DE OUDERS EN METER en PETER

De priester spreekt de ouders toe met deze of andere woorden:
Beste ouders,

jullie zijn naar hier gekomen, met het kind geboren uit jullie liefde,
om het te laten dopen.

Gij zijt u bewust van de verantwoordelijkheid die gij op u neemt.
Gij verbindt er u toe uw kind op te voeden in het christelijk geloof,
en het te leren om God en de naaste lief te hebben

zoals Christus ons dat heeft voorgeleefd.

Zijt gij bereid u hiervoor in te zetten?

Ouders:
Ja, wij zijn daartoe bereid.

De priester:

Jullie staan niet alleen voor deze verantwoordelijkheid.

Jullie hebben een meter en peter gekozen.

Namens heel de gemeenschap zullen zij u in deze taak bijstaan.

De priester vraagt nu aan de meter/peter met deze of andere woorden:
Beste meter en peter, zijt gij bereid de ouders in deze taak bij te staan?

De meter/peter antwoorden:
Ja, wij zijn daartoe bereid.

Priester:
Belooft gij dit kind naar best vermogen op te voeden
in de geest van het Evangelie?

Ouders en meters:
Ja, ik beloof naar best vermogen
voor dit kind te getuigen van Gods grote liefde.

HANDOPLEGGING

De priester legt het kindje de handen op en bidt eerst enige tijd in stilte en vervolgens:
De kracht van Christus
moge u beschermen alle dagen van uw leven.

Allen: Amen.

De priester nodigt allen uit om (in processie) naar de doopkapel/doopvont te gaan.



BlJ DE DOOPVONT
GELOOFSBELIJDENIS

Laten wij met vreugde samen ons geloof belijden:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de heilige Geest

en geboren uit de maagd Maria; an—
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, e,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel

en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden;

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen,

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. Amen.

Zusters en broeders, dit is ons geloof,
dit is het geloof van de Kerk.

deze dopeling rekent op u

om hem/haar in het geloof voor te gaan.
Moge God u daarbij helpen.

DE DOOP

Het is wenselijk dat de moeder

het kind boven de doopvont houdt.

Terwijl de priester het doopwater driemaal

over het hoofd van het kind laat vloeien zegt hij:

[Naam],
ik doop u
in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Allen: Amen.




ZALVING MET CHRISMA
Terwijl de priester het kind zalft met chrisma op de kruin van het hoofd, zegt hij:

God heeft jou tot nieuw leven gewekt

door water en Heilige Geest,

Hij zalft je nu met het heilig chrisma.

Daardoor behoor jij tot het volk van God

en word jij voor altijd leerling van Jezus, de Gezalfde.
Allen: Amen.

(TERUG BlJ HET ALTAAR)

VERKLARENDE RITEN

OVERREIKING VAN HET WITTE DOOPKLEED

De priester vervolgt, verwijzend naar het doopkleed:

[Naam] gij zijt een nieuwe mens geworden;

met Christus zijt gij bekleed.

Dit is vandaag uw feestkleed.

Draag het in uw hart, al de dagen van uw leven.
Allen: Amen.

OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS

De vader (of meter/peter) ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.
Vervolgens zegt de priester, verwijzend naar de paaskaars:

Ontvang het licht van Christus.

Dierbare ouders, meter en peter,

uw taak is het dit licht brandend te houden.
Dan zal uw kind,

dat door Christus is verlicht,

door het leven gaan als kind van het licht.

De viering gaat nu verder met de voorbede
Eventueel kan de voorbede worden overgeslagen,
dan gaat de viering verder met de bereiding van de gaven.




