Luisterlied: Hymne A Marie Louise De Meester

Frans

Nederlands

Réf: la moisson est abondante,

on embauche pour la récolte (2x)
Qui enverrai-je qui ira pour moi ? Me
voici Seigneur, Seigneur j’irai pour
toi, Envoie-moi Seigneur, Seigneur
j’irai partout ou tu m’enverras, oui
j’irai partout.

1. Marie-Louise: femme mémorable
qu’on ne pourra jamais oublier
Marie-Louise:

souci d’aimer intensément
Marie-Louise:

amour audacieux défiant tout risque
Marie-Louise:

charité ouverte sur le monde entier.

2. Marie-Louise: fille d’Alois De
Meester, devenue fille du Maitre et
Seigneur Jésus-Christ.
Marie-Louise: comme le Maitre
appelée «folle », « aventuriere »,

« déserteuse »

Marie-Louise: UEsprit-Saint par la
plume du pere Verleure.
Marie-Louise: lui fit entendre le cri
des orphelins de Mulagumoodu.

3. Marie-Louise: aventuriere dont
Dieu était unique richesse.
Marie-Louise: partit avec
Marie-Ursule comme compagne.
Marie-Louise: toutes deux se firent
hindoues avec les hindoues.
Marie-Louise: femme admirable que
nous ne pourrons jamais oublier.

Ref: De oogst is groot,

werven voor de oogst (2x)

Wie zal ik sturen om voor mij te gaan?
Hier ben ik, Heer, ik zal voor U gaan.
Zend mij, Heer, ik zal gaan

waarheen U mij ook zendt, ja,

ik zal overal heen gaan.

1. Marie-Louise: een gedenkwaardige
vrouw die we nooit zullen vergeten.
Marie-Louise: een verlangen
om intens lief te hebben.
Marie-Louise: een gedurfde liefde
die alle risico's trotseert.
Marie-Louise: naastenliefde die
openstaat voor de hele wereld.

2. Marie-Louise: dochter van Alois De
Meester, die de dochter werd van de
Meester en Heer Jezus Christus.
Marie-Louise: net als de Meester,
"gek", "avonturier", "deserteur"
genoemd.

Marie-Louise: de Heilige Geest door
de penvan pater Verleure.
Marie-Louise: liet haar de roep van de
wezen van Mulagumoodu horen.

3. Marie-Louise: avonturierster wiens

enige rijkdom God was.
Marie-Louise: vertrok met
Marie-Ursule als haar metgezel.
Marie-Louise: beiden werden hindoe
met de hindoevrouwen.
Marie-Louise: bewonderenswaardige
vrouw die we nooit zullen vergeten.




4. Marie-Louise:

la dans les indes lointaines.
Marie-Louise:

sema une minuscule graine: ICM.
Marie-Louise: en confia le soin au
bon saint Augustin.

Marie-Louise: femme admirable que
nous ne pourrons jamais oublier.

5. Marie-Louise: de graine a arbre

en envergure aux limites du monde.
Marie-Louise: ICM allait produire des
fruits abondants et variés
Marie-Louise: nourriture pour les
déshérités du monde.

Marie-Louise: femme admirable que
nous ne pourrons jamais oublier.

6. ICM d’aujourd’hui et de demain,

a Uinvitation et a 'exemple de Marie-

Louise, notre Mére, dépassons-nous

chaque jour, allons de U'avant vers les
plus démunis. Enracinons-nous pro-

fondément dans la charité du Christ.

4. Marie-Louise:

daarin hetverre Indié.

Marie-Louise:

zaaide een klein zaadje: I.C.M.
Marie-Louise: vertrouwde de zorg toe
aan de goede Sint Augustinus.
Marie-Louise: bewonderenswaardige
vrouw die we nooit zullen vergeten.

. Marie-Louise: van zaadje tot boom in

omvang tot aan de uiteinden der aarde.
Marie-Louise: |.C.M. zou overvloedige
en gevarieerde vruchten voortbrengen.
Marie-Louise: voedsel voor de
minderbedeelden van de wereld.
Marie-Louise: bewonderenswaardige
vrouw die we nooit zullen vergeten.

. 1.C.M. van vandaag en morgen,

laten we, op uitnodiging en in navolging
van Marie-Louise, onze Moeder, ons-
zelf elke dag overtreffen, vooruit gaan
om de meest kansarmen te helpen.
Laten we diepgeworteld zijn

in de liefde van Christus.

Lied wordt eventueel afgespeeld terwijl de mensen binnenkomen.

We moeten nog zien of dit technisch en toonbaar haalbaar is.

Centraal staat er een foto van MLDM + bloemetje!

+ tafeltje of plek om kaarsjes bij te zetten




Bezinningsmoment: Marie Louise De Meester
“A Missionary Pioneer”

* Openingslied: Ev. de zusters ICM van Mechelen

Er wordt dan al één kaarsje aangebracht!

* Welkom door Pr. Bart

* Kruisteken: |In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.
* “Enkele gedachten van MLDM”

PowerPoint met gedachten van MLDM
Marleen bedient de voorstelling

* Evangelie: Lc. 17, 11-19 - Eric De Rous

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied

van Samaria en Galilea.

Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem

tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren;
ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen:
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’

Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:

‘Ga u aan de priesters laten zien!

Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.

Eenvan hen, die zag dat hij genezen was,

keerde terug en loofde God met luide stem.

Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken.

Het was een Samaritaan.

Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd?

Waar zijn de negen anderen?

Wilde niemand anders terugkomen om God

eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’

Hij zei tegen de Samaritaan:

‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’



* Duiding van enkele gedachten uit het Evangelie
in verband met MLDM: Pr. Bart

* Voorbeden + acclamatie = kaarsjes aanbrengen

- Marleen Palfliet: Vandaag willen we speciaal bidden voor alle
missionarissen die het beste van zichzelf geven.

Mogen zij dag na dag de kracht en de moed hebben

om hun mensen nabij te zijn en te blijven

in vaak moeilijke omstandigheden waar onrecht, geweld,
uitbuiting mensen onderuithalen. Laten wij bidden ...

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est

- Zr. Myriam Rousseau: VVandaag willen we ook alle overleden
missionarissen gedenken. Zij die hun leven hebben gegeven
voor hun mensen. Moge hun inzet, hun spirit ook vandaag nog
doorwerken bij hen die hun projecten op vandaag handen en
voeten geven. Laten wij bidden ...

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est

- Myriam De Meester: We bidden dat mensen ook in deze tijd
wereldwijd geraakt mogen worden door het grote voorbeeld

van Zuster Marie Louise De Meester

en zo de hoop levendig houden van een missionaire kerk.

Voor allen die zich inzetten om de band tussen kerken en religies
wereldwijd in een goede verstandhouding levendig te houden,
dat zij geinspireerd door Gods goede Geest aandacht

blijven hebben voor armen en noodlijdenden. Laten wij bidden...
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est

- Jean-Marie De Meester: We bidden voor onszelf, dat we mogen
omzien naar onze naaste en zo Christus mogen herkennen

in iedere mens op de weg doorheen het leven. Dat we in dit
jubeljaar en erna ons blijven inzetten voor een wereldwijde
gemeenschap en werken aan meer rechtvaardigheid, vrede en zorg
voor de schepping en de mensheid. Laten wij bidden...

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est



* Gebed: Missio gebed van Dir. Théogéne Havugiman
Begeleidend gebeden met Tom Heylen - Missio

God en Vader,

niet alleen stellen we onze hoop op U,

Gij zijt zelf onze Hoop.

Laat een diep en onwankelbaar geloof in ons groeien,
dat in staat is de stormen van het leven te doorstaan.
Herinner ons eraan dat Gij er altijd zijt.

Leer ons hoopvol naar de toekomst te kijken,
begeleid ons op de paden van het leven,

ga met ons mee doorheen de wereld,

leer ons lief te hebben zoals Gij liefhebt.

Help ons om getuigen van hoop te zijn,
om onze ogen op U gericht te houden,
om U te zoeken en U te vinden

in eenvoudige tekens van liefde.

Sterk ons om de moeilijkheden van het leven te doorstaan,
maak ons tot getuigen van uw verrijzenis,
tot werktuigen van uw barmhartigheid.

Voor degenen die eenzaam zijn of in nood verkeren,
geef hen de kracht om vol te houden.

Open ons hart en onze handen

om liefde te geven en te ontvangen.

We danken U voor de hoop die Gij ons schenkt,
in Jezus, uw Zoon en onze tochtgenoot,

die met U leeft en heerst,

in de eenheid van de heilige Geest,

God voor eeuwig en altijd.

Amen.



* Lied: “Vlam van Liefde” Cantor Pr. Dominique

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

1. Alle landen, volkeren en talen

die in nacht en duisternis verdwalen,

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,

toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.

Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'

* Zending en zegen
Pr. Bart zendt en zegent allen.
* Dankwoord

Marleen met attenties
+ nodigt allen uit om elkaar nog te ontmoeten

+ Uitdeling: gebedskaarten “Jubeljaar” CCV
+ folders Missio Belgie
door Tom/Marleen/Eric



