
Bezinningsmoment: Pater Constant Lievens  
                                             “Vier moet branden” 

* Openingslied:  De Heer is mijn Herder        Psalm 23 

Hindi Engels Nederlands 
 

तू है स्वामी, तू चरवाहा 
निगाह मुझ पे तेरी सदा 

 
१. जहााँ जहााँ है हररयाली 
वहााँ मुझे तू नलए चला 

 
२. जहााँ बहे झरिा मीठा 
वहााँ मुझे तू नलए चला 

 
३ जहााँ नदव्य सत की छाया 
वहााँ मुझे तू नलए चला 

 
४. जहााँ िही ीं है डर कोई 
वहााँ मुझे तू नलए चला 

 

 

You are the master, you are 

the shepherd 

You always keep an eye on me 

 

1. Wherever there is greenery 

Take me there 

 

2. Wherever there is a sweet 

waterfall 

Take me there 

 

3 Wherever there is the 

shadow of divine truth 

Take me there 

 

4. Where there is no fear 

Take me there 

 

 

U bent de meester, U bent de herder 

Uw ogen zijn altijd op mij gericht 

 

1. Waar er groene velden zijn, 

Breng me daarheen 

 

2. Waar er een zoete waterval is, 

Breng me daarheen 

 

3 Waar er de schaduw van de 

goddelijke waarheid is, 

Breng me daarheen 

 

4. Waar er geen angst is, 

Breng me daarheen 

 

 

 

 

* Welkom door Pr. Marc 

* Kruisteken:   In de naam van de Vader, de Zoon 

                                        en de Heilige Geest. Amen. 

* Aanbrengen symbool “vuur” 
    De drie getuigen brengen tuinkaarsen aan en zetten die op een sokkel 

* Tekst “Vier moet branden” 
Recent midden februari kwam Pater Jezuïet Niranjan Minj uit Indië op 
bezoek. Na zijn bezoek schreef hij vanuit zijn ervaringen thuis en hier  
in de bakermat van Pater Constant Lievens het volgende neer: 



In de voetsporen treden van Pater Constant Lievens is een reis maken waar 

geloof & gerechtigheid de hoofdbestanddelen zijn binnen de erfenis van 

Pater Lievens. De missie van Constant Lievens  

- de apostel van Chotanagpur, India - ging hoofdzakelijk over gerechtigheid. 

Hij vocht onbevreesd tegen de onrechtvaardige vervreemding van de 

stamlanden van Chotanagpur door de onder-drukkende landheren.  

Hij gaf de stammen een stem, herstelde hun waardigheid en stelde hen 

in staat terug te winnen wat rechtmatig van hen was.  

Zijn juridische strijd en belangenbehartiging waren even cruciaal als de 

evangelisatie en de sociale transformatie die er ook waren.  

Zijn inspanningen legden de basis voor een beweging die inheemse 

gemeenschappen nu nog blijft inspireren om op te komen voor hun 

rechten. Ik ben iemand die afkomstig is uit de onderdrukte 

stamgemeenschap uit de provincie Jamshedpur  

waar Pater Lieven ooit als verlosser kwam en als Jezuïet. 

[Village -Dippa Asro, Tongo Parish, een dorp op slechts 1,5 kilometer van Bedora in het noorden raan de overkant van de rivier]  
Ik had een droom om ooit het thuisland van Pater Lievens te bezoeken.  

De erfenis van Constant Lievens heeft altijd deel uitgemaakt van mijn 

spirituele bewustzijn, maar in de voetsporen treden van zijn vaderland  

was een openbaring. Het heeft een onuitwisbare stempel op mijn hart 

gedrukt. Het was een reis vol geloof, geschiedenis en persoonlijke 

verbinding. Ik keerde terug met een hernieuwd gevoel van missie, 

geïnspireerd door Pater Lievens' voorbeeld om een leven  

vol doel en dienstbaarheid te leiden.  



Zijn verhaal is niet alleen een verhaal uit het verleden, maar een oproep 

tot actie voor het heden en de toekomst. Een van de meest ontroerende 

momenten van het bezoek was het binnenstappen in het huis waar Pater 

Lievens was geboren. De eenvoudige maar stevige structuur leek de 

verhalen uit het verleden te fluisteren. De kamer waar hij voor het eerst het 

daglicht zag, getuigde in stilte van het begin van een leven dat later licht zou 

brengen voor duizenden mensen in een ver land. Ik kon bijna de echo's van 

zijn jeugd, maar ook het geloof dat binnen die muren werd gevoed en de 

vroege roerselen van een roeping die levens zou veranderen voelen. 

De ontmoeting met zijn familieclan van de vierde generatie was een 

buitengewone ervaring. De gastvrijheid, warmte en trots waren sterk 

aanwezig. De familie getuigde van de erfenis van hun voorouders. 

Luisterend naar de verhalen over Constant Lievens en hoe zijn 

nagedachtenis generaties lang wordt gekoesterd, deed me beseffen  

dat zijn geest niet alleen leeft in Chotanagpur maar ook in zijn eigen 

thuisland. Zijn nalatenschap is niet slechts een historisch verhaal,  

maar een levende inspiratie die de harten ook op vandaag nog steeds raakt.  

Mijn hart klopt van dankbaarheid voor de zusters en de familie Lievens  

die mijn langgekoesterde droom hebben waargemaakt.  

Het bezoek aan zijn school en seminarie bood een inkijk in de ingrijpende 

vorming die hem zijn intellect en spirituele diepgang gaven.  

Terwijl ik door de gangen liep waar hij ooit als jonge seminarist liep, dacht ik 

na over hoe die vormingsjaren een cruciale rol speelden in het versterken 

van zijn vastberadenheid om op te komen voor de onderdrukten. 



Zijn opleiding was niet alleen een academische bezigheid, maar een 

voorbereiding pop de buitengewone missie die hem te wachten stond. 

Ook vandaag daagt de nalatenschap, van Constant Lievens - zijn leven en 

werk - ons uit om meer te zijn dan passieve gelovigen. Het roept mij en u op 

om actieve verdedigers te zijn van gerechtigheid en geloof.  

Zijn leven kan een baken zijn, dat mij en u aanspoort om mensen aan de 

rand met moed, mededogen en nooit aflatende toewijding te dienen. 

Naar Pater Niranjan Minj, SJ 

Jezuïetenvereniging Jamshedpur, Indië 

13 februari 2025 
 

* Voorbeden + acclamatie Refr. van ZJ 818 
 

- Vandaag willen we speciaal bidden voor alle missionarissen die het beste 
van zichzelf geven. Mogen zij dag na dag de kracht en de moed hebben om 
hun mensen nabij te zijn en te blijven in vaak moeilijke omstandigheden 
waar onrecht, geweld, uitbuiting mensen onderuithalen. Laat ons bidden …  

‘Dat het licht in ons mag blijven branden,  
’t laaiend vuur het dove niet. 
God draagt ieder mensenkind op handen,  
looft zijn Naam met een vreugdelied.’ 
 
- Vandaag willen we ook alle overleden missionarissen gedenken. Zij die 
hun leven hebben gegeven voor hun mensen. Moge hun inzet, hun spirit ook 
vandaag nog doorwerken bij hen die hun projecten op vandaag handen en 
voeten geven. Laat ons bidden … 

‘Dat het licht in ons mag blijven branden,  
’t laaiend vuur het dove niet. 
God draagt ieder mensenkind op handen,  
looft zijn Naam met een vreugdelied.’ 
 



- We bidden dat mensen ook in deze tijd wereldwijd geraakt mogen worden 
door het grote voorbeeld van Pater Lievens en zo de hoop levendig houden 
van een missionaire kerk. 

Voor allen die zich inzetten om de band tussen de kerk van India en 
Vlaanderen levendig te houden.  

Dat zij geïnspireerd door Gods goede Geest het vuur brandende houden en 
aandacht blijven hebben voor armen en noodlijdenden. 

Laat ons bidden… 

‘Dat het licht in ons mag blijven branden,  
’t laaiend vuur het dove niet. 
God draagt ieder mensenkind op handen,  
looft zijn Naam met een vreugdelied.’ 
 

- We willen bidden dat het vuur van Pater Lievens  
ook in ons mag blijven branden. 

Dat we in dit jubeljaar ons blijven inzetten voor een wereldwijde 
gemeenschap en werken aan meer rechtvaardigheid,  
vrede en zorg voor de schepping. 

Dat wij in het spoor van Pater Lievens omzien naar elkaar  
en zo Christus mogen herkennen. 
Laat ons bidden… 

‘Dat het licht in ons mag blijven branden,  
’t laaiend vuur het dove niet. 
God draagt ieder mensenkind op handen,  
looft zijn Naam met een vreugdelied.’ 
 

* Gebed na de voorbeden - we bidden samen 
Gebed van de Zaligverklaring Mgr. Jozef De Kesel 

 
Heer, onze god, 
als missionaris trok pater Lievens naar India. 
Hij was er getuige van Jezus ’ bevrijdende boodschap 
bij arme mensen. Hij luisterde naar hun noden  
en werkte met hen aan een betere toekomst. 



Zijn voorbeeld ontstak in hen het vurig verlangen  
om Jezus te leren kennen en te volgen. 
Dit vuur blijft er branden in een jonge kerk. 
Wij bidden U: 
Laat uw Geest het vuur zijn in ons bidden en werken  
voor uw Rijk. Zegen uw kerk in India en in Vlaanderen. 
Vol vertrouwen bidden wij U om de zaligverklaring  
van uw dienaar pater Constant Lievens. 
Geef dat wij ons laten inspireren door zijn voorbeeld  
en mogen rekenen op zijn gebed. 
Wij vragen het U door Christus, onze Heer.  
Amen. 
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons. 
 

* Lied: “Vlam van Liefde”                         Pr. Marc is cantor - we zingen samen 
 
Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,  
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.  
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,  
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  
 
1. Alle landen, volkeren en talen   
die in nacht en duisternis verdwalen,  
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.  
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 
 
2.  Goede God, geduldig, vol erbarmen,  
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.  
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.  
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 
 
3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.   
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,  
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:  
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 
 
* Zending en zegen 

Pr. Marc zendt en zegent allen.                                                + nodigt allen uit op de ontmoeting 

Uitdeling: gebedskaarten Pater Lievens (Moorslede) + het Jubeljaar CCV (Marleen) 


