
EVANGELIE 

PASEN  
UIT HET HEILIG EVANGELIE 

VOLGENS MARCUS   (hfst.16)   
 

Toen de sabbat voorbij was, 

kochten Maria uit Magdala 

en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome olie met een 

lekkere geur. Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan 

verzorgen. Op zondag gingen ze naar het graf. Het was heel 

vroeg in de ochtend, de zon kwam net op. 

Onderweg zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de 

steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt?’ Het 

was namelijk een erg grote steen. Maar toen ze bij het graf 

kwamen, zagen ze dat de steen al weggerold was. De 

vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge 

man zitten. Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte 

kleren. De vrouwen schrokken vreselijk. Maar de jonge man 

zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek 

zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis. 

Maar Hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier 

heeft Hij gelegen.’ De jonge man zei verder: ‘Jullie moeten 

naar Petrus en de andere leerlingen gaan. En jullie moeten 

tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze Hem 

daar zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft.’ 

 


