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In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: 
‘Evenals Mozes in de woestijn  

de slang omhoog geheven heeft, 

zo moet ook de Mensenzoon 

omhoog worden geheven, 

zodat iedereen die gelooft, in 

Hem eeuwig leven bezit. 

Zoveel immers heeft God van de 

wereld gehouden, 

dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

heeft geschonken, 

zodat iedereen die in Hem gelooft 

niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven bezit. 

Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden 

om de wereld te veroordelen, 

maar om door Hem de wereld te redden. 

 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; 

maar wie niet gelooft is al veroordeeld, 

omdat Hij niet geloofd heeft  

in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

En dit oordeel bestaat hierin: 

het licht is in de wereld gekomen, 

maar de mensen waren meer gesteld  

op de duisternis dan op het licht,  

omdat hun daden slecht waren. 

Wie kwaad doet, haat het licht: 

hij komt niet naar het licht toe, 

want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; 

maar wie de waarheid doet, 

komt wel naar het licht toe, 

want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht. 
 


