EVANGELIE VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

UIT HET HEILIG EVANGELIE VOLGENS JOHANNES  (hfst.2, 23-33)

Het was na Jezus’ intrede in Jeruzalem...

Jezus gaf hun ten antwoord:

‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon
verheerlijkt wordt. Waarachtig, Ik verzeker
jullie: als een graankorrel niet in de
akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar.
Maar hij moet sterven, alleen dan brengt
hij rijke vruchten voort.

Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest
het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze
wereld, zal het behouden voor het eeuwige
leven.

Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben,
daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden
bij de Vader.

Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen:
‘Vader, red Mij uit dit uur”? Nee, want juist daarom ben Ik
gekomen: met het oog op dit uur. Vader, verheerlijk uw naam!’
Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Die heb Ik al verheerlijkt
en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.’

De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het
gedonderd had. Maar sommigen zeiden: ‘Er heeft een engel tegen
Hem gesproken.’

Jezus zei echter: ‘Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar
voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden. Ikzelf moet
van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen naar
Mij toe.’

Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.




