
  

 

Weekendvieringen 
 
Sint-Jan Berchmans 
 
 zaterdag 19.00 u  
 zondag  11.00 u  
 
 
Sint-Jacob 
 
 zondag  11.00 u 
  
 

 
De nieuwe Echo is ook te lezen op 
 
https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-jan-berchmans-borsbeek 
 
 
 
 
 
U kan de parochie bereiken via: 
 
 6 x per jaar “Echo” 
 wekelijks tijdschrift Kerk en Leven (parochieblad) 
 website 
 voor en na de vieringen 
 telefoon Frie  03 322 41 59 
 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Guy Mennen 
 
Contactadres:  Frie de Ruijter-Weyns,  Granvellelaan 15 
 2150 Borsbeek  tel. 03/322.41.59 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschijnt 6x per jaar 
januari-februari  2026 
 
Parochie Sint- Jan Berchmans 
de Robianostraat 214 
Borsbeek-Deurne 
 

https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-jan-berchmans-borsbeek


  

   

TONEELKRING ST. JAN BERCHMANS

STAMBOOM vs BOOMSTAM

hoopt dat jij het nieuwe jaar vol goede
moed en vooruitzichten hebt ingezet!

Wij hopen je in maart dan ook te kunnen
verwelkomen op onze nieuwste creatie:

Wat begint als een gezellig wekelijks kaartavondje
tussen buren, draait al snel uit op een fikse ruzie

tussen Francine en buurvrouw Lieve. Zullen ze de
plooien kunnen gladstrijken? Laat je
onderdompelen in deze eigentijdse

burenkomedie, vol pittige misverstanden en
geheimen.

20. 21. 27. 28 maart om 20 uur
29 maart om 15 uur

www.toneelborsbeek.be

  

 

Apothekers 

Wachtinfo:  0903/99.000 
  Ook te raadplegen via Teletekst ATV 
 
 
 
 

Dokters 

Voor Borsbeek-Wommelgem-Deurne 
Tel.: 1733 

Wachtpost Antwerpen-Oost naast Monica Deurne 
 

van vrijdagavond 19 uur 
tot maandagmorgen 07 uur 

 

Op andere weekdagen, gelieve uw eigen huisarts te contacteren. 
 
Tapbeurten Ontmoetingsruimte 
 

 
 
 
 
 
 
 

ONTMOETINGSRUIMTE 
Open elke zondag van 11.30 u tot 13 uur 

 
 

!

04/01 Catecheseploeg 
11/01 Femma 
18/01 Okra 
25/01 TSJB 
01/02 Van den Broeck 
08/02 Mannenclub 
15/02 Okra 
22/02 Kuisploeg 
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HET KONINKLIJK SINT-JAN BERCHMANSKOOR 
 
 
 

  
Habemus ad Dominum 
 
De laatste Echo van november-december 
hebben we ingeleid met de titel "Sursum 
Corda", verhef uw harten. 
Sommigen zullen zich nog herinneren dat 
deze tekst het begin was van de Prefatie in de 
Latijnse mis. Deze uitnodiging werd gevolgd 
door de aanwezigen met een unanieme 
bevestiging: "Habemus at Dominum", we 
hebben onze harten verheven naar de Heer.  
 
Dit hebben we ook gedaan met Kerstmis. De boodschap van het 
kerstekindje werd bezongen met de prachtige liederen 
  
Lang geleden in Bethlehem (Mary's boy child)  
https://www.youtube.com/watch?v=h-uvSLLpLAI en  
 
O Kindeke Klein, o kindeke teer 
https://www.youtube.com/watch?v=oDRPfMRG3kg. 
 
Met de start van het nieuwe jaar wensen we de ingeslagen weg verder 
te gaan. Aan allen een hartelijk en voorspoedig nieuwjaar gewenst. 
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EDITORIAAL  januari-februari 2026
  
 
 

En toch….het leven is mooi. 
 
Het startschot is gegeven….2026 mag beginnen. We laten 2025 achter 
ons. Wat neem jij mee van het afgelopen jaar? Voor mezelf was de start in 
mijn privéleven overrompelend. Als je levenspartner na 55 jaar huwelijk 
onverwacht naar die “overkant” gaat, dan moet je een nieuwe adem 
vinden. En toch ben ik dankbaar voor die 55 gekregen jaren. 
 
Wat neem ik nog mee van 2025? 
 
Het was een turbulent jaar met veel verzuurd zeuren, alsof er niets goed is. 
De toekomst lijkt dreigend en onzeker. De wapenindustrie draait op volle 
toeren. We mogen mopperen en klagen. We mogen een optelsom maken 
van wat er niet deugd in de wereld. We mogen teleurgesteld zijn en 
signalen opvangen dat het leven niet is zoals het moet zijn. We mogen 
hopen dat er stappen gezet worden op weg naar vrede voor iedereen. 
 
Dat nemen we mee naar 2026 
 
Want…. 
Naast mensen die bombardementen uitvoeren, zijn er ook mensen die 
bruggen bouwen. 
Kinderen mogen niet opgroeien met sirenes en drones. Laat hen 
opgroeien, onbezorgd, vol vertrouwen ontdekken dat het leven mooi is, en 
dankbaar zijn voor de veelkleurigheid van de wereld. 
Paus Leo XIV heeft het voortdurend over vrede. Naïef? In die naïviteit 
hoop ik dat 2026 een jaar mag worden sprankelend van geluk, innerlijke 
rust en  
 VREDE voor iedereen 
 
 Frie  
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Uitvaart 
 
 
 
 
15/10 John Sterckx 88 j. echtg.Maggy Defrenne Floralaan, Deurne. 
16/10 Cristina Jorge 70 j. Antwerpen Kiel. 
08/11 Chris Van den Broeck 80 j. wed. Luc Van Goethem, 
 echtg. Guido Verbaeten, Borsbeek 
22/11 Yogamaya, Martine Mouart 67 j. Berchem. 
03/12 Simonne Gottmann 97 j. wed. Marcel Laureyssens 
 w.z.c.Eksterlaar, Deurne 
05/12 Domin Diels 87 j. echtg. Sonja Polet  
 w.z.c. Gitschotelhof Borgerhout 
 
 
 
Doopcatechese 
 
Wanneer je eraan denkt je kindje te laten dopen  
contacteer Frie: 03-322.41.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
Wat denk je, 
Laten we hem dopen? 
!

!
!
!
!
!
!
!

!

?#$$!%#$$!
?#!&'!(')(*+!

!
?#$$!%#$$!
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Samana verbindt, waar je ook bent!                          
Hallo allemaal, 
 
Tijdens ons gezellig en lekker Kerstfeest hebben we een mooi 
bedrag rondgehaald als steun voor De Hoeve in Deurne. 

We hebben geprobeerd om weer een leuk jaarprogramma in elkaar te 
steken. 

We starten op : 
maandag 19 januari om 12 uur met een worsten/appelbollenfestijn. 
De bijdrage is 5€ per stuk. Koffie of thee inbegrepen. In te schrijven 
bij je ziekenbezoeker of storten op de Samana rekening BE07 7895 
1139 8566 voor 10 januari. 

Donderdag 26 februari om 13.30 hebben we een bingomiddag. 

Aan allen fijne kerst- en nieuwjaarsdagen met veel warme 
gezelligheid. 

Wens je bij samana aan te sluiten laat het dan weten aan een van 
onderstaande ziekenbezoekers. 
 
Mia Cox Meukens, 0491 07 25 92 
Jozef Goormans 0494 73 17 61 
Christiane Vanhaecke 0479 46 44 70, 
Denise Niewold 0484 92 77 55 
Lieve Domen 0485 62 88 48, 
Annie Giltjes 0498 14 39 12, 
M,.Louise De Schutter 0498 12 66 87 
Kristel De Bruyne 0476 77 96 32 
 
Ps Jozef is nog steeds blij met kerstgerief. 
  
miaenwalter@telenet.be 
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OKRA SJB 
wenst jullie 

een 
gezond en positief 2026 

 
 

Wie gaat er met OKRA SJB mee naar 
het Zeetje? 

Dinsdag 19 of woensdag 20 mei 2026 
noteer beide data, de juiste wordt ons later meegedeeld 
We bezoeken het centrum blindengeleidehonden in Koksijde: 
Na een tas koffie met cake ontdekken we meer over de opleiding 
van pup tot blindengeleidehond. We krijgen ook een demonstratie. 
Lunchen in het hotel Sandeshoved (driegangenmenu) 
Met de autocar verkennen we de haven van Zeebrugge (met gids): 

Prijs? 
Leden van OKRA: 75,00€ - Niet-leden: 90,00€ 

Interesse? 
Schrijf je snel in door voor 30 april het juiste bedrag te storten: 
BE04 9730 2257 1631  
Naam: OKRA-TREFPUNT BORSBEEK ST-JAN BERCHMANS 
Bij “mededeling”: je naam/namen en je GSM of telefoonnummer. 
Liefst ook een mailtje: ludo.mous@outlook.com of 0476 29 33 11, 
zodat we je ook kunnen contacteren om verder af te spreken.  
 

EVENEMENTEN STAAN OPEN VOOR LEDEN EN NIET-
LEDEN 
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Lichtmis 
 
“Zegen alles wat het leven mooi maakt” 
Een dag in de winter, tijd van vroeg donker. 
En toch vieren we Lichtmis (40 dagen na Kerstmis). 
Een blij feest voor kleine en grote mensen. 
Vreugde delen…met alle generaties, grootouders, ouders, gezin met groot 
en klein. 
Welkom op zondag 1 februari 2026 om 11u: viering met kinderzegen. 
Na de viering mogen de ouders het “doophandje” meenemen dat een 
tijdlang in de kerk hangt. 
Daarna een pannenkoek uit het vuistje. 
 
Aswoensdag: begin van de Veertigdagentijd 
 
Als na carnaval alle maskers weggenomen zijn, 
dan kunnen we ons echt gelaat laten zien. 
Dat onze ogen stralen naar een hoopvol verlangen naar het nieuwe 
dat in aantocht is: Pasen geeft energie en creativiteit. 
 
 
Aswoensdag 18 februari: 
viering met askruisje om 14.30 uur in de kerk. 
  

mailto:ludo.mous@outlook.com
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We wensen jullie allemaal alle goeds toe voor het nieuwe jaar 2026!! 
 
We starten terug met het breibabbelcafé van 14 tot 16 u in de 
parochielokalen op ma 5 – 12 – 19 – 26 jan en ma 2 – 9 – 23 – feb.  
 
We turnen van 9 tot 10 u in de parochielokalen op woe 7 – 14 – 21 – 28 
jan en op woe 4 – 11 – 25 feb.  
 
De wandeling met Ria gaat door op dinsdag 31 jan en 10 feb. We 
starten om 14 uur aan de Aug.van Putlei Tyrolerhof, en wandelen om en 
rond Borsbeek.  
 
De cinemaliefhebbers verwachten we in de UGC op di 27/1 om 13 uur. 
De keuze van de film is voor de dag zelf. Wel graag Ria verwittigen als je 
graag meegaat, tel: 03 322 16 55. 
 
Op di 24/2 gaan we het Gerechtshof op de Britse lei bezoeken samen 
met een gids. We komen daar samen om 13.45u. 
Inschrijven bij Bernadette tel: 0496 13 39 67 en zeker vóór 18/2. 
Er mogen 20 pers mee. 
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Voor mannen, van jong, tot en met jong van hart! 
https://sites.google.com/view/mannenclubborsbeekdeurne 

 

Aan allen een deugddoend en gezond 2026? 
We starten het nieuwe jaar op donderdag 8 januari om 20.00 met onze 
Nieuwjaarsreceptie. 
Buiten de klassieke nieuwjaarswensen overlopen we dan ook het 
afgelopen jaar en blikken we vooruit op wat komt in 2026.  Mogelijkheid 
tot inschrijven op de geplande activiteiten. Uiteraard voorzien we ook een 
hapje en een drankje om het jaar 2026 goed in te zetten. 
Op vrijdag 23 januari om 14.00 brengen we een bezoek een de 
Antwerpse Brouw Compagnie. Met de Antwerpse Brouw Compagnie 
heeft Antwerpen terug een eigen Onafhankelijke Brouwerij. De brouwerij 
is opgericht door en is in handen van bierliefhebbers. 
Het Seefbier, Bootje’s bier, Nonkel Pater, Cadix, Lucie en Minerva zijn 
enkele van hun bekende bieren. Wie graag meegaat (max 15 personen en 
enkel MC leden) stort 14€ op de MC rekening voor 13 januari 2026. 
Op zaterdag 7 februari trachten we onze kookkunsten wat bij te werken. 
Onder leiding van een paar gediplomeerde leden organiseren we opnieuw 
een kookmiddag en – avond.                                                                                                                           
Start om 14.00. Deelname kan mits storting van 25€ voorschot op de MC 
rekening voor 31 januari 2026.                                                                                                                                                           
Maximum 20 personen. 
Feest!! Op donderdag 19 februari vieren we ons 45-jarig bestaan.                                                      
Een avond vol nostalgie en tussen 21.00 en 22.00 is het ‘Happy Hour’.  
Met een terugblik over de voorbije 45 jaar en met een drankje en een hapje 
wordt dit een onvergetelijke avond. 
Alle Mannenclubleden welkom. 
Het bestuur, 
Somers Wim - Singel 58, 2150 Borsbeek - 0475/47.09.49 - wim.somers@skynet.be                                                          
Niewold Leo - Floris Primslei 40 B7, 2150 Borsbeek - 0497/03.03.68 - 
leo.niewold@gmail.com  
Jan Van Tiggelen - Singel 60, 2150 Borsbeek - 0476/28.42.85 - jan.vantiggelen@telenet.be 

Rekening MC nr.: BE51 7330 0072 1062 

https://sites.google.com/view/mannenclubborsbeekdeurne
mailto:wim.somers@skynet.be
mailto:leo.niewold@gmail.com

