
  

 

Weekendvieringen 
 
Sint-Jan Berchmans 
 
 zaterdag 19.00 u  
 zondag  11.00 u  
 
 
Sint-Jacob 
 
 zondag  11.00 u 
  
 

 
De nieuwe Echo is ook te lezen op 
 
https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-jan-berchmans-borsbeek 
 
 
 
 
 
U kan de parochie bereiken via: 
 
 6 x per jaar “Echo” 
 wekelijks tijdschrift Kerk en Leven (parochieblad) 
 website 
 voor en na de vieringen 
 telefoon Frie  03 322 41 59 
 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Guy Mennen 
 
Contactadres:  Frie de Ruijter-Weyns,  Granvellelaan 15 
 2150 Borsbeek  tel. 03/322.41.59 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verschijnt 6x per jaar 
November-december 2024 
 
Parochie Sint- Jan Berchmans 
de Robianostraat 214 
Borsbeek-Deurne 
 

https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-sint-jan-berchmans-borsbeek
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Apothekers 

Wachtinfo:  0903/99.000 
  Ook te raadplegen via Teletekst ATV 
 
 
 
 

Dokters 

Voor Borsbeek-Wommelgem-Deurne 
Tel.: 1733 

Wachtpost Antwerpen-Oost naast Monica Deurne 
 

van vrijdagavond 19 uur 
tot maandagmorgen 07 uur 

 

Op andere weekdagen, gelieve uw eigen huisarts te contacteren. 
 
Tapbeurten Ontmoetingsruimte 
 

 

 
 

 
 
 
 

ONTMOETINGSRUIMTE 
Open elke zondag van 11.30 u tot 13 uur 

 
 

!

03/11 Samana 
10/11 TSJB 
17/11 TSJB 
24/11 TSJB 
01/12 TSJB 
08/12 Samana 
15/12 Waelrant 
22/12 Floris Primslei 
29/12 Rudi en Riky 
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EDITORIAAL  november-december 2024
  
 

Uitkijken is hopen 
 
 

’t Is herfst… 
Het seizoen waar elke wandelaar naar uitkijkt, om te genieten van de 
kleurenpracht in bos en park. De gekleurde bladeren knisperen onder je 
voeten. Je vecht tegen wind en regen om daarna beschutting te zoeken bij 
een heerlijk vuurtje en een verwarmend drankje en een tasje 
pompoensoep. 
Ook op de begraafplaats is er kleur.  
Voor de graven en op het urnepad staan mensen met glanzende ogen. 
Verdriet gaat immers nooit helemaal over. De ‘mensen van voorbij’, 
ze blijven ons omringen met hun warme herinneringen. 
 
We kijken uit naar die verbondenheid. 
Uitkijk is hopen…daar is december. 
Sinterklaas met een schoen vol snoep en de adventskrans die elke week 
helderder wordt. 
 
We kijken uit naar het Licht. 
Wereldwijd verlangen we naar Licht en Vrede. Er is té veel gebeurd dit 
jaar. Misschien voor jou persoonlijk, als je hart te zwaar is en je de schaaf-
wonden voelt van het voorbije jaar. 
Zeker verlangen we naar een wereld waarin de autoritaire leiders wat meer 
menselijkheid tonen. 
 
We kijken uit naar het Kind in de kribbe, 
dat ons een goddelijk duwtje in de rug wil geven om mee te werken om 
onze mooie planeet te voorzien van  
                                            “Mensen van goede wil, met Licht in hun ogen 
                                             en vrede in hun hart.” 
 
                                                                                     Van harte   
                                                                                          Frie 
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Uitvaart 
26/8  Hugo Blockx, 80j, echtg. Jeannine Matthijssens  WZC Gitschotelhof        
                                                                                                      Borgerhout   
30/8  Guido Coesemans, 86j, echtg. Esther De Meyer WZC Eksterlaer 
Deurne 
2/10  Vera Engels, 78j, echtg. Paul Van Bauwel  Borsbeek 
4/10  Guido Weyns, 87j, echtg. Gilberte De Vries  WZC 
Huize Stracke Borsbeek                      
 
 
 
Dopen 
Lewis van Merode, zoon van Kevin en Melissa De Groof  Deurne 
Tuur Gordijn, zoon van Olivier en Shana Van Winssen  Deurne 
Andreas Vermeulen, zoon van Vincent en Elise Ulens  Deurne 
 
  
 
Doopcatechese 
 
Wanneer je eraan denkt je kindje 
te laten dopen  
contacteer Frie : 03-322.41.59 
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HET KONINKLIJK SINT-JAN BERCHMANSKOOR 
 
 
 

  
 
Sint-Cecilia 
 
Binnenkort is er weer een jaar verstreken waarin onze koorleden wekelijks 
hun beste zangstem hebben voorgezet om de viering op te luisteren. Maar 
de stembanden kunnen natuurlijk niet altijd gespannen staan. Daarom 
vieren we met de nieuwe en oude leden en sympathisanten opnieuw het St.-
Ceciliafeest op zondag 17 november 2024. Dit vangt aan met een viering 
om 11u, een receptie om 12u en een Chinees eetfestijn vanaf 13u.  
 
Een speciale dank gaat uit naar de kerkgangers die samen met het koor 
iedere keer goed meezingen, en dit zonder dirigent, en zelfs wanneer de 
organist een steekje of stroofje laat vallen.... 
 
Ondertussen zijn alle leden terug lid van Koor & Stem, de koepelvereniging 
van alle koren in Vlaanderen. 
Het is vast de moeite om eens een kijkje te nemen op de website 
https://koorenstem.be om te zien wat Vlaanderen-koorland te bieden heeft 
aan concerten met jonge artiesten, een on-line magazine met interviews en 
podcasts, webinars, advies en opleidingen. Als lid hebben we ook recht op 
een coach om extra gezangen voor feestdagen in te studeren. 
 
We wensen iedereen een fijn einde van het werkjaar volgens de kalender 
van St. Cecilia en sluiten af met woorden die aan haar worden 
toegeschreven: "Muziek is de hoogste vorm van gebed." 
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Koninklijke toneelkring Sint-Jan Berchmans 
De Robianostraat 214 2150 Borsbeek 
tonsjb@gmail.com 

 
We kunnen er maar niet over zwijgen: onze 
toneelkring bestaat in 2024 zestig jaar! Sinds 
1964 hebben wij al veel de komediant mogen 
uithangen, gelukkig zonder al te grote drama’s. 
Om dit jubileum stevig te vieren, staan wij in 

november met maar liefst 37 leden op de scène. Een waar spektakel dus! 
Wij presenteren jullie: 

 
Onze eigen Ronald Binnemans - Ronny voor de vrienden - schreef dit 
unieke toneelstuk, gebaseerd op A Christmas Carol van Charles Dickens. 
Ronny en dochter Vicky nemen de regie op zich. 
Wanneer kan je komen kijken? 
 

8 en 9 november 20u15 10 november 15u00 
15 en 16 
november 

20u15 17 november 15u00 

22 en 23 
november 

20u15 24 november 15u00 

 
In voorverkoop: €13,00 per kaart Aan de kassa: €15,00 per kaart 
Reserveren doe je via tonsjb@gmail.com 
 
Tot gauw!  
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Allerheiligen, Allerzielen… 
 
Twee moeilijke dagen, omdat wij dit jaar iemand 
verloren hebben van wie wij veel hielden. 
Je hebt pijn en verdriet, maar je blijft van je 
dierbaren houden. De dood heeft geen vat op je 
liefde. 
 
Het is goed deze gevoelens van liefde en 
verbondenheid te blijven uitdrukken. 
Daarom brengen we een bezoek aan het kerkhof. 
Wij dragen bloemen naar het graf en wij 
gedenken onze afgestorvenen in ons gebed. 
 
Het feest bij uitstek om deze verbondenheid met 
onze overledenen te vieren is   
                Allerheiligen – Allerzielen. 
 
Mogen we je uitnodigen samen te vieren: 
 
zaterdag 2 november  Allerzielen om 19 uur 
Tijdens deze viering bidden wij heel bijzonder voor onze overledenen  
van het voorbije jaar. 
Aansluitend nodigen we je uit in onze meditatietuin, naast de kerk.  
Deze tuin is in opbouw  en zal een rustplaats worden, een oase… 
Deze tuin bevat een plek waar ook onze lieve overledenen een plaats krijgen. 
Elk van hen heeft immers op zijn of haar manier  
“een steen verlegd op deze aarde”. 
Graag willen we voor hen een steen voorbehouden om op deze plek te leggen.  
Wil je ons verwittigen als je voor dit project interesse hebt? 
Daarna nodigt onze werkgroep “Rouwenden nabij” je uit voor een ontmoeting 
met koffie en taart in de ontmoetingsruimte van het parochiecentrum. 
 
Tijdens de viering mag je het kruisje meenemen dat achteraan in de kerk 
hangt. Veel sterkte in deze moeilijke dagen. 
 
                                        Werkgroep “Rouwenden nabij”     
                                                                          Frie   03 322 41 59 
                                                                      deruijterweyns@scarlet.be 

mailto:tonsjb@gmail.com
mailto:tonsjb@gmail.com
mailto:deruijterweyns@scarlet.be
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Elk kommetje soep is een teken van verbondenheid en solidariteit 
 
Het begint met wat pompoenen uit onze meditatietuin (en ook andere 
groenten, gekocht of gekregen). 
Enkele mensen gaan aan de slag met potten, mesjes, snijplanken en 
verwerken de groenten tot heerlijke soep. 
Een lekker kopje verse soep doet deugd, daar krijgt een mens het warm 
van. 
Graag willen onze “soepmakers” hun (h)eerlijke soep delen met jou, 
met je gezin. Is dit geen hartverwarmend moment van verbondenheid en 
solidariteit? 
We kunnen het noemen “Soep op de stoep”,…  
soep aan de voordeur van de kerk, soep om even uit je eigen kot te komen. 
 
Door deze actie hopen we onze soeptalenten in te zetten voor 
Welzijnszorg, want we gaan “samen tegen armoede”. 
Een beker zelfgemaakte soep in ruil voor een vrije bijdrage voor 
Welzijnszorg, is dat niet hartverwarmend? 
 
Welkom op zondag 8 december 2024,  
na de viering van 11 uur tot 13 uur  
onder het portaal van de kerk. 
 

P.S. Je kan ook een potje soep aan de prijs van 
 € 5,00 mee naar huis nemen. 
 
              
                                   We verwachten je 
 
                             Werkgroep Welzijnszorg 
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Samana verbindt, waar je ook bent!                          

 
Hallo allemaal, 

We hebben met 44 personen genoten van de liekes van de Strangers. 
De snoepzakjesverkoop en de verkoop van  de kerst – en  hersfststukjes 
(gemaakt door JOZEF) waren weer een topper. 

Het programma voor de volgende maanden ziet er als volgt uit : 

Op zondag 27 oktober hebben we onze jaarlijkse viering om 11 uur in de 
kerk en daarna belegde broodjes. Deelname bedraagt 8 €. 

Op 15 december 2024 vieren we Kerstmis met om 11 uur H.Mis. 
Daarna in de grote zaal van de parochielokalen een feestelijk etentje door 
Traiteur De Hooge Mutse uit Wijnegem. 
De bijdrage is 30 € per persoon. 
Inschrijven kan bij je ziekenbezoek(st)er . 

In januari 2025 hebben we onze worstenbrood en appelbollenmiddag. 
Meer info bij je ziekenbezoeker. 

Ondertussen werken we volop aan een fijn programma voor volgend jaar 
2025. 

Wens je bij samana aan te sluiten laat het dan weten aan een van 
onderstaande ziekenbezoekers. 
 
Mia Cox Meukens, 0491 07 25 95 
Jozef Goormans 0494 73 17 61 
Lea Goormans 0472 88 16 69,   
Jenne Lutz 0496 12 31 17, 
Annie Van den Bulck 0498 75 86 96 
Christiane Van Haecke 0479 46 44 70, 
Denise Niewold 0484 92 77 55 
Lieve Domen 0485 62 88 48, 
Annie Giltjes 0498 14 39 12, 
M,.Louise De Schutter 0498 12 66 87 
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OKRA Sint-Jan Berchmans   
Bankrekening SJB: 

BE04 9730 2257 1631 
 

Warmte en gezelligheid 
Op onze feestjes merken we dat er graag gelachen en genoten wordt van 
een drankje, de gezelligheid en de warmte.   
De volgende maanden nodigen we jullie uit: 
“GEZELLIG SAMENZIJN”: op donderdag  21/11 – 12/12 – 23/01 van 

13:30u – 16:30u 
Het is kosteloos. Je mag je vriend(-in), je buur, je boek, je breigerief, 
meebrengen. De tafels en stoelen staan klaar. De dranken worden je aan 
democratische prijzen aangeboden. 
Wij zorgen voor de warmte. Jullie voor amusement?  

EN / OF 
OKRA NIEUWJAARSCONCERT met ORFEO ORCHESTRA 

Onder leiding van dirigent Rik Ghesquière, in Weense sferen met gekende 
en minder gekende werken van o.a. Johann Strauss, Eduard Strauss, 
Franz Lehàr, Robert Stolz,… Naast het 55 koppig orkest kijken we uit naar 
soliste Anneke Luyten (sopraan) en als verrassingsact een jonge solist, 
toptalent uit de Musica Mundi School. Alles wordt ingeleid door Vincent 
Verelst. 

27 januari ’25 – Koningin Elisabethzaal – start 14u30 
Kaarten leden: 32,00€ - niet-leden: 42,00€ 

Inschrijven kan door het juiste bedrag voor 10 december te storten op onze 
OKRA-SJB rekening (zie bovenaan) in mededeling schrijf je naam, adres 
en je GSM-nummer. Liefst een e-mail naar ludo.mous@outlook.com of 
0476 29 33 11 ter bevestiging. 
ONZE EVENEMENTEN STAAN OPEN VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN 

OKRA SJB Bestuursleden of onze ombudsdienst. 
Naam Tel.: Adres 

Jacqueline Druyts 03/322.27.48 Borsbeeksesteenweg 113 2100 Deurne 
Ludo Mous 0476/29.33.11 Mortselsesteenweg 254 2100 Deurne 
Bart Vanbrussel 03/366.53.69 Langbaanvelden 144 2100 Deurne 
Staf Depoorter 0471/31.60.66 Adrinkhovelaan 181 2150 Borsbeek 
Ghislaine De Ceuster 03/322.51.19 Smisbergstraat 26 2150 Borsbeek 
Iréne Wagemans 03/321.44.92 Eenamelaan 23 2150 Borsbeek 
OKRA SJB OMBUDSDIENST: 0476 29 33 11 of e-mail:ludo.mous@outlook.com 
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Advent en Kerstmis 
 
Verwachten en geloven en hopen dat het anders kan,  
dat er toekomst is voor iedereen. 
Samen met Welzijnszorg willen we krijtlijnen uittekenen voor een samen-
leving waarin iedereen “mee” is. 
Immers goed leven is geen gunst, maar een vanzelfsprekend recht voor 
alle mensen.  
               30 november   1ste adventsviering om 19 u 
                 1 december   1de adventsviering om 11 u  
     7 december   2de adventsviering om 19 u 
                 8 december   2de adventsviering om 11 u 
                                         na de viering “Soep op de stoep” 
               14 december  3de adventsviering om 19 u 
                15 december  3de adventsviering om 11 u 
    21 december  4de adventsviering om 19 u 
                22 december  4de adventszondag  viering om 11 u 
                               

   24 december  19 u   Kerstviering  
   25 december  11 u   Kerstviering 
                                  met aandacht voor gezinnen   
 

Met Kerstmis houden we de omhaling voor Welzijnszorg 
 
Moge het voor jou een vredevolle periode worden. 
 

Woensdag 1 januari 2025 viering om 11 uur 
 

 
 
  

De foto’s van de parochiefeesten 2024 zijn te bekijken langs de 
website van het parochiecentrum via onderstaande link: 

https://sites.google.com/view/pcsjb 

mailto:ludo.mous@outlook.com
https://sites.google.com/view/pcsjb
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We turnen op volgende woensdagen: 6 – 13 – 20 – 27 nov. En op 
4 – 11 – 18 dec. telkens van 9 tot 10 uur.  
 
 Op maandagen 4 – 18 – 25 november en op 2 – 9 – 16 december 
is ons breibabbelcafé geopend van 13.30 tot 16 uur.   
Je bent welkom.  
 
De wandelingen met Ria om en rond Borsbeek gaan terug door 
op dinsdagen 12 nov en 10 dec om 14 uur.  
We komen bijeen aan de Aug.Van Putlei de vertrouwde plaats. 
 
Op dinsdag 19 november is er onze leesclub waar we het boek   
“Het eiland van de verdwenen bomen” van  Elif  Shafak 
bespreken.   
We starten om 14 uur in de parochielokalen en worden begeleid 
door Chris Quirijnen.  
Iedereen is welkom, de prijs is 5 € voor leden en 7€ voor niet leden.   
 
En we kijken al uit naar het kerstfeest dat we vieren op dinsdag 
17 december. We starten om 12 uur zoals altijd met een aperitief, 
daarna een fijne soep en een verrassende hoofdschotel, en als slot 
een lekker dessert natuurlijk met koffie!  
Dit alles voor de prijs van 23 €  
Inschrijven bij Bernadette 0496 13 39 67. Of door te storten op 
onze rekening: BE97 7895 4331 9549 met als mededeling: je naam 
en kerst 2024.  En dit vóór 10 december.  
 
We wensen jullie nu al vredevolle feestdagen.  
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Voor mannen, van jong, tot en met jong van hart! 

https://sites.google.com/view/mannenclubborsbeekdeurne 
_______________________________________________________ 
 
 
Donderdag 12 november om 14.00: Bezoek aan brouwerij Duvel-
Moortgat.                                                         
Wil je zelf al eens ondergedompeld worden in de wereld van de Duvel? 
Dan is deze rondleiding iets voor U.                                                                                                                                                                    
Wil je dit niet missen, stort dan 15€ op de MC rekening voor 28 oktober 
2024. Betaald is ingeschreven. Verplaatsing met eigen vervoer.  
Verdere info via MC nieuwsbrief. 
Zaterdag 23 november Toneelbezoek – We wonen een opvoering bij 
van onze eigen Koninklijke toneelkring Sint Jan Berchmans. Titel van het 
stuk is “Kerstgeesten”. Een hedendaags grimmig en geestig Kerstverhaal, 
gebaseerd op het verhaal “A Christmas Carol” van Charles Dickens.            
Indien je wenst deel te nemen graag overschrijving van 13€ op de MC 
rekening vóor 14 november 2024. 
Op vrijdag 13 december gaan we naar jaarlijkse gewoonte bowlingen in 
Bowling Stones van 15.00 tot 17.00. Sportievelingen die mee willen 
dingen naar de wisselbeker en - kegel, kunnen inschrijven mits storting 
van 10€ voorschot voor 06 december 2024. Afrekening achteraf. 
Noteer alvast voor januari 2025:                                                                                                             
donderdag 9 januari Nieuwjaarsreceptie                                                                                                          
vrijdag 24 januari bezoek aan het Provinciehuis 
 
Het bestuur, 

 Aan allen, mannenclubleden en familie,  
wensen we sfeervolle kerstdagen en vooral een gezond 2025 

 
Somers Wim  -  Singel 58    2150 Borsbeek  -   0475/47.09.49  -     wim.somers@skynet.be 
Niewold Leo  -  Floris Primslei 40 B7 2150 Borsbeek  -  0497/03.03.68  -  
leo.niewold@gmail.com 
Rekening MC nr.:  BE51 7330 0072 1062 

https://sites.google.com/view/mannenclubborsbeekdeurne

