
 

Parochie in Deinze-Nevele 

EVANGELIEBLAADJE – 26ste zondag door het jaar 
 
 

HET VERHAAL (naar Marcus hoofdstuk 9) 

Toen zei Johannes tegen Jezus: ‘Meester, wij hebben iemand 

gezien die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. 

Wij zeiden dat hij daarmee moest ophouden. Want hij hoort 

niet bij ons.’  

Maar Jezus zei: ‘Laat hem zijn gang gaan. Het is toch goed 

wat hij doet. Hij komt op voor het goede en hij wil dat het 

kwade in de wereld verdwijnt. Hij roept de mensen op te 

leven zoals Ik. Leven in liefde met elkaar!  

Iemand die goede dingen doet in mijn naam, zal niet 

snel iets slechts over Mij zeggen. Want mensen die niet 

tégen ons zijn, zijn 

vóór ons. Iemand die 

niet onze vijand is, is 

een vriend! 
 

Luister goed naar mijn 

woorden: ‘Iemand die 

een beker water aan je 

geeft omdat je bij Mij 

hoort, krijgt zeker een 

beloning van God.’ 

 

WIE ZIJN DE VRIENDEN VAN JEZUS?  

Jezus houdt niet van ‘kliekvorming’. Iedereen die goed wil doen 

zoals Jezus mag erbij horen. Al is het maar iemand die dorst 

heeft een beker water geven. Kleine dingen kunnen van grote 

waarde zijn wanneer ze uit liefde worden gedaan. 

Het is niet belangrijk tot welke groep iemand behoort en 

ook niet of iemand diploma's heeft. Het gaat erom dat we 

samenwerken aan het Rijk van God! 

 

 



ENKELE VRAAGJES OM OVER NA TE DENKEN…  

• Wie er niet bij hoort, mag niet meedoen?                         

Kennen jullie dit ook? 

• Ken je mensen of kinderen die ergens niet bij horen? 

 

GEBED OM VRIENDSCHAP  

Goede God, 

Jij hebt veel vrienden, 

mensen die goede dingen doen  

net zoals Jezus gedaan heeft.  

Deze mensen kennen we niet allemaal   

maar ze proberen net als wij  

om goed te zijn voor elkaar. 

Wij zijn daar dankbaar voor God, 

en bidden dat ook wij  

goede vrienden van Jezus kunnen zijn. 

 

EEN REBUS 
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Samen zijn we vrienden van Jezus 



SAMEN VORMEN WE EEN KRING VAN VRIENDEN  

ROND JEZUS  

Als je iets belangrijks wilt doen kun je dat vaak niet alleen.   

Je zal met anderen samen werken, met anderen die nooit 

precies zijn zoals jij. Maar samen zetten we ons in voor het 

Rijk van God. Zo hoort iedereen erbij! Zo vormen we samen 

een mooie kring van vrienden rond Jezus!  

 

KNUTSEL JE MEE?  

1) Knip dit poppetje uit  

2) Teken dit poppetje 8x over op een ander 

blad papier en kleur de poppetjes 

3) Alleen kan een poppetje niet blijven staan, 

daarom lijmen we de handen van de poppetjes aan elkaar 

tot we een kring hebben. Blijven ze nu overeind? Vast 

wel! Vrienden van Jezus geven elkaar de hand! We laten 

niemand vallen.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WIE ZOEKT DIE VINDT! 

Vind je deze woorden in 

het rooster terug? Van 

links naar rechts of van 

boven naar onder: 

VRIENDEN 

VREDE      JEZUS 

GOD         LIEFDE 

GOED       SAMEN 

VREUGDE  HELPEN 
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