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JEZUS ZEGT: IK BEN DE GOEDE HERDER 

In het land van Jezus waren veel herders. Ze hadden het niet 

gemakkelijk. Elke dag moesten ze met hun schapen op zoek 

gaan naar gras. Als het te heet werd, moesten ze water 

zoeken. Het gebeurde ook dat wilde dieren de kudde 

aanvielen. De herder 

moest die beesten dan 

verjagen en soms was 

dat erg gevaarlijk.  
 

De herder kende ook al 

zijn schapen bij naam. 

En de schaapjes kennen 

de stem van de herder. 

Ze volgen de herder, 

want ze voelen zich 

veilig bij hem.  

 

 

“Ik ben de goede herder”, 

zegt Jezus. “Ik doe alles 

voor mijn schapen. Als er 

een wolf komt, zal ik hem 

verjagen. Ik hou van mijn 

schaapjes. Ik zal zelfs voor 

hen sterven.  
 

Jullie zijn allemaal schapen 

van mij. Net als een herder 

ken ook ik al jullie namen. 

Ik weet wat jullie nodig hebben en ik zal het jullie geven.               

Ik hou van iedereen. Ik wil voor jullie zorg dragen.  
 

Als je mijn stem hoort, denk dan maar:  

Mijn herder roept mij; ik luister naar hem.”  
 



ENKELE WEETJES… 

Luisteren naar de herder: in de tijd van Jezus 

brachten verschillende herders 's avonds hun schapen 

bijeen in een grote schaapskooi om ze er te laten 

overnachten. 's Morgens kwamen de herders terug naar 

de kooi en riepen hun schapen. De schapen volgden hun 

eigen herder omdat ze zijn stem herkenden. 
 

 

Spreken met beelden  

herder = Jezus  

schapen = volgelingen  

      of vrienden van Jezus  
 

Jezus zorgt voor de 

mensen zoals een goede 

herder zorgt voor zijn 

schapen:  

 

 

➔ een goede herder kent zijn schapen.  

ook Jezus kent ons allemaal. 

➔ een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  

ook Jezus is voor ons gestorven op het kruis. 

➔ een goede herder beschermt zijn schapen. 

ook Jezus laat ons niet alleen, we moeten niet bang zijn 

➔ een goede herder houdt van zijn schapen 

ook Jezus houdt van ons! 
 

Jezus zegt dat Hij zo’n herder is voor de mensen. De mensen 

die luisteren naar Jezus en Hem volgen, zijn zoals schapen 

die hun herder volgen. Ze weten dat ze bij hem vreugde en 

liefde vinden.  
 

 

EVEN NADENKEN… 

Heb jij weleens een herder gezien? Of een schaapskooi?  

Of een hele kudde schapen, misschien wel met lammetjes?  

- Waarom zegt Jezus dat Hij de goede herder is? 

- Als Jezus de goede herder is, wie zijn dan de schapen? 



GEBED  

Goede God, 

wij danken Jou   

omdat Jezus  

altijd voor ons wil zorgen, 

zoals een goede herder 

voor zijn schaapjes zorgt. 

Help Je ons om net als Jezus 

zorg te dragen voor elkaar? 

Dank Je wel, lieve God! 

 

KAN JIJ DE HERDER BIJ HET SCHAAPJE BRENGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OM TE KLEUREN 

 

 

 


