
Ja, ik ook! 
 
In een gesprek over een populair tv-programma antwoorden we graag op de vraag of je 
ook gekeken hebt met een antwoord: Ja, ik ook!  
Op de vraag of je ook al een gsm hebt, of nog beter een smartphone, antwoord je graag: 
Ja, ik ook. 
Op de vraag of je er goed mee kunt werken, antwoord je heel graag: Ja, ik ook. 
Op de vraag of je je ook interesseert voor een bepaalde sport dan antwoord je graag: Ja, 
ik ook. 
Op de vraag of je veel beweegt, graag wandelt of fietst dan antwoord je graag: Ja, Ik ook. 
 
Dan kan je immers verder mee in het verhaal van opmerkingen of ervaringen.  
Je voelt op dat moment: Ja, ik hoor erbij. 
Het is een feit dat onze westerse samenleving de laatste vijftig jaar sterk geëvolueerd is 
van een wij-gevoel naar een ik-cultuur. 
De huidige samenleving roept ons via de reclame op om eerst en vooral te focussen op 
het welzijn van onszelf. 
En toch is er nood aan bijsturen want om de haverklap zien we initiatieven opduiken in de 
aard van een maand zonder bier, een maand zonder klagen, een maand zonder vlees en 
je kan er gerust zelf nog enkele noemen. 
 
Waarom zouden wij ons eens niet focussen op '40 dagen' vol oog op het goede ? 
 
Wie gelovig is ziet in het voorbeeld van Jezus van Nazareth duidelijk een oproep om 
zichzelf te plaatsen in dienst van elkaar. 
Op de vanzelfsprekende vraag of je als gelovige ook gedoopt bent zal je misschien eerder 
aarzelend en wat stiller antwoorden: Natuurlijk, dat was vroeger toch doodnormaal. 
Maar wat ‘gedoopt zijn’ echt betekent is een ander paar mouwen. 
We beseffen dat we wel eens steken laten vallen en toch: wie zich sinds Jezus christen 
noemt laat daar zijn leven door bepalen, tenzij je christen bent enkel uit naam omdat je 
ouders je lieten dopen en je daar verder niets meer mee doet. 
Het is op vandaag veel gemakkelijker gewoon het geloof wat ter zijde te laten in de zin van 
‘als echt het nodig wordt zien wel’. 
 
Gelovig leven en toch... 
Wie ingaat op deze uitdaging wie een echte volgeling van Jezus wil zijn gaat met een 
duidelijke opdracht aan de slag. 
Die mag dan gerust en overtuigd zeggen: Ik wil leven vanuit mijn gedoopt zijn! Net 
daardoor weet ik dat de Geest van God in mij leeft en mij steunt. Door het doopsel ben ik 
door Hem zijn Boodschap uit te stralen en zichtbaar te maken. Het blijft steeds een vrije 
keuze. 
Je bent gezonden om te mee te werken aan een betere wereld. Je probeert zelf te leven in 
Jezus’ stijl. Je wil meewerken aan een wereld waar mensen dankzij jouw mede-inzet zich 
goed voelen! 
Moge deze inzet aanstekelijk werken zodat je menselijke warmte zaait in het hart van je 
medemens die op zijn of haar beurt verder mag zaaien. 
 
Je kiest er immers zo samen voor om aan Gods liefde voorrang te geven. 
Samen willen we ons geluk vinden: in liefde die ons leert eenvoudig en ‘arm' te zijn; in 
liefde die ons elkaars kwetsbaarheid doet delen; in liefde die ons aan elkaar toevertrouwt. 
Zo mogen we elkaar ontmoeten, ons betrokken weten met elkaar in een wereld waar 
onverschilligheid overheerst. 



 
Heb God lief boven alles en behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. 
Dat is het hart van de Wet en de Profeten en dus het hart van de christelijke traditie. 
Het is wel niet eenvoudig, zelfs soms heel lastig om dit elke dag in de directe omgeving 
waar te maken. Soms zou je deze opdracht aan de kant willen schuiven en meedoen met 
de huidige tendensen. 
Leven vanuit je gedoopt-zijn is meer dan een slogan die de Vlaamse kerkgemeenschap dit  
werkjaar lanceert. 
Leven vanuit je gedoopt-zijn is proberen dit engagement elke dag waar te maken. 
De uitdaging om de '40-dagentijd' anders te beleven kan ons motiveren.  
De komende geloofsdagen in onze Heilige Laurentiusparochie kunnen ons helpen. 
Weet je al welke waaier van activiteiten er aan geboden worden ? Het aanbod is bijzonder 
creatief samengesteld en biedt voor elk wat wils! Doe mee en ontdek wat je raakt. 
Misschien mogen we dan in een samenkomst antwoorden met die eenvoudige, maar 
veelzeggende woorden: Ja, ik ook! Misschien mogen we op het verrijzenisfeest van Pasen 
een persoonlijke stimulans ervaren om geholpen door de heilige Geest met Pinksteren 
meer bewust in het jaar te leven vanuit ons gedoopt-zijn. 
Dan kunnen we met overtuiging antwoorden: "Ja, ik ook!” 
 
André Maeghe, diaken 
 
 
 


