
OP KAMP MET OD … SPRING EN GA MEE!!! 

De eerste week van juli staat bij enkele Lokerse jongeren in koeien van letters en met dikke fluo-stift aangeduid als DE niet-te-missen-week-van-het-jaar!  

Het is de week van OD, de OntmoetingsDagen van IJD. Een zalige week waarin 200 jongeren elkaar en God mogen ontmoeten op een vriendschappelijke, 
respectvolle, vertrouwelijke maar vooral ook op een knotsgekke, hilarische, toffe en jonge manier. Er wordt gespeeld en plezier gemaakt, gelachen en gehuild, 
gezongen en gebeden, geluisterd en gepraat, … met elkaar en met God, over vriendschap, het leven, het geloof, de wereld. Om mooie mensen te proberen 
worden en met geloof, hoop en liefde in de wereld te leren staan. 

Om écht te weten hoe bijzonder deze week eigenlijk wel is, moet je gewoon de sprong wagen en meegaan! Eens gesprongen is voor altijd gewonnen! En op 
OD zingen en springen ze elke dag met zoveel overgave en enthousiasme dat Jezus en God daarboven ongetwijfeld ook niet stil kunnen blijven zitten! 

Met datzelfde enthousiasme delen enkele overtuigde OD’ers uit Lokeren hieronder graag hun ervaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Op Ontmoetingsdagen kan en mag ik een 
ongeremde versie van mezelf zijn. Ik mag zot 
doen, mopjes vertellen en veel lachen. Ik krijg de 
tijd om stil te vallen, in mezelf te keren en na te 
denken over mijn leven. Ik ontmoet er prachtige 
mensen die zich samen met mij inzetten om 
jongeren de tijd van hun leven te geven en ik leer er 
zoveel bij van mijn geweldige juniors (n.v.d.r. de 
jongste groep op OD, de 12-jarigen). Een heel jaar 
verzamel ik energie om mij een hele week te mogen 
uitleven en thuis te komen bij de Ander(en). ” 

Anneleen De Beule (25 jaar, 6 jaar mee op OD als 
leiding en dit jaar als mede-kampverantwoordelijke) 

“ Ik weet niet goed waar te beginnen 
omdat ik álles op OD zo leuk vind. De 
leiding van je groep bedenkt elk jaar een 
zot thema waarrond alle spelletjes 
draaien. Er is ook een doe-dag, dan 
trekken we er op uit om andere mensen 
te helpen. OD is zo’n uniek kamp omdat 
er momenten zijn waarop je op een open 
manier over diepere dingen kan praten 
en waar iedereen luistert naar elkaar. 
Je maakt er echt vrienden voor het 
leven! ” 

Coba Bourgonjon (16 jaar, 4 jaar mee op 
OD) 

 

“ Het is de combinatie van plezier en bezinning die 
OD zo speciaal maakt. Elke dag spelen we veel leuke 
spelletjes, zingen we de plezantste liedjes tijdens de 
zangstonde, maar is er bovendien ook tijd om even 
te bezinnen met je eigen groep. Door al die dingen 
samen met andere jongeren te beleven ontstaat er 
een groep waarin iedereen zichzelf kan zijn en met 
veel hechte vriendschappen. Wij hebben zelf al 
ervaren dat het in onze maatschappij als jongere 
niet altijd even gemakkelijk is om openlijk te durven 
en kunnen geloven. Op OD kan dat wel en krijgen we 
de kans om met leeftijdsgenoten en elk op onze eigen 
manier het geloof op een hedendaagse manier in te 
vullen. ” 

Andres Bourgonjon (20jaar, 8 jaar mee op OD, 



 

 

 

 

Ook enthousiast om te springen? Neem een kijkje op https://www.kerknet.be/ijd/evenement/ontmoetingsdagen-op-kamp-met-ijd-gent. Tot op OD! 

“ Tijdens het inhoudelijk spel denken we na 
over onze toekomstdromen, over wie je bent 

als persoon of over actuele thema’s en 
gebeurtenissen. Zo kunnen we als groep 

even stilstaan bij de mooie momenten, maar 
ook bij de moeilijke obstakels in ons leven die 

soms onmogelijk te overwinnen lijken. Zo 
schreven we bijv. een persoonlijke boodschap 
over onrechtvaardigheid op een spiegel en 

we gooiden die daarna met heel veel kracht 
kapot. ” 

“ Op doe-dag steken we de 
handen uit de mouwen en 

helpen we anderen met grote 
en kleine dingen. Op die 

manier proberen we onze blik 
op de wereld een beetje te 

verruimen. We trokken naar 
de dekenij van Erpe-Mere en 
knapten de tuin helemaal op. 
Wat voelt het goed om iets 
te kunnen doen voor anderen! 

“ Hét hoogtepunt van 
de week is de bonte 
avond. Tijdens dit 

massaspel nemen alle 
groepen het, all the 
way gekleed in één 

bepaald kleur, tegen 
elkaar op. Aan 

enthousiasme en 
gezonde concurrentie 

geen gebrek! ” 

“ Deze zotte OD-week sluiten we 
steeds af met één (of liefst meerdere) 

groepsknuffel(s). De grootste troef van 
OD is dat het een kamp is waar je 

helemaal jezelf kan zijn en waar je écht 
vrienden maakt voor het leven. Niemand 
zal oordelen over wie je bent en wat je 
doet of zegt. Geloven met en in elkaar, 
daar draait OD rond! We kunnen alvast 

aftellen naar de volgende editie! ” 

Laurine Bourgonjon (23jaar, 11 jaar mee 
op OD, waarvan 5 jaar als leiding) 

“ Ontmoetingsdagen (OD), waar geloof en 
vriendschap samenkomen tot een geheel.” 

Ronin De Rooze 

“ Hier mag je zijn wie je wilt zijn en maak je vrienden voor 
het leven!” 

Caitlin De Rooze 

“ Op OD voel ik me als een vis in het water” 

Kieran De Rooze 


