SPIRITUELE AVOND
MET NEGRO SPIRITUALS

met het koor “Hope” olv Maurice Verniers

Presentatie: Marc Peersman - CCV bisdom Gent. .



Van de |7¢ tot de 19° eeuw werden talloze generaties Afro-Amerikanen als slaven tewerkgesteld
op tabaks- en katoenplantages in Noord-Amerika. In de verdrukking vond hun gekwetste ziel
troost en hoop in een nieuw liedgenre: de negro-spiritual.

Het koor Hope onder leiding van Maurice Verniers voert een | 6-tal negro-spirituals live uit.
Marc Peersman (CCV bisdom Gent) geeft duiding bij de Bijbelse achtergrond en de blijvende
spirituele betekenis van de liederen: zoeken naar hoop in tijden van verdrukking.

Datum: — 20.00h (onthaal 19.45h)
Plaats: Kapel Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, Gent

(naast de kathedraal, parking Reep is dichtbij)
Bijdrage: |O€ (ter plaatse te betalen)

Inschrijven: hope kooringent@gmail.com of tel. 0473 86 53 30

In samenwerking met CCV Bisdom Gent




