
Beste, 

De Parochiegemeenschap Sint Martinus 
Moorslede en de Pastorale Eenheid O.L.Vrouw 

van Dadizele -Moorslede- Slypskapelle                      
nodigen u vriendelijk uit tot deelname                                               

aan deze Herdenking die doorgaat: 

op Zondag 8 DECEMBER 2024 
te 8890 Moorslede  

Programma: 

-08.30: het feestelijk luiden van de klokken 
die de dag aankondigen. 

-09.30: Plechtige Mis                                                        
ter ere van O.L.Vrouw van  Loreto                                                                        

met plechtige intrede van het beeld. 

Na de Mis: zegening met de Relikwie                              
van O.L. Vrouw. 

De Geschiedenis van O.L.Vrouw van Loreto                             
in Moorslede: “de Zwarte Lieve Vrouw” 

                Onze-Lieve -Vrouw van Loreto is bij ons 
gekend als de “Zwarte Madonna” of de “Zwarte 
Lieve Vrouw”. Reeds vierhonderd jaar maakt ze 
deel uit van het collectief geheugen van de 
Moorsledenaren en is ze een kostbare schat in 
het kerkelijk patrimonium.  

Bovendien is Zij de Beschermheilige van de 
Belgische Luchtmacht en de Luchtvaart in het 
algemeen. 

 In Moorslede wordt ze aanroepen voor de vrede 
in de gezinnen en de families, en voor het vinden 
van een geschikte woonst. 

          Het Moorsleedse verhaal begint omstreeks 
1622 toen Michel d’Espierres en zijn Gade: 
Catharina de Robles het hier voor het zeggen 
hadden. 

           Dit Adellijk echtpaar afkomstig uit 
Frankrijk waren bijzonder geliefd op de 
gemeente en de liefde was wederzijds. Voegen 
we er, ter info, aan toe dat zij beiden zeer 
religieus waren en een diepe verering voor de 
Moeder Gods hadden. Toen zij in hun kringen 
steeds weer het wonderbaar verhaal over het 
Italiaanse Loreto en wat daar gebeurd was, 
hoorden, waren zowel de nieuwsgierigheid als de 
godsvrucht geprikkeld en uiteindelijk besloten ze 
samen de verre reis naar het Genadeoord te 
ondernemen. Maar… dit was toen uiteraard geen 
eenvoudige zaak. De afstand was enorm en de 
reismogelijkheden… beperkt. Toch zouden ze het 
erop wagen. Met paard en kar vertrokken ze dan 
op bedevaart die twee jaar zou duren. Eénmaal 
toegekomen in Loreto én bij het zien van de 
“Santa Casa” werd hun godsvrucht alsmaar 
groter én toen ze de verhalen hoorden over de 
wondere zaken die daar gebeurd waren, besloten 
ze dan ook àlles in het werk te stellen om hun 
beschermelingen in Moorslede deze Devotie te 
leren kennen én te waarderen.  Zo bekostigede 
de Heer van Moorslede er een getrouwe en 
prachtige  kopie van het beeld en bracht het mee, 
toen ze twee jaar later terugkeerden, tot diepe en 
geestdriftige vreugde van hun beschermelingen.
        Daarenboven  hadden ze, tijdens hun 
terugtocht naar Moorslede, een audiëntie bij de 
Paus aangevraagd. Dit was toen Paus Urbanus 
VIII. Aan hem hadden ze hun voornemen 
uitgelegd en de toelating gekregen om in hun 
gemeente een “Broederschap van O.L.Vrouw 
van Loreto” op te richten. De Breve, die de 
toelating bevestigde dagtekende van 24 januari 
1624. Een groot aantal aflaten werd bovendien 
geschonken aan de leden ervan. De Bisschop van 
Ieper (waartoe Sint-Martinus Moorslede op 
dat ogenblik behoorde) was Mgr. Antonius de 
Hennin bevestigde de Pauselijke Breve op 8 

augustus 1625 en gaf dan ook zijn toestemming 
tot de instelling van het Broederschap. 
Aartshertogin Isabella de Infante schonk als 
eerste het beeld een stel klederen en enkele 
mantels, zoals ze dit gewoon was te doen. Heel 
vlug verspreidde zich de faam van het 
Broederschap doorheen het land. Zowel Adel als 
bisschoppen tekenden zich in als weldoeners. 
Het Broederschap verwierf van tijd tot tijd 
roerende en onroerende goederen.  

Het Broederschap in Moorslede kende een bloei 
die zo’n 57 jaar zou duren. Daarna ging het 
bergaf met het Broederschap. Pastoor Beaugrand 
stichtte op 15 augustus  het “Broederschap van 
de Heilige Rozenkrans” onder impuls van de 
Paters Karmelieten. 

                                                Zijn opvolger Carolus -
Josephus Dewitte, een door -en door 
godsvruchtige priester die, zoals zijn voorganger, 
Lincentiaat in de Theologie was.  richtte later het 
“Broederschap van het Heilig Schapulier”, 
onder impuls van de Paters Dominicanen op. Dit 
laatste Broederschap kwam eigenlijk in de plaats 
van het “Broederschap van O.L.Vrouw van 
Loreto en na 1737, werd het zelfs onder de 
broederschappen van de parochie niet meer 
meegeteld. Wel zou “Moorslede-Ommegang” 
verder blijven bestaan. Dat de Devotie tot de 
Zwarte Lieve Vrouw sterk door de wereldlijke en 
kerkelijke overheid werd gestimuleerd blijkt uit 
het ontstaan van “Moorslede-Ommegang” die 
plaatsvond op 15 augustus. Op deze dag 
herdenkt de Kerk de Tenhemelopneming van 
Maria.  

                   We weten dat de winnaar van de 
Trabolwedstrijd in 1670 een zilveren Trabol 
schonk aan O.L.Vrouw van Loreto. Ook gaat het 
verhaal dat  het beeld hier in Moorslede op een 
dag werd witgeschilderd. Groot was de verbazing 
toen de kerkbezoekers zagen dat het beeld 
opnieuw… zwart was.  



                        Oktober 1914: Het oorlogsgeweld 
naderde Moorslede. Rond de periode van 
“Schuwe Maandag” (19 oktober 1914) worden 
heel wat kostbaarheden op een veilige plaats in 
de kerk verborgen. Het beeld van Onze Lieve 
Vrouw van Loreto werd van haar draagbaar 
genomen en weggeborgen onder de Lourdesgrot 
die stond op de plaats waar zich nu de 
Doopkapel bevindt. Eénmaal de Duitse inval en 
bezetting een feit was, werd de kerk ingericht tot 
hospitaal en paardenstal. Deze toestand bleef zo 
tot op het eind van juli 1917 toen de kerktoren 
werd gedynamiteerd door de bezetter. Hierdoor 
kwam de Lourdesgrot onder het puin van de 
toren te liggen waardoor de beelden in een 
“verzekerde” bewaring bleven. Deze toestand 
duurde zo tot na het Bevrijdingsoffensief en de 
Wapenstilstand in 1918.  Toen de puinen van de 
kerkruïne werden geruimd, werd onder de 
Lourdesgrot het beeld van Onze-Lieve Vrouw van 
Loreto teruggevonden!!! Het terugvinden ervan 
verspreidde zich als een lopend vuurtje onder de 
teruggekeerde vluchtelingen en gaf de 
teruggekeerde Moorsledenaren weer moed 
geloof en vertrouwen in de toekomst!!!                           
Onder hun belangstelling  werd het naar de 
noodpastorie gedragen. Weliswaar was het 
ontdaan van zijn kostbaarheden, zoals de mantel 
en de kroontjes maar het droeg nog een zijden 
kleed die bezaaid was met gouden sterren maar 
bespot was door de vochtigheid. Het beeld werd 
voor herstelling naar Roeselare gebracht. 

                    Het mag gerust een wonder genoemd 
worden dat het werd teruggevonden, als we 
rekening houden met de vele gevaren waaraan ze 
gedurende vier jaar is blootgesteld geweest!!! En 
een eigenaardig detail: van de andere beelden 
die er verstopt waren, werd geen spoor nog 
teruggevonden. Op zondag 3 augustus 1924 
werd het in de kerk ingehuldigd en gewijd. 
Processiegewijs werd het rond de kerk gedragen, 
omringd en begeleid door de plaatselijke leden 
van de Congregatie der Jonge Dochters  die een 
maand voordien hun Eeuwfeest hadden gevierd 

en voor wie dit dan ook dé bekroning van het 
eeuwfeest was.  En … Moorslede had sinds 23 
januari van dat jaar een nieuwe onderpastoor 
gekregen. De, uit Roeselare, afkomstig en 
legendarische E.H. Jules Flipts, zou in de drie 
jaar dat hij zou zijn, de Devotie rond O.L.Vrouw 
van Loreto nieuw leven inblazen.  

                In november 1947 werd het gekroond 
beeld van O.L.Vrouw van Fatima op rondreis 
door Europa, plechtig ingehaald in Moorslede. 
Zowel het beeld van O.L.Vrouw van Fatima als 
dat van O.L.Vrouw van Loreto werden omringd 
door maagden in het wit, fakkeldragers en 
gedragen door de Burgerjeugd in uniform. Het 
plechtig Lof dat het plechtig Triduüm besloot 
werd bijgewoond door bijna 3000 mensen.  

Op zondag 8 december zal dan ook gevierd 
worden dat 400 jaar geleden het beeld ons werd 
geschonken Aan u allen om op deze dag aanwezig 
te zijn en om er  iets moois van te maken!  

Wij heten u alvast van Harte welkom                                 
om met ons mee te bidden en te vieren! 

 

     Laudate        Mariam!!!                                                  
            

            

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MOORSLEDE – ST. MARTINUSKERK             

                      JUBELVIERING           

  400 JAAR  O. L. VROUW VAN LORETO 
                        IN  MOORSLEDE  

     OP ZONDAG  8 DECEMBER 2024     
OM  09.30 


