INTERESSE?
DAN KAN DIT MISSCHIEN
REEDS NUTTIGE INFO ZIJN

*Wij reizen met autocar. Uren en plaats(en)
van vertrek worden u na inschrijving later meegedeeld.

*Wij logeren in Hotel IBIS Paris Gare du Nord Chateau Landon
Rue Lafayette 197-199, 75010 PARIS. tel. 00 33 144 65 70 00

*De deelnameprijs bedraagt: € 400.00 (toeslag single tot zover be-
schikbaar: € 110.00). De prijs omvat: begeleiding; de reiskosten
met autocar; de verplaatsingen binnen Parijs; verblijfkosten en
maaltijden in Parijs; ingang voor bezoeken georganiseerd door de
bedevaart; teksten voor de vieringen.
*Inschrijvingen: het inschrijvingsformulier zo vlug mogelijk
sturen aan: Bedevaarten Vrienden van Lourdes-Oostakker
per adres: GOVAKA- Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel.
E-mail: vriendenvanlourdes@govaka.be. tel. 02 246 5 246
*Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u twee be-
stelbonnen. Graag één ondertekend terugsturen aan Govaka.
Er zal tevens worden gevraagd een voorschot te storten. Wie het
verlangt, kan inschrijven voor een annulatieverzekering,
3 % van de totale reissom.
Meer info en voorwaarden hierover verkrijgbaar bij Govaka.

Bedevaarten Bisdom Gent: Onze-Lieve-Vrouwdreef 8, Oostakker.
Permanentie: dinsdag en donderdagnamiddag

Email: info@basiliekoostakker.be. tel.09 234 28 50
Website: www.basiliekoostakker. be

PELGRIMEREN

IN EN ROND

PARIJS - 23-25JUNI 2017

‘Bedevaarten Bisdom Gent



Beste vrienden,

We gaan niet naar Parijs om de klassieke toeristische
hoogtepunten te bezoeken zoals de Eifeltoren of het
Louvre en de Arc de Triomphe. Maar we nemen u mee op
een boeiende tocht langs een pad van geloof dat door de
geschiedenis en door de stad loopt. En waarlangs we onze
geloofsbeleving kunnen voeden en verrijken. Als Parijs ‘de
lichtstad' wordt genoemd, dan hebben mensen daar wel
een andere voorstelling van dan wat wij met deze pel-
grimstocht voor ogen hebben.

Het licht dat ons aantrekt is het licht van het geloof in
de hoofdstad van 'de oudste dochter van de kerk'.

Er zijn de verwijzingen naar de kerk uit de oudheid met
martelaar Sint-Denijs (3de eeuw), en de grote bloei in
de middeleeuwen waarvan prachtige kapellen en kerken
getuigen. Er is - zoals in alle oude steden - een over-
vloed van kloosters en abdijen, waarvan de Franse revo-
lutie echter een grote opruiming heeft gemaakt. En uit
de meer recente geschiedenis is er de H. Cathérine La-
bouré (verschijningen in 1930).

Maar vandaag is Parijs ook het hart van een kerk die
duidelijk in de maatschappij aanwezig is dank zij zeer vi-
tale geloofsgemeenschappen.

Van die rijke geschiedenis willen we proeven en een stuk-
je ‘'licht’ meebrengen.

Luk De Geest

Pelgrimeren in en rond Parijs

De stad Parijs kan bogen op een lange geschiedenis. Door-
heen de eeuwen kende zij een rijke religieuze en culturele
uitstraling. Parijs ontdekken en exploreren betekent dan ook
een verrijking voor geest en hart. De sporen van het chris-
tendom in Parijs gaan terug op het midden van de derde
eeuw. De christelijke middeleeuwen hebben hun stempel ge-
drukt op Parijs. Wij vinden een prachtig ensemble van monu-
menten uit die periode: de Notre-Dame, Saint-Julien-le-
Pauvre, de Sainte-Chapelle, de benedictijnerabdijen Saint-
Germain-des-Prés en Cluny.

Op weg naar Parijs houden wij halt in Senlis met zijn unieke
stadskern, oude straatjes en zijn prachtige romaans-
gotische kathedraal. In de namiddag staat Montmartre op
het programma. De heuvel ademt nog steeds de sfeer van
het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De
basiliek van de Sacré-Coeur dateert van na de Frans-
Pruisische oorlog.

Op zaterdag bezoeken wij de Notre-Dame, een van de hoog-
tepunten van de Franse architectuur. Even over de Seine ligt
Saint-Julien-le-Pauvre en wij bezoeken de Sainte-Chapelle.
Na de middag: een keuzeprogramma rond de Boulevard
Saint-Michel, een leuke buurt om te winkelen, of het Musée
de Cluny te bezoeken met zijn unieke collectie tapijten en
beeldhouwwerken.

's Avonds varen wij op de Seine vanaf de Pont-Neuf.

Op zondag is heft tijd voor een uitgebreide sightseeing langs
tal van bezienswaardigheden. In de namiddag zijn wij ver-
wacht in de Rue du Bac met de Chapelle de la Médaille Mira-
culeuse. Daarna gaat de tocht noordwaarts naar de kathe-
draal Saint-Denis. Dit meesterwerk van gotische kunst gaat
terug op een mausoleum boven het graf van de heilige Saint-
Denis, de eerste bisschop van Parijs.

Hier sluiten wij onze bedevaart af en vertrekken naar Gent.



