
Het Leerhuis van de kerkvaders wil in een geest van oecumene  
de rijkdom van vroegchristelijke auteurs ontsluiten voor mensen 

van deze tijd, doorheen lessen, colloquia en leesgroepen. 

Stuurgroep: Joris Van Ael, Dieter Van Belle, Pieter Van Petegem, Jean-Pierre Vanhopplinus.
Adviesgroep: Erik Bonte, Dirk Boone, P. Kris De Brabander, Lia Lagae, E.H. Joris Polfliet,  
E.H. Pierre Trouillez, Stijn Van den Bossche, E.H. Dries Van Ootegem; V. Dominique Verbeke.

In september 2025 kan u aansluiten voor een nieuw cursusjaar in het Leerhuis.  
We leren de kerkvaders dan kennen als grondleggers van de liturgie.

Voor meer informatie:
zie www.kerkvaders.be

Inschrijven en kostprijs
Het colloquium is opgevat als een inhoudelijk geheel. Volledige deelname wordt daarom aanbevolen. 

• Volledige deelname aan het colloquium zonder overnachting kost 200 EUR.
 Inbegrepen zijn:   alle lezingen en een colloquiummap
   koffiepauzes
   maaltijden: vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdagmiddag

• Volledige deelname aan het colloquium met overnachting kost 350 EUR.
  Inbegrepen zijn:  alle lezingen en een colloquiummap
   koffiepauzes
   maaltijden: donderdagavond, vrijdag (ochtend, middag, avond), zaterdag (ochtend, middag) 
   overnachting donderdag-vrijdag en vrijdag-zaterdag

Desgewenst kan men ook deelnemen per dag (donderdagavond / vrijdag / zaterdag).

• Gedeeltelijke deelname zonder overnachting:  donderdagavond: 20 EUR
      vrijdag: 120 EUR
      zaterdag: 95 EUR

• Gedeeltelijke deelname met overnachting:  donderdag en vrijdag: 250 EUR
      vrijdag en zaterdag: 300 EUR

Voor voltijdse studenten en in bijzondere situaties (bijv. werkzoekend) kan een reductie toegekend worden.
Inschrijven gebeurt vóór 11 januari via www.ccv.be/gent. Daar staan ook de betalingsmodaliteiten vermeld. 
Als u vragen heeft, neemt u best contact op met CCV in het bisdom Gent, vorming.gent@ccv.be - 09 235 78 65



Opzet 
Dit achtste colloquium van het Leerhuis van de kerkvaders staat 
in het teken van het jubeljaar 2025, zeventien eeuwen na het Eerste 
Oecumenisch Concilie van Nicea. De daar aanvaarde geloofsbelijdenis is 
nog steeds een ankerpunt voor alle christelijke Kerken. We laten hierover oude 
en nieuwe stemmen aan het woord, niet slechts vanwege het historische  be-
lang, maar ook om vandaag dieper geloofsinzicht en inspiratie te vinden. We 
hebben aandacht voor de formulering van het Christusgeloof en de betekenis 
ervan, in de vierde eeuw en nu. Daarnaast staan we stil bij de liturgie en  

het gebed als biotoop van het credo, en bij de Kerk als synode. Door de keuze van de sprekers en  
de besproken auteurs benadrukken we bewust het oecumenische karakter van dit eeuwfeest. 

Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer, over de grenzen 
van alle denominaties heen. Voorkennis van de kerkvaders is niet vereist. Alle geïnteresseerden zijn 
welkom. Een bijzonder welkom aan wie verantwoordelijkheid dragen in de verkondiging. 
Er zijn sprekers uit binnen- en buitenland. Bij anderstalige conferenties wordt simultaan- 
vertaling voorzien.
Ter plaatse is ook
een boekenstand
met een ruim
aanbod.
 

Open avond in  
de orthodoxe parochie van Gent

(7 februari, 19.30u)
Belijdenis wordt gebed. Jezusgebed en liturgie

(Conferentie in het Frans door metropoliet Job 
Getcha van Pisidië)

Ook wie niet deelneemt aan het colloquium is welkom 
op deze avond. Er wordt vertaling naar het Nederlands 

voorzien. Inschrijven is niet nodig. Ter plaatse wordt een 
vrije bijdrage gevraagd. De avond start om 19.30u met  
het avondgebed in de kerk van de orthodoxe parochie van  
de H. Apostel Andreas. Aansluitend heeft om 20.00u  
de lezing plaats. 

Adres: Sophie Van Akenstraat 56, 9000 Gent.
 
 

                Programma
Donderdagavond 6 februari

17.00u Aankomst in de Oude Abdij (voor wie overnacht) 

18.30u Avondmaal (voor wie overnacht) 
19.30u Opening van het colloquium door V. Dominique 
  Verbeke (orthodoxe parochie Gent)
 Conferentie. ‘Van de apostelen tot Nicea. De    
 moeizame weg naar de formulering van het geloof ’  
 (Joris Van Ael, Leerhuis van de kerkvaders)

Vrijdag 7 februari

08.00u Ontbijt
08.30u Morgengebed

09.30u Conferentie met simultaanvertaling. ‘Nicaea in 
 its Time. The Evolution of the Language of the Creed’  
 – ‘Nicea toen. De evolutie van de verwoording 
 van het credo’ (The Most Rev. Rowan Williams,  
 emeritus aartsbisschop van Canterbury)

11.00u Conferentie. ‘De geest van Nicea volgens haar  
 grootste verdediger: de spiritualiteit van Athana- 
 sius van Alexandrië’ (Prof. Dr. Maria Verhoeff,  
 Evangelische Theologische Faculteit, Leuven)

12.00u Middaggebed, middagmaal en pauze

14.30u Muzikaal intermezzo. ‘Liturgisch-muzikale   
 herinneringen aan de vroege Kerk’   
 (Jean-Etienne Langianni en Fréderique  
 Tavernier-Vellas)

16.30u Conferentie met simultaanvertaling. ‘Nicaea  
 in our Time. The Relevance of the Language of the 
  Creed’ – ‘Nicea vandaag. Het belang van de  
 verwoording van het credo (The Most Rev. 
 Rowan Williams, Emeritus aartsbisschop van  
 Canterbury) 

18.00u Avondmaal
19.30u Avondgebed in de orthodoxe parochie
20.00u Conferentie met Nederlandse vertaling.  
 ‘Profession de foi et prière: la prière de Jésus dans  
 la liturgie – ‘Belijdenis wordt gebed. Jezusgebed  
 en liturgie’ (Metropoliet Job Getcha van Pisidië)
 Aansluitend ontmoeting en terugkeer naar  
 de Oude Abdij 

Zaterdag 8 februari

08.00u Ontbijt
08.30u Morgengebed
09.30u Conferentie. ‘Wij zien God met ons oog en  
 met onze geest – met allebei. Jezus Christus  
 ontmoeten met Efrem de Syriër’ (Dr. Kees den  
 Biesen, Syrisch-Orthodoxe Kerk)

11.00u Conferentie. ‘Credo als lofprijzing.  
 Geloofsbelijdenis en liturgie’ (Kardinaal Jozef  
 De Kesel)

12.00u  Middaggebed, middagmaal en pauze

14.00u Zangrepetitie
14.30u Conferentie. ‘Lessen uit Nicea.  
 Het zoeken naar consensus in de universele  
 Kerk, vroeger en nu (Prof. Dr. Peter De Mey, 
 Katholieke universiteit Leuven) 
16.00u Plechtige vespers aan de vooravond
 van de zondag
16.45u Wel thuis! 

 


