DAG 1: geschenk-dag

tijd om te geven

In het begin maakte God de hemel en aarde.
De aarde was woest en leeg.
Een stormwind woei over het donkere water.
Toen riep God: “licht!” En het werd licht.
God zag dat het licht goed en mooi was,
en hij scheidde het licht van het donker.
Hij noemde het licht: dag, en het donker noemde hij nacht.
Dat was de eerste dag.

(Gn 1, 1'5)
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