DAG 4 : kleur-dag

tijd om te stralen

Op de vierde dag zei God:
‘Er moeten lichten komen
om verschil te maken tussen dag en nacht.
Ze moeten licht geven op de aarde’.
En zo gebeurde het.

Eerst maakte God de zon, voor overdag.
Voor de nacht maakte hij de maan en de sterren.
God zag dat het mooi en goed was.

Toen was de vierde dag voorbij.

(Gn 1, 14-19)
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