
Ontmoetingsavonden Vreugdevol Gestemd  

Doel Tijdens de ontmoetingsavonden beluisteren we verhalen 
van mensen die vreugde vinden in de zorg voor de 
medemens, dichtbij en veraf. 
Deze verhalen inspireren, verwarmen, geven perspectief. 
Wie deelneemt aan de ontmoetingsavonden is actief 
betrokken in woord en spel. 
De avonden zijn dan ook echte ONTMOETINGSavonden: 
verdiepend en verbindend.  
• Mensen van de verschillende parochies komen aan het 

woord en delen met elkaar.  
• Gelovigen van de verschillende parochies leren elkaar 

kennen.  
Het is een belangrijk initiatief in het proces  naar de 
pastorale eenheid.  

Omschrijving 3 avonden, telkens een ander thema, telkens 
geëngageerde christenen uit Mariakerke: 
• Eerste avond n.a.v. ‘Werelddag van verzet tegen 

extreme armoede’ Begeleiding Bea Verleyen, Johan 
Vervaeke, Annemie Vanmol 
Verloop: een reflectiespel over ‘leven in armoede’. 
Dialoog, ervaring en verdieping van het engagement 
met, door en voor mensen in armoede stond centraal. 

• Tweede avond: verdieping van het bijbelse verhaal  
‘5 broden en 2 vissen’: Begeleiding Dirk Masschelein, 
Johan Vervaeke en Annemie Vanmol 
Verloop: filmfragmenten, reflectie in kleine groepen 
over aspecten van Jezus’ optreden, duiding, stilte 
meditatie en tot slot een Bijbels bordje 5+2, en gezellig 
samenzijn. 

• -Derde avond: elkaar in broosheid dragen 
Begeleiding:  Jan Steel, Johan Vervaeke en Annemie 
Vanmol 

Duurtijd 3 avonden, telkens 2 uur 
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