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Feestvieren vroeger en nu

Wat was of is er voor jou bijzonder aan dit feest?
Waren of zijn er specifieke rituelen aan verbonden?
Werd of wordt er iets speciaals gegeten op die dag?
Droeg of draag je speciale kleding voor dit feest?
Werden of worden er op deze dag dingen gedaan die
heel eigen zijn voor je gezin of familie? Is deze dag
met een familietraditie verbonden?
Gingen of gaan jullie op deze dag naar de kerk? Wat
gebeurt er daar?
Waar zijn er verschillen tussen vroeger en nu?
Wat is er hetzelfde gebleven?

Iedereen kiest uit deze reeks van foto’s en feestdagen
een feest dat goede of bijzondere herinneringen oproept. 

Deze vragen zijn een aanzet voor een gesprek over dit
feest, over de betekenis ervan, over de ervaringen en
herinneringen errond.


