
KIJKTAFEL 
Allerheiligen/ 

Allerzielen 

 

Periode  

eind oktober/begin november 

Nodig 

● herfstbladeren, vruchten 

● tekst(en) 

● houder/staander voor tekst 

● kaars/enkele theelichtjes in houder 

● ev. houten paddenstoelen 

 

 

Voorbereiding 

 

1. Droog de bladeren tussen een krant (tegen 

het opkrullen). 

 

2. Zet  de tekst  in een houder of op een 

staander zodat hij  gemakkelijk leesbaar is. 

 

3. Plaats de kaars of theelichtjes op de tafel. 

 

4. Verspreid de bladeren en vruchten 

willekeurig over  de tafel. 

 

 

 

 

 



Tips/variaties 

☆ Schrijf namen van overledenen op de 

bladeren of laat dit doen door mensen die 

voorbij de tafel komen. Een krijtstift of ‘chalk 

marker’ is hiervoor geschikt. (Bij andere stiften 

zullen de bladeren gemakkelijk scheuren). 

 

☆Plaats onder de kaars of het theelicht een 

rond kaartje (of cd met papier bekleed) met 

daarop een slagzin bijv. ‘in gedachten bij jou...’ 

 

☆ Als de kijktafel even blijft staan, is het 

interessant om er af en toe iets aan te 

veranderen zodat het de aandacht blijft trekken 

(bijv. de tekst die geplaatst wordt) 

 

Enkele ideeën: 

 

 

 

 

“Ondergronds zijn paddenstoelen verbonden 

door een netwerk van draden. 

 

En wij zijn verbonden 

door alle heiligen 

die ons zijn voorgegaan. 

  

Met Allerheiligen vieren we die 

verbondenheid 

over de dood heen.” 

 

( Carine Devogelaere) 


