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Fietstocht
van hoop
Op weg naar de Sint-
Martinusbasiliek van
Halle

Beste fietser,

Ieder van ons heeft wel eens een
baaldag. Zo van die dagen dat
alles tegen zit. Weinig lachen.
Weinig fut. Wat is in godsnaam
het nut van alles wat ik doe? Als je
bovendien de actualiteit volgt, zou
je nog meer ontmoedigd kunnen
raken over de toekomst…

En toch, toch zijn er heel wat
mooie, positieve lichtpuntjes in
het leven van alledag en grote
geluksmomenten die ons zomaar
overkomen. Zie jij ze? Wat of wie
maakt dat jij wel fluitend door de
dag gaat? Is het positief zijn voor
onszelf en de mensen rondom
ons? Niet naïef vertrouwen dat
alles zomaar goed komt maar
beseffen dat optimisme helend
kan werken. God die ons omhelst?

Geloven dat er meer is… dat als
we hoop koesteren, we mogen
geloven dat we zelfs bij kleine en
grote tegenslagen gedragen zijn.

Eeuwenlang al zijn mensen op
zoek naar geloof, hoop en liefde.
Christenen gaven er uitdrukking
aan in ontelbare bouwwerken,
schilderijen en beelden. Ook in
onze streek. In religieus erfgoed,
in woorden en daden. En wij
vandaag? Hoe hoopvol zijn wij?
Waar vind jij hoop?

Spring jij mee op de fiets, op
tocht naar hoop? Van knooppunt
naar knooppunt, een weg om te
ontwarren. Onderweg, in elke
kerk, bieden we jou eenvoudige
tekenen van hoop. Het zijn maar
richtingaanwijzers; de hoop vind
je (zo) in jezelf. Deze fietstocht
van hoop is naast een mooie
route ook een spirituele
zoektocht. Vier jij mee de hoop
en doe je haar mee groeien?
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2025 is een Jubeljaar, wat in de
Katholieke Kerk om de 25 jaar of bij
bijzondere gelegenheden  wordt
gevierd. Een eeuwenoude traditie met
dit jaar als thema ‘Pelgrims van hoop’.
We nemen je via deze fietstocht graag
mee op weg naar één van de vier
‘Plekken van hoop’ in het Vicariaat
Vlaams-Brabant en Mechelen. Voor de
regio Halle is dit de Sint-
Martinusbasiliek van Halle. Niet alleen
in deze unieke kerk kan je even tot rust
komen en meer over hoop ontdekken.
Ook in de kerken onderweg heten we je
graag welkom, in het bijzonder de
zondagnamiddagen (14-17u) tussen
Pasen (20 april) en Pinksteren (8 juni
2025).

Je kan de ganse lus van circa 50 km
fietsen of kiezen om via de
knooppunten de route wat in te korten.
Informatie over de openingsuren van
de kerken, hun geschiedenis en wat ze
in het bijzonder over hoop te vertellen
hebben, vind je in dit boekje. In elke
kerk licht men graag voor jou  
bijzondere hoopvolle kunstwerken of
sprekende poëzie uit. Op elke pagina
vind je de knooppuntnummers en
praktische informatie over de route.

Onderweg volg je de wit-groene
borden van het fietsknooppunten-
netwerk of heel uitzonderlijk
andere bordjes.

Op zoek naar meer diepgang? Op
www.vlbm.be/jubeljaar2025 vind je
interessant materiaal om verder te
bezinnen op tocht zoals een
bezinningstocht met audio-
begeleiding ‘Langs de zeven
basilieken van Rome' en een
bezinningstocht met audio-
begeleiding ‘Verzoening en hoop’.

In de ‘Plekken van hoop’ vind je
ook het pelgrimsboekje ‘Hoopvol
onderweg’. Via de QR-code op de
cover van dit boekje vind je ook de
andere fietsroutes: naar de Onze-
Lieve-Vrouwebasiliek van
Scherpenheuvel, de Sint-
Romboutskathedraal van
Mechelen en de Sint-Pieterskerk
van Leuven. Wie liever wandelt,
kan de Cardijnwandeling in Halle
of de Pelgrimswandeling in
Scherpenheuvel-Zichem stappen.

We wensen jou een deugddoende,
hoopvolle tocht !

Praktisch
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Deze pelgrimsfietstocht van in totaal 46 km loopt van en naar de Basiliek
van Halle en volgt deze knooppunten en kerken:

64 – 91 – 66 – 70 – 72 – 71 – 11 – 12 – 57 – 88 –30 – 32 – 33 – 34 – 87 – 48 – 25
– 89 – 26 – 27 – 90 –64

De Sint-Pieterskerk Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw), Sint-
Amanduskerk Elingen (Pastorale Zone Gooik-Pepingen), Sint-Niklaaskerk

Herfelingen (Pastorale zone Bever-Galmaarden-Herne), Sint-
Augustinuskerk Beert (Pastorale Zone Gooik-Pepingen), 
zo terug/langs de Sint-Martinusbasiliek van Halle (Halle)

Fietstocht van hoop
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64 91 66 70

Midden deze parochiekerk vormt de preekstoel een prachtig pronkstuk. De apostelen
Petrus en Paulus, patroonheiligen van deze kerk, staan er op afgebeeld als krachtige
symbolen van geloof, moed en hoop. Petrus, de rots waarop Christus zijn Kerk bouwde,
toont ons dat zelfs wie faalt, zoals hijzelf bij zijn verloochening van Jezus, door genade
weer kan opstaan. Paulus, de vurige vervolger die een apostel werd, bewijst dat
bekering en een nieuw begin altijd mogelijk zijn. Hun boodschap van liefde en
vergeving geeft hoop aan allen die zoeken naar waarheid en vernieuwing.

Genezing en nieuwe kracht vinden wij ook bij Sint-Cornelius. Zijn beeld staat links van
de lezenaar en zijn relikwieën werden via abdijmonniken vanuit Rome naar deze kerk
overgebracht. De klokken van de kerk luiden om het uur, halfuur en het kwartier, als
een baken van vertrouwen: een herinnering dat zelfs in moeilijke tijden een nieuwe
start kan beginnen. Hier wordt hoop niet alleen verkondigd, maar ook geleefd – een
bron van inspiratie voor iedereen.

In dit jubeljaar 2025 hebben we achteraan in de kerk een standje opgezet rond het
thema ‘hoop’. Je vindt er teksten (poëzie en Bijbel), passende foto’s en boeken over
‘hoop’. Zij brengen de spiritualiteit van hoop in woord en beeld. Hoop ook in de brede
zin van het woord: niet alleen christelijke hoop maar ook hoop in het leven, hoop op
nieuw leven, voor de natuur en het klimaat,... Ga er gerust in snuisteren en zet je er
even bij neer. En zing en bid ook even mee met de Filipijnse gemeenschap die in deze
kerk elke zondagnamiddag samen komt vieren. Welkom!

open zondagen
14-16u30 tussen

Pasen en
Pinksteren

Sint-Pieterskerk Sint-Pieters-Leeuw
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Zou jij je leven eens
willen resetten? Hoezo,

een nieuwe start? 5
72



71 11 12

Persoonlijke ontvangst door

vrijwilligers

zondagen
 11, 18 en 25 mei

open van
 14-17u

Deze neogotische kerk werd gebouwd in 1875 ter
vervanging van een ouder gebouw waarvan de
onderbouw als sokkel aan de westkant werd
hergebruikt. Je vindt in deze Sint-Amanduskerk enkele
beelden uit de volkskunst: een gepolychromeerde
Onze-Lieve-Vrouw (einde 16de eeuw) en een verrezen
Christus in de noordbeuk en een  gepolychromeerde
stenen Sint-Niklaas (circa 1600) in de zuidbeuk. Het
arduinen doopvont van circa 1600 vind je nu in het
koor. De Louis XVI-biechtstoel dateert van het einde
van de 18de eeuw. In de vloer zijn talrijke grafstenen
ingemetseld. Het orgel in de kerk werd in 1856
gebouwd door Henricus De Volder, orgelbouwer uit
Brussel. In 1919 werd het instrument getransformeerd
door Felix Joris uit Averbode. Nadien werd er nog een
tweede klavier bijgebouwd.

Sint-Amanduskerk Elingen
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Van welke Kerk droom jij?
Hoe kunnen we er samen

aan bouwen?KE
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“Er is een uitdrukking die zegt: in dromen planten we de
zaadjes van de toekomst. Ik wil graag mijn droom met
jullie delen. Ik droom van een kerk waar iedereen welkom
is zonder voorwaarden, van een kerk zonder hiërarchie,
waar iedereen gelijkwaardig is. Ik droom van een kerk die
de blijde boodschap niet enkel verkondigt, maar er ook
naar handelt en die zich niet beperkt tot haar vier muren,
maar met beide voeten in de maatschappij staat. Ik droom
van een kerk die haar horizon breed houdt, die openstaat
voor nieuwe ideeën, van een kerk die mensen inspireert en
het beste in hen naar boven haalt. Ik droom van een kerk
die niet enkel droomt maar ook doet. Van harte,” 

vrijwilligster Elke
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elke dag open
8u tot zons-
ondergang

KE
RK

HE
FE
LI
NG

EN

Deze kerkplek met Sint-Niklaas als patroon maakt deel uit van het oude Kestergewoud,
vandaag Oetingen-Kester-Herfelingen. Tijdens een pandemie of pestepidemie werden de
inwoners gevrijwaard. Uit dankbaarheid gaat op Drievuldigheidszondag, de zondag na
Pinksteren, de paardenprocessie uit. God houdt van de paarden en zijn ruiters, maar ook
vele moedige stappers leggen het traject af.  Toevallige voorbijgangers, wandelaars,
houden hier halt en duiken soms in de plaatselijke herberg. 

Sint-Niklaaskerk Herfelingen

Hoe breng jij hoop bij zij
die het moeilijk hebben?

Sint-Niklaas, patroon van deze kerk én
kinderen, is afgebeeld op het schilderij
van het hoofdaltaar, toegeschreven aan

Gaspard de Craeyer.

7



8
33 34 87 48 25 89 26

KE
RK

BE
ER

T

27

bijzonder open
zondagen 14-17u
tussen Pasen en

Pinksteren

Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 
Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: 

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. 
Want God zal hun moeite belonen. 
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. 
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. 
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 
Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. 
Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens
over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.

Oorspronkelijk was deze kerk, heropgebouwd in 1758 en klaar in 1784, gewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw, maar na de fusie van de gemeenten werd deze naar Sint-Augustinus
genoemd. Wat opvalt is het prachtig houtsnijwerk uit de 18de eeuw, de renaissance
omlijsting van de hoofdingang die nog afkomstig is uit de vroegere kerk én een
merkwaardig houten beeldje van Sint-Anna die op haar arm Onze-Lieve-Vrouw met
kindje Jezus draagt. De drie koorramen werden in 1906 vervaardigd door Jules Dobbelaere
uit Brugge. Kijk jij even mee wat er wordt voorgesteld?

De acht vensters van het schip stellen “De acht zaligheden” voor en zijn van de hand van
Jef Colruyt (1947), alsook de kruisweg. Ze vertellen ons het verhaal van de Bergrede, waarin
Jezus de essentie van het Evangelie samenvat:

Sint-Augustinuskerk Beert

Wat is ‘zalig’ voor jou?
Wat is voor jou het echte geluk?

Wat denk je bij Jezus’ advies?

Matteüs 5, 1-12a - De Bijbel in gewone taal
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Wat zich gaandeweg voltrekt in de ziel van de pelgrim is
niet een toenemend verlangen naar het bereiken van zijn reisdoel,
niet het vinden van de heilige aan het einde van zijn bedevaart,
maar zijn overgave aan de ruimte aan de kiezels op zijn pad.
 
Zijn besef van niet weten, zijn afdalen in de leegte,
zijn voeten worden zijn vrienden, de regen bepaalt zijn lijden,
zijn angst wordt gericht naar de honden langs de weg.
Het vele legt hij af en hij rust in het Ene.
 
Zijn reisdoel en zijn huis vloeien samen aan de horizon.
Hemel en aarde vinden elkaar op het kruispunt van zijn hart.

Catharina Visser
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Welkom in deze basiliek, 
een gebouw van vele eeuwen oud,
een bedevaartkerk naar Maria.

Hier is geschiedenis geschreven,
Hier staat kunst tentoongesteld.
Maar bovenal:
Wie met twijfels worstelt, kan hier vertrouwen voelen.
Wie aan het dwalen is, kan hier hoop vinden.
Wie met wrok zit, kan hier liefde vinden.

Ga maar rond
en bewonder de schoonheid van deze basiliek.
Adem in haar verleden je eigen nieuw begin.
Geniet van de stilte,
want alleen in de stilte voel je de echo van Gods Woord.

Ga voor je weggaat ook even zitten,
vouw je handen en bid,
of brand een kaarsje bij Moeder Maria.
En als je dat niet kunt,
omdat geloven te moeilijk is
omdat je pijn hebt
of omdat het aan u voorbijgaat, een stap te ver of te hoog is,
ga dan naar huis met deze groet:
“Vrede en alle goeds”

Sint-Martinusbasiliek Halle
‘PLEK VAN HOOP’
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elke dag
open

 8 - 18 u
10
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Een ontmoeting met Maria in de Sint-Martinusbasiliek
 
Boven elke ingang staat een beeld van Maria, een moeder. 
Ze verwelkomt je, ze wacht je op.
Binnen is het stil en rustig.
Wat oogt het geheel mooi... zulke schoonheid is goddelijk. 
 
Maria, je staat er niet alleen. 
In het hoogkoor omringen de twaalf leerlingen je.
Alsof het Pinksteren is.
Maria, je was er bij.
Je hebt ‘het feest van het begin’ meegemaakt, toen de ommezwaai gebeurde.
Maria, met u bid ik om een ommekeer in mezelf, in onze kerk,
bij mijn lieve vrienden, in onze ...

In dit jubileumjaar, laat Jezus’ goede Geest ons bezielen. 

And the mercy seat is awaiting
And I think my head is burning

And in a way I'm yearning 
To be done with all this measuring of proof

Of an eye for an eye, and a tooth for a tooth …

Nick Cave



El Camino
 
  

 Zijt Gíj het, Heer, die komen moet?
Of ben ík het, en staat Gij stil te wachten

tot ik die rugzak achterlaat met mijn gedachten
en, licht geworden, stap van voet op voet?

 
Het landschap heeft mij opgenomen

dat zingt en fluistert en soms ook eens lacht,
tot het die grootse stilte wordt, die onverwacht

het geuren van een bloem doet openkomen.
 

Alles gebeurt misschien volgens uw plan,
ík ben een notendop op weidse golven,

een jongetje dat speelt tussen de wolven,
niet meer die lichtjes overspannen man.

 
Is het de weg, die waarheid is en leven?

Mijn voeten stappen, Heer, wacht Gij nog even?

Rudi Thomassen


