
GEESTKRACHT
De energiebron van de

toekomst

Lezing door Patrick Hanjoul

3 april 2025 van 19u30 tot 21u30

Deze avond wordt georganiseerd door de
Werking na Scheiding in het Bisdom Gent
in samenwerking met CCV.

Plaats:               Sint-Baafshuis,
                             Biezekapelstraat 2  - Gent

Onthaal:            vanaf 19u00

Aanvangsuur:  19u30
                               (einde voorzien rond 21u30)

Inkom:                9 euro 
                              (betaling kan via cash/payconiq)

Inschrijven gebeurt via deze link

Hoe kan ik gelukkig, vrij en meer mezelf
worden? Dat brengt ons bij de grondvraag:
wat is het belang van verlangzaming,
verinnerlijking en verdieping in een sterk
geseculariseerde wereld? Wat is de betekenis
van stilte, meditatie en spiritueel bewustzijn?
Fundamentele vragen die tot nadenken
stemmen en onze aandacht verdienen.
Samen zoeken wij naar aanzetten tot
antwoord.

Patrick Hanjoul was directeur van de
stiltehoeve in Damme. Hij hoopt dat, doordat
de zorgsector steeds meer economisch gericht
wordt, ze niet voorbijgaat aan het belang van
aandacht en nabijheid.

https://forms.gle/R5xu3tdxUyQuHFRu7

