
 

 

 

 

 

 

Een jonge heilige 
van en voor deze �jd 

Carlo Acu�s 
1991—2006 

“Niet ik, 

maar God” 

 

Het reliek  

van Carlo Acu�s kan in de  

basiliek van Oostakker-Lourdes  

vereerd worden. 

De betekenis van het leven van 

Carlo Acu�s voor ons vandaag 

Carlo belichaamt de hoop dat jongeren hun  

talenten en hedendaagse interesses kunnen  

inze&en om het evangelie te verspreiden.  

Voor de Kerk is Carlo een levende brug   

                     tussen tradi�e en innova�e.  

           Hij is een voorbeeld voor  

                    ini�a�even binnen de Kerk 

die gericht zijn op het gebruik van   

                           digitale media voor evangelisa�e  

                                                      en pastorale zorg. 

God, Onze Vader, 

wij danken U voor Carlo: 

een model voor jonge mensen  

en een boodschap van liefde voor iedereen. 

U zorgde ervoor dat hij uw Zoon Jezus heel graag zag: 

U maakte van de Eucharis�e, zijn snelweg naar de hemel. 

U gaf hem Maria als een geliefde moeder 

en door het rozenkransgebed, maakte U van hem  

een dichter van uw tederheid.  

Ontvang zijn gebed voor ons. 

Kijk vooral naar de armen van wie hij hield en die hij hielp. 

Gun ook mij, door zijn voorspraak,  

de genade die ik nodig heb …     (persoonlijke inten�e) 

We zijn heel gelukkig dat U Carlo hee+ opgenomen  

in de gemeenschap van de heiligen 

waar zijn glimlach blijvend voor ons straalt,  

tot glorie van uw naam. 

Amen  

Naar Mgr. Domenico Sorren�no  

bisschop van Assisi 

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8 
B-9041 Oostakker 

www.bedevaartsoordoostakker.be 



  

 

Wie was Carlo Acu�s? 

Carlo Acu�s (1991 – 2006) was een Italiaanse  

jongen die op vij1ienjarige lee1ijd overleed en 

een blijvende indruk hee1 nagelaten op de  

wereld. Hij wordt gezien als een heilige van  

deze �jd.  

Van jongsaf had hij een grote liefde voor God en 

de Kerk, maar ook voor computers, informa�ca 

en mul�media. Het was voor hem een weg om 

het evangelie te verspreiden. 

Carlo kreeg begin oktober 2006 acute  

leukemie. Hij s�erf enkele dagen later,  

op 12 oktober. Hij offerde zijn lijden  

voor God en de Kerk en hij wenste  

recht naar de hemel te gaan. 

 

 

“Door het ontvangen van de eucharistie 
worden we meer aan Jezus gelijk 
en beleven we op deze aarde  
een voorsmaak van het paradijs.” 

Een (buiten)gewone jongen 

Carlo was een gewone jongen die met iedereen 

goed overweg kon. Naar het voorbeeld van  

Jezus, de mensen uit de Bijbel en de heiligen 

nam hij het op voor de armen en gekwetsten. 

Zelf schonk hij zijn spaarcenten weg aan de  

missie en de armen. Hij koos ervoor om God en 

de medemens te dienen in eenvoud en armoede. 

God zou zijn verdere leven leiden. Zijn geloofs-

beleving was eerder tradi�oneel: de verering van 

het heilig hart van Maria, de engelen en de  

heiligen. 

“Wanneer we Jezus  
altijd bij ons hebben,  
hoe kunnen we dan 
ongelukkig zijn?” 

Een leven van en voor  

        de sacramenten van de 

      eucharis�e en de biecht 

Vanaf zeven jaar ging Carlo elke  

dag naar de eucharis�e in zijn  

parochiekerk en hij hield van  

de aanbidding. Hij droomde  

ervan om dicht bij Jezus te 

zijn en deel te hebben  

aan de eeuwigheid. 

Het gaf hem  

diepe vreugde. 

                    Hij ging regelma�g  

biechten. Het hielp  

hem het goede dat   

gebeurde te benu&en  

en het kwaad dat hem  

verzwakte, te herkennen. 

“De eucharistie is  
   mijn snelweg  
     naar de  
      Hemel” Foto’s: www.carloacu�s.com  


