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Scherven brengen geluk, zegt men wel eens. Echter, soms zegt men ook dat bepaalde 

scherven niet meer te lijmen vallen… En dan moet je sterk staan in je kwetsbaar-

heid. Maar hoe doe je dat? Wie of wat kan je op dat moment tot ruggensteun zijn? In 

niet evidente tijden als deze, waarin het wij-zij denken alsmaar meer hoogtij viert, 

worden wij als godsdienstleraar hier vaker dan ons lief is mee geconfronteerd.  

Tijdens onze Dag van de godsdienstleraar reiken wij jullie enkele handvaten aan om 

met die kwetsbaarheid in onze klassen hoopvol op weg te gaan.  Want misschien 

slaag je door het samenleggen van de scherven erin, samen iets nieuws te maken… 

              Met voorstelling van Orikon ‘Al wat jou aanraakt bestaat’ 

• Jongeren zijn influencers, net als 

Maria  (Ann Dobbelaere) 

• De twee K’s, kracht en kwetsbaar-

heid  (Anne Vandenhoeck) 

• Van personage naar kwetsbaar-

heid, een bijbels recept   

    (Erik Galle) 

• Beyond the spoken, werkplaats 

voor niet erkend verlies    

(Barbara Raes) 

• Een les in armoede              

(Guido Decombel) 

• Escaperoom als lesmethode 

   (Tania Jonckheere & Greet Bulté) 

• Spiritwijzer, het spel          

(Veerle Gouwy) 

• Rwandese genocide; polarisering 

voorbij       (Johan Swinnen) 

• Het leven zoals het is, straathoek-

werk (Haroun Karim Rajput & 

Koen Gadeyne) 

• Tout bien-Okidoki: suïcide   

(Jean—Louis Coppers) 
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SCHERVEN 

 

Carl Snoecx—Scherven van Hoop 

 Johan Swinnen— Kwetsbaarheid: belemmering of troef?  

https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/D20-024

