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71STE AUTOWIJDING
O.-L.-Heer Hemelvaart donderdag 29 mei 2025
na de eucharistieviering van 10.00 en 15.00 u.

Maria, anker van hoop ...

Anker
Het teken bij uitstek van hoop is een ‘anker’. In vele 
kerken vind je een engelenfiguur met een anker: die 
verwijst naar de grote kracht van hoop voor mensen. 
Een anker dient om een schip vast te ankeren aan de 
bodem van de zee of een rivier, zodat het niet op drift 
geraakt en de mensen in de boot veilig zijn. In dit jaar 
van hoop reist er een anker doorheen ons dekenaat. 
Dit anker blijft enkele dagen op een plaats waar voor 
mensen hoop geboren wordt: een school, een rusthuis, 
een gebedsplaats, een huis of zorg-
plek: plaatsen waar men hoopvol met 
elkaar omgaat. Daar vind je positieve 
verhalen. Wat is voor jou een plek van 
hoop? Waar put jij hoop uit?   

Maria
Voor een gelovige is Maria een anker 
om ons vast te ankeren aan de verrezen Jezus Chris-
tus. Maria verwijst ons in alle eenvoud naar haar Zoon 
als een bron van hoop. Bij Hem kan je terecht om je te 
vullen met hoop die leven doet. We kunnen naar Hem 
toe met onze moeilijkheden om ze van ons af te zetten 
en om hoop in de plaats te ontvangen. Jezus heeft zich 
helemaal gegeven voor ons opdat wij verloste mensen 
zouden zijn die bij Hem hoop kunnen vinden. Maria 
gaat ons ook daar weer voor: zij ankerde zich vast aan 
haar Zoon Jezus Christus en ze nodigt ons uit hetzelfde 
te doen: anker je gerust vast aan Jezus. Hij zal je hoop 
schenken, maar tegelijk je hoop helpen realiseren. 
Kerselare is voor velen een stille hoopvolle plek. We 
nodigen je uit om je in de meimaand -samen met Maria- 
vast te ankeren aan Jezus en terug te keren met een 
hart vol hoop!

DE GANSE ZOMER EUCHARISTIEVIERING  
OP ZONDAGAVOND IN KERSELARE
Vanaf zondag 4 mei  
tot en met zondag 28 september 2025 
zal de zondagavondviering van 17.30 u. in Kerselare 
doorgaan en niet in de Sint-Walburgakerk. 
Zo kunnen de vieringen in alle rust in Kerselare ver-
lopen waar er ook voldoende parking is. 

a
d

v
e

rt
e

n
ti

e

RESTAURANT-TEAROOM     Kerzelare 94 - 9700 Oudenaarde Tel.: +32 55 61 07 14 email: info@brasserise.be

Tijdens de MEIMAAND zal onze zaak 7 op 7 geopend zijn 
Iedere dag van 8.30 tot 21.00 u. (uitgezonderd op zaterdag open vanaf 15.00 u.) 
staat ons team klaar om  de bezoekers-bedevaarders in Kerselare te ontvangen. 
Op 29 mei (de autowijding) organiseren we op het plein een gezellige markt

NOVEEN VAN 4 TOT 12 MEI 2025
Wij zijn allen pelgrims.
Ik slenter, ik stap, ik loop, ik droom, ik denk, ik aarzel.  
Er zijn kruispunten in mijn leven, met zijwegen die 
nergens toe leiden. 
Er zijn veel vragen en dat maakt mij moe. 

Maar als ik ’s nachts naar boven kijk en zoveel sterren 
zie, dan besef ik: “Iemand” die de wereld in handen 
heeft, een wereld waar ik een klein deeltje van ben. 

Maar zo voel ik mij goed. 
Ik blijf zoeken, ik wil bidden voor mensen,  
ik ben blij wat ik voor mensen kan betekenen en zie 
dat ik ook al veel mensen naar het goede heb geleid 
en vrede gebracht. 

Mijn twijfels worden hoop. 
Ik hoop een wegwijzer te zijn voor lieve mensen en 
voor onbekenden.  
Al die mensen wil ik meenemen op mijn tocht, in mijn 
gebed. 
Aan Maria hou ik mij vast, anker van hoop.  
Zij houdt mij vast, op de goede weg.

In de prille morgen, om zes uur, bidden wij 
tot Maria, misschien ben je er ook eens bij.

MARIA, ANKER VAN HOOP ...

Met Kerstmis 
opende paus 
Franciscus het 
jubeljaar met de 
oproep om ons 
niet over te ge-
ven aan de wan-
hoop door de 
vele negatieve 
gebeurtenissen 
maar op zoek te 
gaan naar plek-
ken van hoop. 

Aan de toekomst moet altijd gewerkt worden.  
Hoop doet leven, hoop motiveert en bindt mensen sa-
men. 

Is hoop niet daar waar mensen samen de handen uit de 
mouwen steken?  
Hoop is er wanneer hulpverleners tussen de tot puin ge-
bombardeerde huizen zoeken naar overlevenden. *Hoop 
is er wanneer er solidariteit ontstaat na een overstroming. 
Bij de pakken blijven zitten is nooit een optie.  
Vele vrijwilligers zijn een bron van hoop. 

Hopen is een permanente houding die je kracht geeft 
om je actief in te zetten om een droom waar te maken. 
Bovendien heeft hoop twee zijden: hoop schept ver-
wachting, maar hoop motiveert ook tot realisatie van de 
droom. Vandaar de vaststelling dat onze getormenteerde 
wereld vandaag allereerst nood heeft aan een sterke 
hoop om samen een betere toekomst op te bouwen.

NIEUW MARIABEELD 2025
Dit jaar is tijdens de 
Meimaand in Kerselare 
een opmerkelijk Maria-
beeld te zien. Het werd 
ontworpen door Hans 
Claus, de vroegere direc-
teur van de gevangenis 
van Oudenaarde. Deze 
dichter en kunstenaar liet 
zich inspireren door de 
actualiteit. 

Maria draagt in dit beeld 
een koptelefoon - wat 
atypisch is. Vele mensen 
dragen vandaag een 
koptelefoon om zich af te 
sluiten van de omgeving. 
Deze Maria draagt geen 
koptelefoon om zich af te 
sluiten. Met dit element 
uit het dagelijks leven 
roept Maria op te luiste-
ren naar het lijden van 
deze wereld dat klinkt 
door de boxen van onze 
tijd: lijden dat immens is, 
zowel bij ons als elders. 

Terwijl Maria dat lijden 
beluistert, vlucht nog 
juist een angstig kind in de veilige schoot van de 
Moeder. Symbool van de kinderen in Oekraïne, in 
Gaza, Congo en God weet waar kinderen vluchten 
en angstig zijn. Het kind in het beeld verwijst naar 
miljoenen anderen! 

We danken de kunstenaar heel hartelijk en hopen 
dat het beeld uitnodigt om de weg naar Maria en via 
Maria - als anker van hoop - de weg naar Jezus te 
vinden. 

Om hoop te geven  
is het soms voldoende vriendelijk te zijn,  
om alles opzij te zetten en aandacht te geven, 
om een glimlach te schenken, 
om een woord te zeggen dat bemoedigt, 
om te midden van zoveel onverschilligheid te 
luisteren.

paus Franciscus



WEEKENDVIERINGEN MAAND MEI: 

ZATERDAG OM 18.00 U. ZONDAG OM 8.00 - 10.00 EN 17.30 U.
VIERINGEN 2025

voor het recentste overzicht van de vieringen zie www.kerselare.be

ZIEKENBEDEVAART
De ziekenbedevaart gaat door op dinsdag 13 mei 
2025 om 14.30 in de kapel van Kerselare. 
Tijdens deze viering kan elke zieke die het wenst zich 
door een priester laten zalven met de ziekenzalving. 
Dit sacrament geeft sterkte en moed om groeiende 
ongemakken in verbondenheid met Jezus te dragen. 
Voor wie het al meemaakte een fijne ervaring. 
Daarna verwennen we alle deelnemers aan de viering 
met een koffietafel in de parochiezaal van Leupegem. 
Een ideale gelegenheid voor een gezellige babbel 
samen met vrienden en bekenden. 
Inschrijven is noodzakelijk. 
Alle info vind je op www.parochie-oudenaarde.be.

www.kerselare.be

LANGE OMMEGANGWANDELING
Langs unieke rustige wandelwegen met eindeloze 
vergezichten over de Vlaamse Ardennen, staan 15 
arduinen kapelletjes. Elk kapelletje stelt een van 
de blijde, droeve of glorievolle mysteries van de 
rozenkrans voor. De Lange Ommegang bedraagt 
circa 3 km. 

Op woensdag 14 mei willen wij met onze parochie 
en samen met de leden van confrérie Onze-Lieve-
Vrouw van Halle deze prachtige wandeling maken. 
We vertrekken om 19.00 u. 
op het plein voor de kapel 
van Kerselare.

We blijven bij ieder kapel-
letje even verpozen met een 
passende tekst en gebed, 
tussendoor genieten we van 
het mooie landschap en van 
elkaars gezelschap.

Iedereen van harte welkom, 
zeker een aanrader!

donderdag 1 mei 
	 10.00	 opening van de meimaand 

Eucharistieviering vrienden van Lourdes 
afdeling Roeselare

vrijdag 2 mei 
	 20.30	 Eucharistieviering  

KLJ Vlaamse Ardennen
zaterdag 3 mei 
	 13.30	 Vormseltocht parochie Oscar Romero
	 18.00	 Eucharistieviering
	 20.00	 Eucharistieviering scouts Ename
zondag 4 mei 
	 6.00	 Opening Noveen Eucharistieviering
	 8.00	 Eucharistieviering
	 10.00	 Eucharistieviering voor Hiloné De Smet- 

Clementine De Clercq en Frans Vanden 
Heede voor Wim Vergote en Patrick 
Duyver opgeluisterd door koor Melden.

	 15.00	 Gebedsmoment
	 17.30	 Eucharistieviering
maandag 5 mei
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
dinsdag 6 mei
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
woensdag 7 mei
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
donderdag 8 mei
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
vrijdag 9 mei 
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
	 10.30	 Gebedsdienst KBO Sint-Jozef
	 19.00	 Eucharistieviering parochie Kluisbergen-

Maarkedal opgeluisterd door het koor
zaterdag 10 mei 
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
	 9.30	 Vormseltocht Oscar Romero
	 18.00	 Eucharistieviering voor Robert en Elza 

Roman-Roman
zondag 11 mei 
	 6.00	 Noveen Eucharistieviering
	 8.00	 Eucharistieviering
	 10.00	 Eucharistieviering  

opgeluisterd door koor Melden
	 15.00	 Gebedsmoment
	 17.30	 Eucharistieviering
Maandag 12 mei
	 6.00	 Einde Noveen Eucharistieviering
dinsdag 13 mei 
	 14.30	 Ziekenbedevaart dekenaat Oudenaarde
woensdag 14 mei 
	 13.30	 Gebedsdienst OKRA Aarsele
	 19.00	 Lange ommegangwandeling
vrijdag 16 mei 
	 10.00	 Eucharistieviering KBO Sint-Walburga
	 11.15	 Gebedsdienst OKRA Zwevezele
	 18.00	 Eucharistieviering parochie Walburga, 

kerkonthaal en zusters Bernardinnen  
opgeluisterd door de Gregoriusgilde

zaterdag 17 mei 
	 8.00	 Eucharistieviering Femma Bevere
	 18.00	 Eucharistieviering opgeluisterd  

door het koor Gaudeamus Moortsele
zondag 18 mei 
	 8.00	 Eucharistieviering  

KWB Huise opgeluisterd met koor
	 10.00	 Eucharistieviering  

Ferm en Landelijke gilde opgeluisterd 
door het koor Jubilate Munte

	 15.00	 Gebedsmoment
	 17.30	 Eucharistieviering

maandag 19 mei 
	 20.00	 Eucharistieviering  

Landelijke beweging regio Oudenaarde
woensdag 21 mei 
	 14.45	 Eucharistieviering  

WZC Vlaamse Ardennen Horebeke
donderdag 22 mei 
	 15.00	 Eucharistieviering  

OKRA regio Oudenaarde
	 16.30	 Eucharistieviering Neos Desselgem
zaterdag 24 mei 
	 8.00	 Eucharistieviering  

geloofsgemeenschap Asper 
	 18.00	 Eucharistieviering
zondag 25 mei 
	 8.00	 Eucharistieviering RAAK Zingem
	 10.00	 Eucharistieviering met bloemenhulde 

voor de gesneuvelden van beide wereld-
oorlogen met het koor van Melden.

	 15.00	 Gebedsmoment
	 17.30	 Eucharistieviering voor Pierre en Christi-

ane Van Ommeslaeghe-Baert en dochter 
opgeluisterd door Pro Ecclesia Kortrijk.

woensdag 28 mei 
	 15.00	 Eucharistieviering  

WZC Home Sint-Franciscus Kluisbergen
	 20.00	 Dankviering gevormden parochie Oscar 

Romero opgeluisterd door het Kanakoor.
Donderdag 29 mei O.-L.-Heer Hemelvaart
	 8.00	 Eucharistieviering
	 10.:00	 Eucharistieviering  

met rector Amand De Cock  
& aansluitend de 71ste Autowijding

	 15.00	 Eucharistieviering  
met vicaris Paul Verbeek  
en het koor MaZz uit Bergen op Zoom  
& aansluitend de 71ste Autowijding

	 17.30	 Eucharistieviering
vrijdag 30 mei
	 19.00	 Eucharistieviering parochie H. Thomas
zaterdag 31 mei
	 18.00	 Eucharistieviering
zondag 1 juni 
	 8.00	 Eucharistieviering
	 10.00	 Eucharistieviering  

opgeluisterd door het koor van Melden
	 17.30	 Eucharistieviering
dinsdag 3 juni
	 11.30	 Gebedsdienst 6de jaars Sint-Paulusschool 

campus Sint-Jan Berchmans Avelgem
zaterdag 7 juni 
	 18.00	 Eucharistieviering  

opgeluisterd door het Tabitakoor
zondag 8 juni Pinksteren
	 8.00	 Eucharistieviering
	 10.00	 Eucharistieviering  

opgeluisterd door het koor van Melden
	 17.30	 Eucharistieviering
maandag 9 juni 
	 9.30	 Eucharistieviering Eine-Heurne-Mullem
	 15.00	 Eucharistieviering OKRA Velzeke
zondag 15 juni 
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 22 juni 
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 29 juni 
	 17.30	 Eucharistieviering
Zondag 6 juli
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 13 juli
	 17.30	 Eucharistieviering

zondag 20 juli
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 27 juli
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 3 augustus 
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 10 augustus
	 17.30	 Eucharistieviering
Vrijdag 15 augustus O.-L.-Vrouw Hemelvaart
	 17.30	 Eucharistieviering  

met Kinderhulde aan Maria
zondag 17 augustus
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 24 augustus
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 31 augustus
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 7 september 
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 14 september
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 21 september
	 17.30	 Eucharistieviering
zondag 28 september
	 17.30	 Eucharistieviering

BOODSCHAPPEN VAN HOOP IN KERSELARE
“Hoop” Wensen dat er iets zal gebeuren ... God biedt hoop aan 
mensen ... Op Maria vertrouwen dat op haar voorspraak God zorgt 
voor een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. 
Daarom doen we een oproep aan alle kinderen in de lagere 
scholen en in het middelbaar onderwijs en aan alle volwassenen 
om een “boodschap van hoop” te schrijven en naar de kapel van 
Kerselare te brengen.

Praktisch:
Schrijf een hoopvolle boodschap op een blad 
formaat A5 rechtstaand, werk dit af met een 
tekening of versiering ... en deponeer dit in de 
box in de kapel.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat al deze 
boodschappen aangebracht worden in de kapel.

Van harte dank voor uw boodschap van hoop.

WAAR VIND JE HOOP IN DE DUISTERNIS?
Velen worstelen met deze vraag, vooral wanneer het 
leven hopeloos lijkt en negatieve gedachten opkomen. 
Zelfs in de diepste duisternis, gloeit er een vonk van 
hoop die ons kan doen herleven en ons de kracht 
geven om door te gaan, ondanks alle moeilijkheden.

Wat betekent hoop werkelijk voor ons? Hoe kunnen 
we zelf dragers van hoop worden en een baken voor 
anderen? Laten we samen bidden en ons laten inspi-
reren door het leven van Maria, een bewijs dat ge-
wone mensen buitengewone dingen kunnen bereiken.

Elke zondag in mei, om 15.00 u. nodigen we je 
uit voor een eigentijds gebedsmoment in Kerselare. In 
een sfeer van rust en bezinning, met liederen, teksten, 
kaarsen en gebeden, creëren we een ruimte waar 
iedereen welkom is om hoop en inspiratie te vinden.


