VORMINGSAVOND PLEK IN DE KERK
DONDERDAG 22 JUNI 2023 GROENHOVE

FOCUS - GEDACHTEN - OP WEG MET

1) Beeld van de deuren toelichten.
2) Bedoeling van de ppp duiden.

3) Veranderen kerkelijke, liturgische vieringen ons? Verandert de Bijbel ons? Verandert
het voorbeeld van Jezus ons? Een symbool gedurende een volledig pastortaal jaar
laten mee-gaan ...

4) Een deur met littekens: sporen dat er geleefd werd, dat er soms zelf overleefd is ...

5) Ik ben de deur ...

IK BEN DE DEUR ... (Joh. 10,9)

Zoveel mensen op de vlucht, miljoenen ontelbaren.
Zoveel mensen bedreigd.
Zoveel mensen uit hun huizen opgejaagd.

Zoveel eenzaamheid en verborgen
verdriet in de huizen van de mensen.
Zoveel huizen die geen thuis zijn.
Zoveel huizen waar mensen

niet op adem kunnen komen,

zoveel zoeken en verlangen

naar een plaats om te huilen,

een plek om te schuilen.

Zoveel zoeken naar ruimte

voor vreemde gasten,

verslaafden, verdrevenen, uitgejouwden.

Gezegend zijn de huizen

waar de deuren niet gesloten blijven,
waar brood en tijd gedeeld worden
met wie ontredderd zijn,

zoeken naar rust en houvast.

Gezegend zijn de huizen

waar mensen niet alleen maar leven voor zichzelf,
maar leven delen met elkaar

en met hen die komen aankloppen.

Gezegend zijn de handen van hen

die zorgvuldig doen wat nodig is.

Gezegend zijn de handen van hen

die het eenvoudige doen

opdat het leven leefbaar en menswaardig blijft.



Gezegend zijn zij die innerlijke ruimte hebben

om het verhaal te ontvangen

van wie gestrand zijn op de levensweg

en zoeken naar een vreemd oor

om gehoord te worden.

Gezegend zijn zij in de Naam van de Eeuwige,

die niet zal vergeten

wie vreemde gasten uitnodigt aan zijn tafel.
(Marinus van den Berg)

6) Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken... Laat bloemen de
liturgie ‘levend’ maken. Bloemen kunnen ook naar gebed geleiden ... Ze zijn een
creatieve vorm om de boodschap van hert evangelie te ‘zien’!

7) Deuren ... kleuren in de kerk ... rekening houden met de liturgische tijd van het jaar
... liturgisch bloemschikken, is graag weten voor Wie én waarom je dit doet ...

8) De religieuze dimensie van jullie ‘werk’ vooral zien: religare — verbinden: verbinding
zoeken met jezelf, met anderen én met de Ander!

9) Gebaren bij de deuren: laat elk gebaar een uitnodiging zijn, het gebaar is een
symbolische handeling die nauw verwant is met een ritueel, maar er nooit mee
samenvalt. Symbool en ritueel overstijgen altijd het particuliere, het strikt persoonlijke.

10) Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij gezien, gehoord en
gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel én steun, kracht
ontlenen aan deze relatie. Alles is uiteindelijk verbonden, de énige weg is de
relationele.

11) Echt verbinden is niet hetzelfde als wat de meesten onder ons bestempelen als
‘netwerken’, waar je dikwijls in zo een kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen
probeert te bereiken. Een deur opendoen, een ruimte binnenstappen én dan oprecht
verbinden ligt anders ...

12) Actief luisteren, oprecht interesse tonen, gedreven bezig zijn, altijd oprecht én jezelf
zijn en nog zoveel meer. Vragen: Hoe verbind jij vandaag met anderen? En hoe
gemakkelijk gaat dat voor jou? Hoeveel diepgang zit er in je relaties? In welke mate
voel jij je ook echt verbonden, met je hart?

13) Naast bloemen misschien in een bepaalde periode werken met de regenboogvlag,
Regenboogvlaggen zijn van vele tijden en betekenissen; zeker is dat ze staat voor
verbondenheid. Als de boog in de wolken staat, zal Ik hem zien en daarbij denken
aan het altijddurend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de
aarde leeft. (Genesis 6- 9)

14) Symbolische en spirituele betekenis van bloemen. En hoe er andere sterke symbolen
in mee-verwerken volgens de sterke tijden ...

15) Naar een kerk die muren sloopt, deuren én ramen opengooit, zodat mensen een
glimp zien — al is het maar even —van een nieuwe wereld, een nieuwe aarde. Kerk die
gemeenschap sticht en mensen samensmeedt. Vader, open voor ons nieuwe deuren
die nu nog gesloten zijn. Laat wonderen gebeuren, groot én klein. Maak ook ramen
open waardoor warmte binnenkomt. Leer ons steeds geloven in de komst van Uw
Rijk. Geef ons vrede alle dagen in elke huis en elke stad; Sleutels tot geloof dragen
we met Uw Goede Geest op pad.



16) Zo gek als een deur zijn, mijn deur staat altijd open, hij klopt aan dovemans deur,
met de deur in huis vallen, hij zit tussen deur én drempel, een open deur intrappen,
hij is een open deur, elk veegt voor zijn eigen deur, de klop op de deur, dat gaat mijn
deur voorbij, hij is in de kerk geboren, dat doet de deur dicht, dat is niet naast de
deur, de stok achter de deur, voor een gesloten deur staan, niet door één deur
kunnen, waar één deur sluit, gaan er anderen open.

a.

Bijbelteksten over ‘deur’: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten,
Ik met hem en hij met Mij.

Openbaring 3:20

Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij
zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

Johannes 10:9

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je
Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal
je ervoor belonen.

Matteiis 6:6

Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Spreuken 18:16

. Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor

je worden opengedaan.
Matteus 7:7

Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

liever op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

Psalm 84:11

Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en
uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u
onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze
Heer en redder Jezus Christus.

2 Petrus 1:10-11

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Johannes 10:10

Alles wat jullie in het donker zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat
jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal van de daken geschreeuwd
worden.
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Lucas 12:3

17) Eéntje in het bijzonder: de verhalen rond de verrijzenis vertellen hoe Jezus de
gesloten deuren kon trotseren. De apostelen hebben zich uit angst voor het joodse
gezag opgesloten, de deuren zitten op slot. Hun Heer verschijnt ondanks de gesloten
deur plotseling in hun midden (Joh.20,19). De gesloten deur is teken van bedreiging
en angst van buitenaf; de open deur is teken van goddelijke bevrijding én goddelijke
nabijheid. Eerder was de deur van het graf al opengegaan als teken van de nieuwe
uittocht, als beeld van de overwonnen dood.

18) Deur voor het komende heilig jaar in 2025 én uitspraak van kardinaal Jozef De Kesel.

Marijke Vanhoutte
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