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ADVENT 

In de advent denken we eerst en vooral aan de 
voorbereiding op het Kerstfeest, de geboorte 

van Christus, zijn komst op aarde. 

Voor christenen is deze gebeurtenis niet alleen 
maar iets uit een ver verleden, iets dat ongeveer 
tweeduizend jaar geleden is gebeurd… In Jezus 

is God Mens geworden en deze Blijde 
Boodschap is van belang voor heel ons leven!  

Hoe bijzonder is het dat Gods Zoon uit de hemel 
naar de aarde is gekomen om ons menselijk 
leven met zijn vreugdes en lijden te delen! 

Als christenen geloven wij ook dat Christus 
eens op de aarde zal terugkeren, op het einde 
der tijden. Niemand weet wanneer dat zal zijn. 

In de advent staan we ook extra stil bij deze 
tweede komst van Jezus en bereiden  

ons daarop voor… 

Ook wij willen van de adventstijd 
gebruikmaken om door bezinning en gebed 

dichter bij God,  
onszelf en de anderen te komen. 

 

“KOM!” 
ADVENTSONTMOETINGEN  

2023  
 

 

 
Een initiatief van : 

Sint-Amandsparochie Strombeek-Bever 
Pastorale zone Sint-Norbertus Grimbergen 
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“KOM!” 
ADVENTSONTMOETINGEN 

 
Bezinning en gebed bij de 

evangelieteksten van de adventszondagen 
van het B-jaar. 

 
Telkens van 19.30 u tot 21.00 u 

in de Sint-Amandskerk 
Sint-Amandsplein 4, Strombeek-Bever 

op volgende woensdagen: 
29 november, 6 december, 13 december, 20 december. 

 
Dit zijn de thema’s: 

 
JEZUS KOMT! 

Eerste zondag van de advent 
Marcus 13, 33-37 

 
JOHANNES BAANT DE WEG 

Tweede zondag van de advent 
Marcus 1, 1-8 

 
EEN STEM ROEPT IN DE WOESTIJN 

Derde zondag van de advent 
Johannes 1, 6-8; 19-28 

 
MARIA ZEGT ‘JA’ 

Vierde zondag van de advent 
Lucas 1, 26-38 
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Tijdens vier avonden  
verdiepen we ons in de evangelieteksten van 

de adventszondagen in het B-jaar.  
We gebruiken daartoe de ‘driemaal-drie-

methode’. Dit is een biddende methode om in 
groep een Bijbeltekst te delen.  

Er zijn drie ronden - ‘Wat raakt mij?’, ‘Wat zegt 
de Heer mij?’, ‘Wat is mijn antwoord?’ -  

met telkens drie stappen:  
lezen, overwegen, meedelen. 

 
Het doel is niet om te zoeken naar de enige 

juiste interpretatie van de tekst.  
Het gaat erom dat iedereen voor zichzelf kan 

ontdekken wat hem of haar persoonlijk raakt in 
het Woord van God. 

 
Iedereen van harte welkom! 

 
Gratis toegang. 

Inschrijven mag via: 
kerk.strombeekbever@gmail.com of het 

parochiesecretariaat tel. 02 267 19 72. 
Alle info ook op www.kerkgrimbergen.be 

 

 


