
ik ben op weg
jij bent op weg
er is niets dat ons bindt

op een dag kruisen onze wegen
er gebeurt iets unieks
we ontdekken en vinden mekaar

we besluiten aan elkaars zijde
verder te trekken
nooit meer alleen
altijd samen
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maandag 6 & 13 februari 2023 om 20u
of
donderdag 4 & 11 mei 2023 om 20u

Welke reeks jullie ook kiezen, facultatief 
kunnen jullie deelnemen aan een Valentijns-
wandeling op zondag 12 februari om 14u

 wanneer?   

‘De Mantel van Sint-Maarten’
Sint-Martensplein 4, Aalst

 waar?   

€10 per koppel ( incl. drankje en drukwerk)

 bijdrage in de onkosten   

https://www.kerknet.be/dekenaat-aalst/
artikel/huwelijk

 schrijf je online in via:  

Pieter Stevens - parochieassistent
pieter.parochie@gmail.com
0474 38 79 21

  wens je meer info?  



is dankbaar zijn om wat ons als koppel 
overkomt

is bewust zijn van de  kwetsbaarheid van 
elkaar en van onze relatie

is aan elkaar een belofte van trouw 
uitspreken

en Gods zegen vragen

Wij willen graag samen met jullie een eind 
op weg gaan in drie stappen:

1. De parochiegemeenschap nodigt jullie 
graag uit om deel te nemen aan een 
zondagsviering met verloofdenzegen. 

2. De priester of diaken zal jullie uitnodigen 
voor een gesprek over de huwelijksviering 
zelf.

3. Twee inhoudelijke gespreksavonden 
samen met andere koppels:

Trouwen voor de kerk?

Daar begin je toch niet 
onvoorbereid aan?

Een sprong in het onbekende 
wagen met die ene andere?

Het wonder van de liefde vieren

vertrouwen   verlangen   hoop   geloof

Tijd maken voor elkaar

Wat heeft God daarmee te maken?

Welke toekomst heb je 
samen voor ogen?

Waarom kies je voor een 
kerkelijk huwelijk?

Waarom kies je voor elkaar?

kiezen voor een christelijk huwelijk


