Leven hijeenkomsten
en één slotmoment

We starten in september 2026 en eindigen
injuni 2027. Daarbij leggen we de tekst open
en verbinden hem met de ruimere Bijbel,

de liturgie, de grote spirituele traditie van
het christendom en met ons eigen leven.

CCV in het bisdom Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge

- Bijbels leerhuis
over de Handelingen

van de Apostelen

CCYV regio Brugge
Potterierei 72, 8000 Brugge

Maatschappelijke zetel: CCV vzw,
Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee

RPR: Leuven - Ondinr: 0413.065.095 W




De Bijbel
beter leren kennen,
dicht bij huis

Het Bijbels leerhuis is een initiatief in ver-
schillende Vlaamse bisdommen. Het beoogt
Bijbelse geloofsverdieping dicht bij huis.
Het zijn namelijk de parochie, het dekenaat,
of een andere plaatselijke gemeenschap die
een reeks van zeven bijeenkomsten inrich-
ten. Deze sessies zijn bedoeld voor ieder die
wil ontdekken waarom de Bijbel een boek
voor alle tijden is. Voorkennis is niet nodig.
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Geinspireerd
verder op weg

Na de verrijzenis verscheen Jezus nog
enkele keren aan zijn leerlingen. Gesterkt
door deze ontmoetingen namen ze van
Hem afscheid. Hij verlaat hen, maar laat hen
gelukkig niet alleen. Waar de meeste evan-
gelisten de pen neerleggen, neemt Lucas,
de auteur van het boek Handelingen van de
Apostelen, haar verder op. Hij verhaalt hoe
de eerste christenen, geleid door de heilige
Geest, de blijde boodschap verkondigen in
Jeruzalem.

Lucas geeft onsinzicht in het reilen en
zeilen van de eerste christengemeen-
schap(pen). We focussen hierbij op enkele
sleutelteksten waarin we meegenomen
worden op de adem van de Geest.




