


PAROCHIE VANDAAG EN MORGEN... ‘ﬁﬁem
EEN VERHAAL VAN KNOOPPUNTEN. P o

Wie graag wandelt en of fietst kent ongetwijfeld de knooppunten op de route.
Knooppunten verbinden mooie plaatsen met elkaar.

Ze verwijzen ook door naar andere punten die de moeite waard zijn op de weg.
Zo willen we parochie, vandaag al en zeker morgen, in ons bisdom Brugge verder vormgeven in een verhaal van
knooppunten. Dit wil geen verhaal zijn van ‘snoeien om te groeien'.

Het gaat er niet zo zeer over een zoveelste nieuwe structuur te ontwerpen.

De eerste bezorgdheid in dit verhaal is vanuit onze hoop plaatsen te zien waar christelijk leven ten volle kan beleefd en
gevierd worden. En vooral waar dit leven ‘samen’ gedeeld wordt. Want Christenen zijn toch mensen die elkaar ter harte
gaan, wie ze ook zijn, van waar ze ook zijn? Christenen verleggen grenzen om elkaar te ontmoeten, in een knooppunt,
in een school van leven en liefde.

De pastorale eenheid

In de tijd, zoals die nu eenmaal is, zoeken Christenen om gemeenschap te vormen met elkaar. De pastorale eenheid is
daarbij het vormen van één nieuwe parochie. Wij kijken verder dan onder de eigen kerktoren. Meer nog dan een
structuurverandering vraagt dit om een verandering van mentaliteit en ingesteldheid bij mensen. Hierbij hoor je vaak de
verzuchtingen bij de al of niet geslaagde fusies van gemeenten. Wanneer je even luistert en verder doorpraat zou in
bepaalde gevallen geen enkele fusie geslaagd zijn. Is dat geen teken van hardnekkig vasthouden aan het eigene?

En ligt de rijkdom van samenleven niet in de ontmoeting met elkaar, met anderen, over grenzen heen?

Dat is zeker zo op gelovig gebied. Christenen leven niet vanuit de gedachte:

‘We zijn het sinds jaar en dag gewoon geweest. Dat is onze traditie.’

Traditie is echter een levend gegeven dat zich vormt en aanpast in de gegevens van plaats en tijd.

Zo zoeken we in een pastorale eenheid hoe we de Blijde Boodschap (= onze traditie) vorm kunnen geven

in de tijd en plaats die ons geven zijn.

Wat met de kerken?

In elke pastorale eenheid wordt één hoofdkerk aangeduid. In deze kerk zullen alle vieringen die nodig zijn om als
Christen te leven aangeboden worden. De andere kerken worden buurtkerken.

Daar zal niet langer bv een zondagsviering plaats vinden. Wel worden deze kerken gebruikt voor uitvaarten, huwelijken,
gebedsmomenten, devotie, ...

Bedoeling is om bv de zondag nog meer ‘samen’ als gemeenschap te vieren.

Het doet immers deugd wanneer aanwezigen vanuit een actieve betrokkenheid meevieren. In deze richting denken wij
verder in onze pastorale eenheid bij het plannen van vieringen.

Zo hopen wij als Christenen ook enige uitstraling te hebben in onze samenleving.

Knooppunten met een centrumkerk

Vanuit het beleid van het bisdom worden in de komende jaren een aantal knooppunten bepaald, verspreid over

het bisdom Brugge. In elk knooppunt zal een centrumkerk aangeduid worden. Dit zal een plaats zijn waar onder andere
medewerking van vrijwilligers is om het geloofsleven draaiende te houden.

In de centrumkerk zal ook de zondagsliturgie aangeboden worden. Vanuit het knooppunt zal ook doorverwezen worden
naar ‘plaatsen van christelijk leven’, zoals: een abdij, een bedevaartsoord, een studiecentrum, een welzijnsschakel,
onderwijs, WZC’s, ... Met andere woorden: het knooppunt zal het centrum zijn van een netwerk van gemeenschappen,
een gelovig web waardoorheen een Christen mag groeien en bloeien als leerling van Jezus.

Momenteel wordt in verschillende werkgroepen vanuit het diocesaan beleid dit verhaal van de knooppunten verder
ontplooid. Het is een hele uitdaging die we met veel hoop ter harte nemen.

We hopen dat we ‘de tekenen van deze tijd durven zien’

om hier en nu met passie te blijven getuigen van de Blijde Boodschap.

Deken Johan



LITURGISCHE VIERINGEN IN DE PASTORALE EENHEID E;\Q/

é/J iy

Liturgische vieringen voor maart en april 2026

Zaterdag 28 februari:

St.-Medarduskerk Wervik

17.30 uur: Eucharistieviering.

De vormelingen zijn van harte welkom om mee te vieren.
Zij opntvangen in deze viering hun vormselkruisje.

Zondag 1 maart: 2% zondag in de vastentijd.
St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering met doopsel van Jayelle,
dochtertje van Jari De Langhe & Lisa Devos.

De vormelingen zijn van harte welkom om mee te vieren.
Zij opntvangen in deze viering hun vormselkruisje.

Dinsdag 3 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 4 maart:
St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 5 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Vrijdag 6 maart:

St.-Dionysiuskerk Geluwe

19 uur: Eucharistieviering met de Geestelijke Familie van
het Werk,

gevolgd door aanbidding en kans tot biechtgelegenheid.

Zaterdag 7 maart:
St.-Dionysiuskerk Geluwe
16 uur: Doopsel van: Lias, zoontje van Kenny Delbaere &
Liesl Vannoorden;

Rosa-Lina, dochtertje van Sander Verstraete & Delphine
Dekimpe;

Julia, dochtertje van Timothy Steelandt & Elke Henri.

17.30 uur: Eucharistieviering
De vormelingen zijn van harte welkom om mee te vieren.
Zij opntvangen in deze viering hun vormselkruisje.

Zondag 8 maart: 3% zondag in de vastentijd.
St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering

De vormelingen zijn van harte welkom om mee te vieren.
Zij opntvangen in deze viering hun vormselkruisje.

11.30 uur: Doopsel van Nora, dochtertje van Pieter
Dezutter & Justine Verschoot;

Tilouan & Soan, zoontjes van Johnny Delrue & Maite
Lepoivre.

Dinsdag 10 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 11 maart:
St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

St.-Dionysiuskerk Geluwe

19 uur: Vastenontmoeting.

Een avond van ontmoeting, bezinning en gebed, samen
met predikant Niels Van Renterghem en de Protestantse
Gemeente van Menen. Aansluitend is er gelegenheid tot
ontmoeting bij een glaasje.

Donderdag 12 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Zaterdag 14 maart:

St.-Medarduskerk Wervik

17.30 uur: Eucharistieviering.

Wij gedenken de overledenen van de families
Bouckenooghe - Deroulez, Deroulez - Beheyt.

Zondag 15 maart: 4* zondag in de vastentijd.
St.-Vedastuskerk Menen
10.30 uur: Eucharistieviering.

Tijdens de vieringen in het weekend van 14 en 15 maart
wordt de eerste collecte gehouden

voor de projecten van Broederlijk Delen.

DANKJEWEL voor je solidaire bijdrage!

Dinsdag 17 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Gebedsviering.

Woensdag 18 maart:
St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 19 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Zaterdag 21 maart:

St.-Dionysiuskerk Geluwe.

17.30 uur: Eucharistieviering.

In deze viering is de woorddienst een verzoenings- en
biechtmoment.

Wie het wenst kan een persoonlijke belijdenis uitspreken
en Gods vergeving ontvangen.

Zondag 22 maart: 5% zondag in de vastentijd.
St.-Vedastuskerk Menen

10.30 uur: Eucharistieviering.

In deze viering is de woorddienst een verzoenings- en
biechtmoment.

Wie het wenst kan een persoonlijke belijdenis uitspreken
en Gods vergeving ontvangen.

11.30 uur Doop van Marilou & Cyriel dochtertje en zoontje
van Glenn Declercq & Charlotte Van Belle.

Dinsdag 24 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Woensdag 25 maart:
St.-Vedastuskerk Menen
18 uur: Eucharistieviering.

Donderdag 26 maart:
St.-Medarduskerk Wervik
18 uur: Eucharistieviering.

Zaterdag 28 maart:

St.-Medarduskerk Wervik

17.30 uur: Eucharistieviering met palmwijding.

Tweede collecte voor de projecten van Broederlijk Delen.













% Bemoediging voor onze kandidaat-vormelingen ;<

Beste kandidaat-vormelingen,
In onze Pastorale Eenheid Fratelli Tutti Menen Wervik hebben ongeveer 190 jongens en meisjes hebben zich ingeschreven

om het sacrament van het vormsel te ontvangen. j)

’h ,
Binnen een paar maanden zetten jullie een mooie en moedige stap: het ontvangen van het Vormsel. \;7 “opirtus
In dit sacrament belooft God jullie niet alleen nabij te zijn, maar ook kracht te geven. Kom heilige

L)l

Die kracht noemen we de gaven van de Heilige Geest.
De Heilige Geest werkt vaak stil, maar altijd krachtig. Hij geeft wijsheid om verder te kijken dan het moment,

inzicht om het geloof beter te begrijpen en raad om goede keuzes te maken. Hij schenkt sterkte wanneer iets moeilijk is,

kennis om Gods aanwezigheid te ontdekken in de wereld om je heen, ingetogenheid om met een open hart te bidden

en te vertrouwen, en ontzag voor God niet als angst, maar als diep respect en verwondering.

Deze gaven zijn geen trofeeén die je ontvangt en daarna in een kast zet.

Ze zijn als zaadjes die mogen groeien. Soms merk je ze in kleine dingen: wanneer je iemand verdedigt die wordt buitengesloten,
wanneer je eerlijk blijft terwijl dat moeilijk is, of wanneer je vrede zoekt in plaats van ruzie.

Het Vormsel maakt jullie niet “perfecte gelovigen”. Het maakt jullie sterke, moedige liefdevolle christenen die mogen groeien.

De Heilige Geest gaat met jullie mee — op school, thuis, met vrienden, in twijfels én in vreugde.

Vertrouw erop: je staat er nooit alleen voor. Gods Geest woont in jou. Laat Hem waaien, inspireren en leiden.

Wij, de vormselbegeleiders, willen jullie blijven steunen op de weg naar dit bijzondere moment.

We kijken dan ook uit om jullie opnieuw te ontmoeten op onze volgende bijeenkomst en noteer alvast in jullie agenda dat jullie
verwacht worden in één van de volgende vieringen om jullie vormselkruisje te ontvangen:

Op zaterdag 28/02/2026 om 17u30 in St.-Medardus te Wervik
Op zondag 01/03/2026 om 10u30 in St.-Vedastus te Menen
Op zaterdag 07/03/2026 om 17u30 in St.-Dionysius te Geluwe
Op zondag 08/03/2026 om 10u30 in St.-Vedastus te Menen

Annemie Declercq

Word doopbegeleider in onze pastorale eenheid Fratelli Tutti Menen-Wervik

Wil jij iets bijzonders betekenen voor jonge gezinnen die hun kind laten dopen om zo toe te treden tot onze
geloofsgemeenschap? Heb je een warm hart voor geloof, ontmoeting en verbinding? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als doopbegeleider mag je:

In gesprek gaan over de betekenis van het doopsel

Je eigen geloofservaring delen

Meehelpen om van de doopviering een warm en persoonlijk moment te maken

Zelf aangeven welke doopviering je wil begeleiden. Er is een bestaande regeling waaruit je kan
kiezen wat voor jou het beste past.
Je hoeft geen theoloog te zijn — enthousiasme, luisterbereidheid en een open hart zijn het belangrijkst. Uiteraard zorgen wij voor
ondersteuning en begeleiding.
Samen mogen we nieuw leven verwelkomen in onze kerkgemeenschap. Wat een mooie roeping!

Voel je je aangesproken? Neem dan gerust contact met mij op: Annemie Declercq, parochieassistente Pastorale Eenheid
Fratelli Tutti Menen Wervik via mijn email-adres: parochieassistente.menen@telenet.be
of bel me gerust op het nummer: 0478/78 62 49.






















Boodschap van paus Leo XIV voor de veertigdagentijd 2026

Luisteren en vasten
De veertigdagentijd als een tijd van bekering

Dierbare broeders en zusters,

De veertigdagentijd is de periode waarin de Kerk ons met moederlijke zorg uitnodigt om het mysterie van God
opnieuw centraal te stellen in ons leven, opdat ons geloof zijn elan hervindt en

ons hart niet langer verstrooid raakt door de zorgen en verlokkingen van alledag.

Elke weg naar bekering begint waar we ons door Gods Woord laten raken en het met een open geest verwelkomen.
Er bestaat een innerlijke wisselwerking tussen de gave van Gods Woord, de ruimte die wij ervoor maken en de verandering die het
teweegbrengt. Daarom is de veertigdagentocht een uitgelezen kans om te luisteren naar de stem van de Heer en om ons besluit om
Christus te volgen te hernieuwen. Zo trekken wij met Hem mee op weg naar Jeruzalem, waar het mysterie van zijn lijden, dood en
verrijzenis zich zal voltrekken.

Luisteren

Dit jaar wil ik allereerst benadrukken hoe belangrijk het is om ruimte te scheppen voor het Woord door werkelijk te luisteren.
Want bereid zijn om te luisteren is het eerste teken dat we met de ander in relatie willen treden.

Wanneer God zich vanuit de brandende braamstruik aan Mozes openbaart, laat Hij zien dat luisteren Hem ten diepste eigen is.

Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord (Ex 3,7).
Luisteren naar de schreeuw van de verdrukten is de eerste stap in een bevrijdingsgeschiedenis. Daarin schakelt God ook Mozes in:
Hij zendt hem om een weg van heil te openen voor zijn kinderen die in slavernij leven.

Onze God wil ons werkelijk deelgenoot maken; ook vandaag raakt Hij ons hart met wat Hemzelf diep raakt.

Daarom zuivert het luisteren naar het Woord in de liturgie onze blik op de werkelijkheid. Te midden van de vele stemmen die ons
persoonlijk en maatschappelijk leven doorkruisen, leert de Heilige Schrift ons die ene stem te herkennen die opstijgt

uit lijden en onrecht, zodat die niet onbeantwoord blijft. Wanneer we ons innerlijk zo openstellen,

leert God ons luisteren zoals Hijzelf.

Dit voert tot het diepe besef dat de nood van de armen een noodkreet is die, in de geschiedenis van de mensheid,

voortdurend een beroep doet op ons eigen leven, onze samenleving,

onze politieke en economische systemen, en niet in de laatste plaats, op de Kerk.

Apostolische exhortatie Dilexi te (4 oktober 2025), 9.

Vasten

Als de veertigdagentijd een tijd van luisteren is, dan is het vasten de concrete praktijk die ons toerust om het Woord van God

te ontvangen. Het zich onthouden van voedsel is een oeroude en onvervangbare ascetische oefening op de weg naar bekering.
Juist omdat ons lichaam erbij betrokken wordt, helpt vasten ons scherper te zien waarnaar we werkelijk ‘hongeren’

en wat wezenlijk is voor ons bestaan. Vasten helpt ons om onze innerlijke neigingen te onderscheiden en te ordenen.

Het houdt de honger en dorst naar gerechtigheid levendig en rukt ons los uit de greep van gelatenheid en zelfgenoegzaamheid.
Zo wordt ons verlangen gevormd en gericht op het gebed en op onze verantwoordelijkheid voor de naaste.

De Heilige Augustinus werpt met zijn spirituele fijnzinnigheid licht op de spanning tussen ons huidige leven en de voltooiing bij
God - een spanning die voelbaar blijft voor wie zijn hart behoedt. Hij merkt op: Tijdens dit aardse leven is het de taak van de mens te
hongeren en te dorsten naar gerechtigheid; verzadigd worden is echter voorbehouden aan het andere leven.

De engelen verzadigen zich al aan dit brood, aan dit voedsel.

Mensen daarentegen hongeren ernaar; in ons verlangen worden wij er allen naartoe getrokken.

Juist het zich uitstrekken in verlangen verwijdt de ziel en vergroot haar vermogen.

Vasten, in deze zin begrepen, stelt ons niet alleen in staat om ons verlangen te ordenen,
te louteren en vrijer te maken, maar ook om het te verruimen,

zodat het zich naar God keert en zich richt op het volbrengen van het goede.

Maar om zijn ware evangelische betekenis te behouden en niet te vervallen in hoogmoed,
moet het vasten altijd beleefd worden in geloof en nederigheid.

Dit vraagt van ons dat we geworteld blijven in de gemeenschap met de Heer, want:

Wie zich niet voedt met het Woord van God, vast niet zoals het hoort.

Als zichtbaar teken van onze innerlijke inspanning

om ons - met de hulp van de genade - af te keren van zonde en kwaad,

moet het vasten ook andere vormen van onthouding omvatten.

Deze leiden ons naar een meer sobere levensstijl, want alleen ascese maakt het christelijke leven krachtig en authentiek.

Daarom nodig ik u uit tot een heel concrete en vaak onderschatte vorm van onthouding: het verzaken aan woorden

die onze naaste pijn doen en kwetsen. Laten we beginnen onze taal te ontwapenen door af te zien van scherpe woorden,
overhaaste oordelen, laster en kwaadspreken over mensen die niet aanwezig zijn en zich niet kunnen verdedigen.

Laten we ons liever inspannen om onze woorden te wegen en vriendelijkheid en respect te betrachten: binnen het gezin,
onder vrienden, op het werk, op sociale media, in politieke debatten, in de media en in christelijke gemeenschappen.
Dan zullen vele woorden van haat wijken voor woorden van hoop en vrede.



Samen

Ten slotte brengt de veertigdagentijd de gemeenschappelijke dimensie van het luisteren naar het Woord en het vasten volop tot leven. Ook
de Schrift benadrukt dit aspect herhaaldelijk. Zo vertelt het boek Nehemia hoe het volk samenkwam om te luisteren naar de publieke
voorlezing van de Wet. Door te vasten bereidden zij zich innerlijk voor om hun geloof te belijden en God te aanbidden, om zo het verbond
met Hem te vernieuwen (cf. Neh 9,1-3).

2 Augustinus, Het nut van vasten, 1,1.

3 Benedictus XVI, Catechese (9 maart 2011).

4 Paulus VI, Catechese (8 februari 1978).

Op dezelfde manier zijn onze parochies, gezinnen, kerkelijke groepen en religieuze gemeenschappen geroepen om tijdens de
veertigdagentijd samen op tocht te gaan. Het is een weg waarop het luisteren naar Gods Woord - én naar de schreeuw van de armen en
van de aarde - de kern van ons samenleven wordt, en waarin het vasten oprecht berouw voedt. Bekering is dan ook meer dan een zaak
van het persoonlijke geweten alleen. Zij krijgt vorm in hoe wij met elkaar omgaan, in de diepgang van onze dialoog en in de bereidheid ons
te laten bevragen door de werkelijkheid. Het gaat erom te ontdekken wat ons verlangen werkelijk richting geeft: zowel binnen onze
kerkgemeenschappen als binnen de mensheid die dorst naar gerechtigheid en verzoening.

Dierbare broeders en zusters, laten wij bidden om de genade van een veertigdagentijd die ons oor attenter maakt voor God en voor de
geringsten onder ons. Laten wij om kracht vragen voor een vasten dat ook onze tong raakt, zodat kwetsende woorden verstommen en er
ruimte ontstaat voor de stem van de ander. Laten wij ons gezamenlijk inspannen om van onze gemeenschappen plaatsen te maken waar
de noodkreet van wie lijdt gehoor vindt, en waar oprecht luisteren wegen naar bevrijding baant. Moge dit ons bereidwilliger en vuriger
maken om mee te bouwen aan een beschaving van liefde.

Van harte zegen ik u allen op uw weg door de veertigdagentijd.

Vanuit het Vaticaan, 5 februari 2026, gedachtenis van de Heilige Agatha, maagd en martelares. LEO PP. XIV

VASTENontmoeting

GETUIGENISSEN
rond de vasten...

Onder andere met Dr. Niels Van Renterghem,
Predikant bij de Protestantse gemeente Menen.

SAMEN...
Verlangend en hoopvol uitzien

Liederen van hoop en verwachting zingen

Stil worden en bidden bij de Bron

Elkaar ontmoeten

WANNEER: Woensdag 11 maart 2026 om 19 uur

WAAR: Sint-Dionysiuskerk Wervik (Geluwe)

VAN HARTE WELKOM!



Mensenrechten, democratie en milieubescherming staan wereldwijd onder druk.

Broederlijk Delen
streeft naar een duurzame, rechtvaardige wereld zonder ongelijkheid. Tot iedereen mee is.

Campagne 2026: Het is nu tijd voor actie!

Het is geen toeval meer. Ons economische en politieke systeem brengt schade toe aan mensen en natuur,
allemaal in naam van groei en het behoud van de huidige macht. Deze problemen zijn geen uitzonderingen,
ze horen bij hoe het systeem nu werkt.

Toch komen overal ter wereld mensenrechtenverdedigers en milieubeschermers in actie.

Ze verzetten zich én bouwen aan betere alternatieven. Ze blijven doorgaan, ook wanneer het tegenzit.
Broederlijk Delen werkt samen met hen, en met jou, aan een eerlijker systeem waarin iedereen meetelt.

De toekomst ligt in onze handen. Het is nd tijd om in actie te komen.

De vastencampagne van Broederlijk Delen (40 dagen voor Pasen) steunt lokale partnerorganisaties in het Zuiden die armoede en
ongelijkheid bestrijden. De focus ligt op duurzame landbouw, recht op voedsel, inspraak en vrede.

Ze investeren in concrete plannen van gemeenschappen in 13 landen om systeemverandering en herverdeling te realiseren.
Samen kantelen we het systeem: een goed leven, voor alle mensen in de wereld.

Een planeet waar mensen verbonden zijn met elkaar en met de natuur: het klinkt als utopische toekomstmuziek,

maar vandaag kunnen we er samen aan bouwen.

De voornaamste projecten en thema's in 2025-2026 zijn:
Recht op voedsel en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen: Ondersteuning van familiale landbouw en bescherming van grond.

Mensenrechten en vrede: opkomen voor rechten en acties tegen mensenrechtenschendingen.

Strijd tegen schadelijke pesticiden: Campagne tegen de export van schadelijke pesticiden uit Europa.

Specifieke regio-projecten: bijvoorbeeld in Bolivia (journalistiek), Guatemala (gelijke rechten), Congo (landbouw en jeugd) en Palestina.
Systemische verandering: werken aan dekolonisatie, herverdeling van macht en het dichten van de kloof tussen arm en rijk.

De Broederlijk Delen-vastenactie 2026 richt zich op rechtvaardigheid en steunt concrete projecten

in het Zuiden (Andes, Centraal-Amerika, Sahel, Grote Meren, Israél/Palestina) en in Belgié.

Het focust op de 25%-revolutie, waarbij men streeft naar eerlijke verdeling en duurzame landbouw, en biedt steun aan boeren en
gemeenschappen.

Bolivia: Steun aan lokale gemeenschappen en projecten zoals het bieden van beschermende kledij voor milieubrigades tegen brand en
overstroming.

Congo: Initiatieven via CONAPAC voor familiale landbouw, bescherming van bosconcessies en jongeren die samenwerken om grond te
verwerven.

Guatemala: Projecten die strijden voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Oeganda: Herstel van land dat vervuild is door pesticidengebruik (10 are).

Israél/Palestina: Acties gericht op het publiek maken van kindgetuigenissen over onrecht, in samenwerking met DCl-Palestine.

Belgié: "Dwars door de Boerenbuiten"-evenementen die lokale bioboeren en duurzame initiatieven steunen.

Volgens wetenschappelijke studies heb je dus 25% van de bevolking nodig om een systeem te veranderen.
Het is de kritische massa die de wereld doet kantelen.
Door er samen voor te kiezen om te delen en herverdelen maken we de 25% waar.

We doen mee!

In Menen leveren we onze bijdrage door onder meer deel te nemen aan de solidariteitsmaaltijd die plaatsvindt op 14 maart 2026,
in de eetzaal van het VTI Sint- Lucas vanaf 11u30.

De organisatie van dit sensibiliseringsevenement, dat jaarlijks terugkeert in de vasten, wordt volledig uitgewerkt door vrijwilligers.
Ze doen het met volle overtuiging voor het goeie doel: meer rechtvaardigheid en meer welzijn wereldwijd.

Oprechte dank voor hun inzet, maar ook dank aan allen die bij bekenden of nieuwkomers aan tafel aanschuiven.

Het is altijd een gezellige, heel zinvolle ontmoeting.

Annie Vandewalle
(Bron: Broederlijk Delen nieuwsbrief- vastencampagne 2026)












