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Alle activiteiten zijn helemaal GRATIS 

 
Voor drie activiteiten is inschrijving noodzakelijk (zie p.18) 
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GELOOFSDAGEN ? Wat nu weer ?  

Ons christelijk geloof is een schat die we steeds weer en meer leren 

ontdekken, die je kan vergelijken met een schitterende diamant waaraan 

geslepen moet worden. 

 

Tijdens deze Geloofsdagen willen we even blijven stilstaan bij die schat 

van ons christelijk geloof: ervan ‘proeven’, erover nadenken en verder 

verdiepen. Misschien smaakt dit naar meer… We luisteren in deze 

geloofstiendaagse naar elkaar en naar de Heer Jezus. Door samen 

dingen te doen worden we aangemoedigd...  

 

Zò groeit kerkgemeenschap. Wij hebben elkaar nodig om christen te 

worden en te blijven, toch! Zo komen wij in beweging en worden 

bewogen... want ‘al gaande wordt de weg gebaand’. Dat doen we niet 

alleen. De parochiegemeenschap kent plaatsen waar we mekaar kunnen 

ontmoeten, in gesprek gaan, waar we bidden en vieren. 

 

De verschillende activiteiten tijdens de Geloofsdagen staan open voor 

iedereen. Het belangrijkste doel is dat onze geloofsgemeenschap 

gesterkt wordt en onze persoonlijke geloofsbeleving aangewakkerd. 

 

 

 

 

Wees welkom op onze activiteiten. 

Van harte uitgenodigd! 

 

 

Deken Geert Cattrysse en Parochieploeg 
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dekenij 

Lokeren 
Kerkplein 4 

maandag  

21 maart 

20 uur

Anneleen De Beule  

Ginny Hillebrandt  

André Maeghe  

 

Tijd nemen om stil te vallen, te luisteren naar het Woord van de Heer 

en ons erdoor te laten raken. Dat is wat je kan verwachten. Het is een 

manier om je hart te laten spreken en te ontdekken wat God zelf tegen 

je zegt.  

 

‘Wat treft me ?’, ‘Wat vertelt God me doorheen deze Bijbeltekst ?’, 

‘Welk antwoord geef ik op Gods’ uitnodiging ?’… zijn slechts enkele 

vragen die de leidraad vormen voor Lectio Divina. We lezen samen de 

tekst en geven de ruimte in kleine groepjes om hierop een antwoord te 

formuleren, zonder met elkaar in dialoog te gaan.  

 

Iedereen is welkom, elk met z’n eigen (geloofs)achtergrond. 

Voorkennis is niet vereist om hieraan te kunnen deelnemen. Samen 

sluiten we af met een gebedsmoment in de Sint-Laurentiuskerk. 
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Inschrijven noodzakelijk - zie p.18 
 

kerken 

- Lokeren 

   - Moerbeke 

 
- Johan Terryn 

     - Guido Schelfaut 

dinsdag  

22 maart 

20 uur 

In samenwerking met dienst Toerisme van de Stad Lokeren 

- Daknam 

- Eksaarde 

- Johan Terryn 

- Christ Criel 

dinsdag 

29 maart 

20 uur 

 
 

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat er in onze kerken allemaal te vinden 

is? Je kent wel de biechtstoel, het altaar, in sommige kerken de 

preekstoel… maar welke geheimen, schatten of onbekende verhalen 

zijn er te vinden? 

 

Kom en zie! Kom en luister naar boeiende weetjes en verhalen. 

 
Kerk Lokeren: Sint-Laurentiuskerk, Markt 

Kerk Moerbeke: Sint-Antonius-Abtkerk, Bevrijdersstraat 
Kerk Daknam: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Daknam-Dorp 

Kerk Eksaarde: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, Eksaarde-Dorp 
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Inschrijven noodzakelijk - zie p.18 
 

 

dekenij 

Lokeren 
Kerkplein 4

woensdag  

23 maart 

12.30 uur 

 

woensdag  

30 maart 

12.30 uur 
 

 

 

 

De maaltijd is in de Bijbel een veelvoorkomende 

gebeurtenis. Samen aan tafel, dat zou je ook kunnen 

zien als een beeld van het leven; als mensen die één 

gemeenschap vormen. 

 

In deze vastentijd en in het bijzonder tijdens deze 

geloofstiendaagse willen we samen die gemeenschap 

vormen. Vrijwilligers zorgen voor die heerlijke verse 

soep met brood. 

 

Kom en zie, kom en proef,  

kom en geniet samen als één gemeenschap.  
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bibliotheek 

Lokeren 
Kerkplein 3 

woensdag  

23 maart 

14 uur 

Petra  

Mussche 

 
m.m.v. stadsbibliotheek Lokeren 

 

Voor kinderen.  

 

Godly Play is een heel aanschouwelijke manier van 

Bijbelverhalen vertellen met mooie en aantrekkelijke 

voorwerpen. In deze werkworm leren kinderen hoe ze heilige 

verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen kunnen 

binnengaan om meer te ontdekken over God, over zichzelf, over 

anderen en over de verborgen aanwezigheid van God in ons 

leven. De verhalen helpen kinderen om uitdrukking en 

betekenis te geven aan hun eigen ervaringen met God. 

 

Godly Play is een uitnodiging om de Bijbel te horen, te spelen, 

mee te doen in het spel van de schepping, van het evangelie en 

van vieren. Dit willen we lagereschoolkinderen (7-12 jaar) laten 

ervaren. 
 

 
 

 

 

 

Inschrijven noodzakelijk - zie p.18 
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kerk 

Oudenbos 

donderdag  

24 maart 

20 uur 

Joris  

Van Ael 

 
in samenwerking met Davidsfonds Lokeren 

 

De iconografie in de kerken van het Oosten:  

de Evangelische Boodschap in beeld. 

 

Joris Van Ael werd geboren in Antwerpen (°1949) uit een 

kunstenaarsfamilie en woont momenteel in Gent. Hij schildert iconen. 

Naast expositie van zijn werk geeft hij conferenties en sinds 1998 ook 

vorming in iconografie in de abdij van Averbode. Hij begeleidt 

bezinningen en retraites.  

 

Zeer recent mocht hij in de orthodoxe kerk van de heilige apostel 

Andreas te Gent de fresco’s aanbrengen die het thema van het doopsel 

en het paasmysterie uitbeelden.  

 

In vogelvlucht verkent hij met het publiek de wereld van de iconografie 

in de Oosterse kerken: de inordening van de beelden in het kerkgebouw, 

de iconostase en haar betekenis en een overzicht van de thema’s. Vooral 

hoe dit alles vertolking is in perspectief van het christelijk geloof. 

 

 

 

Sint-Pauluskerk-Oudenbos, F. Hanusdreef 



7 
 

 
 

 

vrijdag  

25 maart 

20 uur 

 

Het is een zeer mooie manier om 

geloof te beleven. 

Het is een uiting van zich 

geborgen voelen in een 

gemeenschap en tegelijk diep 

binnenin bezig te zijn met 

gelovige teksten. 

 

We zingen liederen 

ter voorbereiding van de 

parochiale zondagsviering 

op zondag 27 maart 

en bovendien enkele pareltjes uit 

het kerkelijk repertorium. 

 

kerk 

Heirbrug 

 

 

Paul Ascoop 

Jo Van den Durpel 

 

 

 

 

Sint-Annakerk, Veerstraat 
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kerk 

Lokeren 

zaterdag  

26 maart 

12.45 uur 

Isabel  

Gelaude 

 

 

Voor kinderen.  

 

Met het parochiaal kinder- en jeugdkoor dat zowel 

kerkelijke als kinder- en popliederen zingt. Elkeen vanaf 

de lagereschoolleeftijd die graag zingt is welkom.  

 

Het koor is regelmatig aanwezig in de eucharistieviering 

op zon- en hoogdagen, maar ook een huwelijksviering of 

apart concert kan. Steeds zijn enkele muzikanten 

beschikbaar om de zang te begeleiden. 

 

Wekelijks wordt op zaterdagmiddag van 12.45 u. tot 

13.45 u. gerepeteerd in de Sint- Laurentiuskerk onder 

leiding van dirigente Isabel Gelaude. Je kan het koor 

contacteren via kinderkoor_lokeren@hotmail.com 

 
 

Kerk Lokeren: Sint-Laurentiuskerk, Markt 

mailto:kinderkoor_lokeren@hotmail.com
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Parochieblad    Parochieblad    Parochieblad    Parochieblad 

 

Wil je op de hoogte blijven van wat reilt en zeilt in onze parochie ? 

 

Lees je graag interessante artikels, schitterende interviews, prachtige 

verhalen over geloof en maatschappij ? 

 

Abonneer je op 

 

 

 
 

 

Contacteer het parochiesecretariaat/dekenij: 

tel. 09 348 17 85 

mail: parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be 

 

of de abonnementsverantwoordelijke: 

Bob Van Lancker 

tel. 0485 06 19 36 

mail: bobvl1955@gmail.com 

 

Abonnementsprijs: € 45/jaar (wekelijkse editie) 

 

Parochieblad    Parochieblad    Parochieblad    Parochieblad 
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Kom dat zien 

Over zichtbaar zijn en getuigen 

 

Heilige Geest, 

ik wil wel een spreekbuis zijn van U, 

maar ik weet niet goed hoe ik dat het best kan doen. 

 

Schenk me inzicht, help me op weg 

want ik wil getuigen van de Blijde Boodschap. 

 

Mensen mogen het weten dat ik leef vanuit U. 

 

U bent als een vuur dat brandt in mij en in onze gemeenschap. 

 

Ik verlang dat anderen zien welke kracht U kan zijn, 

welke trooster en bezieler. 

Hoe U een thuis bent voor al wie liefde zoekt 

en die wil delen. 

 

 

 

 

 

 

Uit: De synodale weg - Leren en doen,  

Carine Devogelaere en Erik Galle,  

Halewijn, 2021, p.46. 
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dekenij 

Lokeren 
Kerkplein 4 

zaterdag  

26 maart 

14 uur 

Wim & Herlind 

Vermeulen-Gerits 

en gezin 

 

 

Heb je gevoelens die je lang hebt vastgehouden ? Heb je 

gedachten gehad die je wilde delen, maar die je stil hield ? 

Velen van ons hebben het meegemaakt. Vooral als het gaat om 

ons eigen leven en ons geloof. 

 

De geloofswandeling is een goede gelegenheid om je gedachten 

en gevoelens de vrije loop te laten en ze te delen met iemand 

die waarschijnlijk hetzelfde meemaakt. Omdat we beseffen dat 

erover praten niet zo makkelijk nodigen we je uit om samen met 

je familie en je vrienden te komen. 

 

We gaan ons laten inspireren door verschillende teksten. We 

starten in de prachtige tuin van de dekenij en van daaruit kan 

elke groep vertrekken om een aangenaam gesprek onderweg te 

hebben. Zal het een beetje moeilijk voor je zijn om een groep te 

vinden met wie je deze mooie ervaring kunt delen ? Geen 

probleem. Wij zorgen voor een betrouwbare groep voor je.  

 

Deze activiteit is voor alle leeftijden.  
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kerk 

Heirbrug 

zondag  

27 maart 

10 uur 

 

 

Als geloofsgemeenschap samen ‘eucharistie vieren’ betekent in 

eerste instantie dankzeggen aan God omdat Hij ons samen roept 

in verbondenheid met Hem en zijn Heilige Geest. Telkenmale 

opnieuw mogen we met Hem het leven vieren.  

 

Het is in de parochiale eucharistieviering dat gemeenschap 

opgebouwd wordt. Ook tijdens deze Geloofsdagen willen we 

immers onze dankbaarheid en vreugde uitdrukken omdat God 

zelf met elk van ons  het leven wil delen.  

 

In onze ontmoeting kunnen we een ieders werk in dienst van de 

Heer en zijn mensen bemoedigen en stimuleren.  

 

Vier je mee ? 

 

Aansluitend is er een receptie met kans tot ontmoeting. 

 

 

 

Sint-Annakerk, Veerstraat  
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 kerk 

Daknam 

zondag  

27 maart 

15.30 uur 

Björn Haegeman 

Jo Van Eetvelde 

 

 

Met christelijke overwegingen 

 

Een artistieke ontmoeting waarbij een 

zeventiende-eeuws orgel wordt bespeeld en 

gedichten met gelovige inspiratie worden 

gereciteerd. ‘In den beginne was het Woord’ is 

het begin van een pelgrimstocht van teksten 

doorheen het kerkelijk jaar. 

 

Om van te genieten! 

 
 
 
 
 
 

Kerk Daknam: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Daknam-Dorp 
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bibliotheek 

Moerbeke 

Statiestraat 4 

maandag  

28 maart 

20 uur 

 

✓ Hildegard Coupé 

✓ Patrick Dieleman 

✓ Nora Van Renterghem 

en kerkkoor 

✓ m.m.v. bibliotheek Moerbeke, 

Anton van Wilderodegenootschap 

en Wereldwinkel 

 

 

 

Met teksten van Anton van Wilderode, opgeluisterd met 

instrumentale muziek en gezongen liederen door het 

kerkkoor van Moerbeke. Samen zingen we het 

welbekende ‘Lied van mijn land’. 

 

Anton van Wilderode is het pseudoniem van Cyriel 

Coupé. Hij werd geboren in Moerbeke en leefde van 

1918 tot 1998. Hij was een Vlaams priester, leraar aan 

het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas, schrijver 

en vertaler. Zijn oeuvre is zeer uitgebreid en bevat ook 

prachtige gedichten. 
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kerk 

Kop 

woensdag  

30 maart 

20 uur 

 Bisschop Lode 

Geert De Cubber 

 

 

Onze bisschop ontvouwt zijn plannen. Hij neemt 

ons mee op de werf van de Kerk, die wij als 

gedoopten mee helpen opbouwen.  

 

Na een zoemsessie blijft er ruimte om een relevante 

vraag te stellen. Door een interview laat de bisschop 

zijn licht schijnen op ons hedendaags kerkbeeld en 

de geloofsgemeenschap.  

 

Tussendoor zal er ook een lied klinken. 

 

 
 

 

 

 

Kopkerk: Onze-Lieve-Vrouw-Hulp der Christenen, Oude Heerweg 
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“Geloof zonder de werken is dood” schrijft de Bijbel. Als wij 

kinderen zijn van éénzelfde Vader - God, dan zijn wij broeders 

en zusters van elkaar. 

 

En broers en zussen hebben het beste met elkaar voor, doen al 

het nodige om elkaar te helpen, te steunen en in leven te houden. 

Dit is de opzet van Broederlijk Delen - wereldwijd.  

 

Daarom roept de kerk ons elk jaar op om aandacht te hebben 

voor onze medemensen en ons voor hen in te zetten, concreet 

en daadwerkelijk. Elk van ons kan op zijn of haar manier een 

bijdrage leveren om het leven van alle mensen (onze broers en 

zussen) aangenamer en menswaardiger te maken.  

 

Aan ons om op de uitnodiging in te gaan. 

 

Concrete acties vindt u op: 

www.broederlijkdelen.be 

www.parochielokerenmoerbeke.be  

en in het parochieblad 

 

 

http://www.broederlijkdelen.be/
http://www.parochielokerenmoerbeke.be/
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Het is een parcours voor jong en oud langs de zeven dagen van het 

eerste scheppingsverhaal. 

 

Elke halte belicht een ander aspect van tijd: een tijd om te geven, een 

tijd om te kiezen, een tijd om te groeien, een tijd om te stralen, een tijd 

om in actie te komen, een tijd om lief te hebben, een tijd om samen te 

zijn. 

 

De tocht is in eerste instantie opgezet en bedoeld voor gezinnen in de 

brede zin van het woord: ouder(s), grootouder(s), meter(s) en peter(s) 

samen met (klein)kind(eren) vanaf 5 jaar. De tocht is geen echte 

wandeling maar speelt zich af op één locatie, in een kerk. Deze tocht 

duurt ruim 1 u. 

 

Elke deelnemer heeft een tochtboekje. Op de linker pagina staat 

een inhoudelijke overweging bij elke scheppingsdag: een eenvoudige 

tekst voor kinderen en een meer uitgebreide tekst voor 

volwassenen.  Op de rechterpagina staat telkens een bijhorende 

opdracht, die aangereikt wordt als uitnodiging tot een (geloofs)gesprek. 

 

U kan deze tocht op het gepaste moment voor u en uw bubbel doen. De 

kerk staat open. 

 

Heilig Hartkerk 

Heiendestraat 
 

21 – 25 maart 

O.-L.-Vrouwkerk 

Doorslaardorp 26 – 30 maart 
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        Lectio Divina  op maandag 21 maart 

         - samenkomen op Kerkplein 4 Lokeren 

         aan de dekenij tegen 20 u. 

          = activiteit voor volwassenen 

       Kerkbezoek  op dinsdag 22 of 29 maart           

        - samenkomst aan de kerk tegen 20.00 u. 

         * keuze van kerk: _____________________ 

        = activiteit voor volwassenen 

               Godly Play   op woensdag 23 maart 

        - samenkomen op Kerkplein 3 Lokeren 

         aan de bibliotheek tegen 14 u. 

        = activiteit voor kinderen 

 

Duid je keuze aan en vul in: 

- naam: ______________________________________________ 

- adres: ______________________________________________ 

- telefoon: __________________________ 

- mailadres: ___________________________________________ 

 

Bezorg dit formulier voor 8 maart op het parochiesecretariaat: 

dekenij, Kerkplein 4 Lokeren 

° tel. 09 348 17 85 

° e-mail: parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be 

mailto:parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be
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Verantwoordelijke uitgever: 

 

Parochie Heilige Laurentius 

in Lokeren-Moerbeke 

 

Kerkplein 4  9160 Lokeren 

09 348 17 85 

parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be 

www.parochielokerenmoerbeke.be 

mailto:parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be

