
Op deze dag van herinneren en gedenken bidden wij 
voor wie ons ontvallen zijn.

     God van leven
     Gij kent ons hartstochtelijk verlangen.
     Laat onze geliefde overledenen thuiskomen bij U.
     Omhels en koester hen.

Op deze dag van weemoed en stilte
bidden wij voor wie de pijn voelen van het gemis.

     God van troost
     Gij deelt ons slepende verdriet.
     Breng rust en vrede in ons hart.

           Geef ons de moed om verder te gaan.

Op deze dag van verbinding en nabijheid
bidden wij voor wie uitkijken naar een nieuwe morgen.

     God van hoop
     Gij hebt in ons een visioen geplant

  van leven over de dood heen.
  Wek in ons uw vergezicht.

Doe ons opstaan 
met Christus onze Heer

Amen.
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