
 

GEDOOPT  

IN DE NAAM  

VAN DE HEER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRUISTEKEN 

Wij zijn gedoopt  

in de naam van  

+ de Vader, de Zoon  

en de H. Geest.  

Tot christen… 

Moge die naam op 

ons blijven rusten. 

Amen. 

 

 

 

INLEIDING 

Na een periode van inkeer en bezinning in de Advent 

vierden we het feest van de geboorte van de Heer. 

Dit Kerstfeest duurt voort tot vandaag. 

Vandaag wordt de kersttijd 

met het feest van de Doop van de Heer afgesloten. 
 

Maar met het doopsel van Jezus stopt het verhaal niet, 

het begint pas! 

De doop is het begin van het openbare optreden van Jezus. 

Vanuit het water van de Jordaan gaat de Heer eropuit 

om het Rijk Gods te verkondigen. 
 

Met zijn doopsel in de Jordaan  

staat Jezus met beide voeten in het leven van elke dag. 

Met zijn voeten in het water                                                       

staat Hij tegelijk kwetsbaar en breekbaar dicht bij ons. 
 

Vandaag worden wij gevorderd  

om ook in de rij te gaan staan. 

Menselijk en kwetsbaar staan christenen  

in de rij van leven en dood,  

maar ook van hoop en zegen. 

Kom in de rij van het verbond dat God sloot met de 

geschiedenis van mensen, wordt ons vandaag gevraagd.  



 

Zo mogen ook wij vandaag ons doopsel in herinnering roepen 

en mogen wij nadenken over hoe wij het doopsel 

als begin van christelijk leven vormgeven 

in ons dagelijkse leven nu. 
 

Ons eigen doopsel, de hernieuwing van onze doopbeloften 

zijn meer dan een toevallig gebeuren geweest. 

Wij geloven dat God ons elke dag opnieuw doopt 

met de dauw van zijn eeuwige liefde. 
 

Moge uit deze gemeenschap van gedoopten 

een rij mensen opstaan die leven geeft 

zoals ze leven ontvangen uit Gods handen. 

Het kan een nieuw begin zijn. 

 

GEBED OM MEDEDOGEN 

Heer, 

we zeggen het misschien niet met zoveel woorden, 

maar het doopsel is vaak in de eerste plaats een familiefeest 

om het nieuwe leven te vieren 

en in de tweede plaats een administratieve aangelegenheid, 

waarvan je nooit weet waarvoor het goed is. 

Omdat ons geloof te weinig diepgang heeft vragen wij: 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, 

soms zien we het doopsel  

als een vrijgeleide voor de eeuwigheid,  

en niet als een belofte om te leven zoals Gij. 

Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, 

als christenen hebben wij een verantwoordelijkheid  

in deze wereld, maar vaak vergeten wij dat - gemakshalve. 

Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge de Heer, in wiens naam wij gedoopt zijn, 

ons vergeving schenken, en ook zijn steun geven 

op de weg naar het echte Leven. Amen! 



LOFPRIJZING 

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 
 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 
 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven. 
 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

OPENINGSGEBED 

Stem uit de verte, Stem in ons hart, 

in dit moment van bezinning en gebed 

brengt Gij ons Jezus in herinnering, 

Mens onder de mensen,  

maar helemaal bezield met uw vuur. 

Gij hebt Hem geroepen en genoemd:  

“Mijn welbeminde”. 

Wij bidden U, Vader, 

doop ook ons met het vuur van uw Geest, 

roep ons toe: “Mijn welbeminden”. 

Dan worden wij herboren en zullen wij,  

zoals Jezus, ons thuis voelen bij U.  

Amen. 



 

UIT DE PROFEET JESAJA (hfst. 55)          

Zo spreekt God, de Heer: 

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al 

heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop 

voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon 

besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar 

mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een 

overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je 

zult leven.  

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging 

van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en 

heerser over de naties, als getuige voor de volken. 

Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een 

volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, 

omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze 

luister heeft verleend. 

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij 

is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de 

onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren 

naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen;  

laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal 

vergeven. 

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet 

mijn wegen-spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is 

boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 

en mijn plannen jullie plannen. 

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet 

terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te 

bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien 

en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat 

voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij 

terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat 

ik gebied. 

 

 

 



ANTWOORDPSALM  (uit Psalm 12) 

Refrein: Gij zult in vreugde water putten 

     aan de bronnen van uw redder.  
 

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, 

ik hoef voor geen onheil te vrezen. 

De Heer is mijn sterkte,  

de Heer geeft mij kracht, 

Hij toont zich mijn helper en redder.  
 

Refrein 
 

Breng dank aan de Heer en huldig zijn naam, 

verkondig de volken zijn machtige daden, 

maak alom zijn grootheid bekend. 
 

Refrein 
 

Zing luid voor de Heer, die wonderen deed, 

laat heel de aarde het horen. 

Verheug u en juich, gij die Sion bewoont, 

want Israëls Heilige woont in uw midden. 
 

Refrein 

 

UIT DE EERSTE BRIEF VAN DE H. APOSTEL JOHANNES  

                   (hfst. 5) 

Vrienden, 

iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, 

is een kind van God. 

Welnu, wie de vader liefheeft, bemint ook het kind. 

Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, 

dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. 

Dat is onze maatstaf. 

God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden 

en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, 

want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. 

En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, 

is geen ander dan ons geloof. 

Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft 

dat Jezus de Zoon van God is. 



Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. 

Hij is gekomen niet door water alleen,  

maar door water en bloed. 

De Geest betuigt het, omdat de Geest de waarheid is. 

Want er zijn drie getuigen, 

de Geest, het water en het bloed, 

en deze drie stemmen overeen. 

Als wij het getuigenis van mensen aannemen 

dan zeker dat van God, 

dat zoveel groter gezag heeft; 

God zelf waarborgt dit getuigenis 

dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. 

 

ALLELUIA 

Alleluia! Alleluia! 

Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: 

Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 

Alleluia! Alleluia! 

 

UIT HET HEILIG EVANGELIE VAN ONZE HEER JEZUS 

CHRISTUS VOLGENS MARCUS  (hfst. 1)  

In die tijd verkondigde Johannes: 

‘Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; 

ik ben te min om mij te bukken 

en de riem van zijn sandalen los te maken. 

Ik heb u gedoopt met water, 

maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’ 

In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea 

en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. 

Meteen toen Hij uit het water kwam, 

zag Hij de hemel openbreken 

en de Geest als een duif op zich neerkomen. 

En er klonk een stem uit de hemel: 

‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’ 

 

STILTEMOMENT, EVENTUEEL MET ZACHTE MUZIEK 

 

 



GELOOFSBELIJDENIS 

Ik geloof in God 

die hemel en aarde geschapen heeft, 

Bron van leven, Vader voor altijd. 
 

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt: 

vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 
 

Ik geloof in Jezus, 

zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen. 
 

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen, 

die de macht van het kwaad heeft gebroken, 

die gestorven is, maar ook verrezen, 

die leeft in ons midden, 

die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof, 

in een Kerk die het evangelie beleeft. 
 

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan, 

maar gedragen door de Geest van God, 

toekomst zullen vinden en leven in overvloed. Amen. 

 

VOORBEDEN 

Op het feest van de doop van Jezus, onze Heer, bidden wij: 
 

Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk, 

hier ter plaatse en wereldwijd: 

Dat zij zich in hun spreken en hun handelen 

laten leiden door de Geest van God 

die zij bij hun doopsel ontvingen. 

Laten wij bidden… 
 

Kom bij ons, Heer, en beziel ons met uw Geest. 
 

Voor alle kinderen die dit jaar gedoopt of gevormd zullen 

worden: Dat zij in het spoor van Jezus groeien 

in geloof en dienstbaarheid, en in zorg  

voor kwetsbare mensen en mensen in nood… 

Laten wij bidden… 
 



Kom bij ons, Heer, en beziel ons met uw Geest. 
 

Voor al wie gedoopt zijn,  

maar het geloof in God zijn kwijt geraakt: 

Dat ze door het geloof en de vreugde van andere christenen, 

Jezus Christus opnieuw ontdekken als Bron van leven 

en in hen Gods liefde en zorg voor mensen herkennen. 

Laten wij bidden… 
 

Kom bij ons, Heer, en beziel ons met uw Geest. 
 

Voor alle mensen die in hun leven worstelen 

met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip 

of onrecht dat hen wordt aangedaan: 

Dat zij mensen ontmoeten die, zoals Jezus, 

met heel veel eerbied naar hen luisteren  

en hun pijn en onmacht meedragen. 

Bidden we om Gods Geest 

dat wij zo’n mensen mogen zijn. 

Laten wij bidden… 
 

Kom bij ons, Heer, en beziel ons met uw Geest. 

 

HET GEBED VAN DE HEER 

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader, 

de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt… 
 

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, 

leer ons die zo gebruiken  

dat wij anderen die ruimte niet ontnemen, 

dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten, 

en hem proberen te zien met uw ogen. 

Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar 

zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus 

Messias, uw Zoon. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en… 

 

 

 



GEBED OM VREDE 

Heer, gedoopt met uw Geest, 

mogen wij de vruchten voortbrengen  

die mensen zo broodnodig hebben: 

blijheid en geborgenheid, toewijding en nabijheid, 

moed en bemoediging,  

vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.  

Beziel ons dan met die Geest van vrede, 

dan zal uw vrede groeien op aarde. 
 

Moge, vrienden, de vrede van de Heer met u zijn, 

iedere dag, heel dit jaar! 

 

TER BEZINNING… 

Gedoopt met water en Geest 

Jezus ging de Jordaan in. 

Hij werd ondergedompeld in het leven van zijn volk. 

Hij zette de weg voort van Mozes. 

Voortaan werd het zijn opdracht 

om ‘Beloofd Land’ aan te zeggen. 

Hij werd gedoopt om waar te maken,  

dat Hij Gods veelgeliefde was. 

Eenmaal gedoopt richtte Hij zich  

uitsluitend op zijn droom 

van recht en vrede voor iedereen. 

Zijn doop wees in de richting 

van liefde en solidariteit, van een nieuwe hemel en aarde. 
 

Gedoopt worden is in wezen kiezen voor de weg van Jezus. 

Daardoor draag je voortaan zijn watermerk met je mee. 

Je gaat voor zijn Boodschap, voor zijn manier van leven. 

Je sluit je aan bij mensen, die in dezelfde richting kijken. 

Je wilt je in woord en daad 

inzetten voor een paradijs, waarin elkeen vredig mag leven. 

Gedoopt worden is opstaan uit een waterig bestaan 

en volstromen met nieuwe levensadem,  

met de Geest van God. 

 



SLOTGEBED 

Toen ik gedoopt werd, God, 

hebt Gij mij dezelfde liefdesverklaring toegefluisterd 

als destijds bij Jezus: 

“Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou 

en in wie Ik vreugde vind.” 

Gij hebt mij toen van kop tot teen 

ondergedompeld in uw vriendschap. 

Helaas is dat in mijn leven niet altijd te zien. 

Laat me daarom opnieuw 

met heel mijn hart geloven in uw liefde. 

En help me om het stukje aarde waarop ik leef 

steeds meer hemels te maken. Amen. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Wij stonden stil vandaag, vrienden, 

bij het doopsel van Jezus. 

Hij neemt zijn opdracht op en ontvangt daarvoor Gods Geest. 

Wij stonden ook stil vandaag, vrienden, 

bij ons eigen doopsel. 

En ook wij kregen vandaag de opdracht mee 

om, door onze manier van leven, 

aan het Koninkrijk Gods een gezicht te geven. 

Laat ons dat proberen 

zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen: 

“Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter 

in wie Ik vreugde vind”. 

Daartoe krijgen we zijn zegen: 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Je kan het nog zo goed als niét zien, maar beetje bij 

beetje, dag na dag, lengen de dagen…  

Het licht blijft nooit zo lang weg, dat het helemaal 

verdwenen zou zijn. 

Laten we dan ook, met Gods steun en verbonden met 

elkaar, onze hoop bewaren en – waar we dat kunnen –  

voor elkaar wat licht en warmte zijn.   deken Rudy 



 

Voor dit gebedsblaadje op het Feest van de Doop van de Heer 

gebruikte ik teksten die ik vond en bewerkte bij: 

De Nieuwe Bijbelvertaling - Nederlands Bijbelgenootschap 2004,  

Diest, Dominicanen Schilde-Bergen, Erwin Roosen, Federatie Kana,  

In uw Midden, KBS Willibrord 1995, Levensecht, Wim Holterman osfs 

en eigen bewerkingen. 

 

Onze parochieassistente zorgde voor de vormgeving. 

Samen met pastoor Luc, pastoraal werkster Marina en andere lieve 

mensen zorgde zij ook voor de verspreiding via mail en in de bus. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele alternatieven om in verbondenheid te bidden…  
 

zaterdag 9 januari 

- op radio: Radio Maria, 9 u. & 18.15 u. (eucharistie) 

- op TV: Eclips TV, 9.20 u. (morgengebed abdij Averbode) 

- livestream: 17.30 u., O.-L.-Vrouwekath., Antw. (euch.- Engelst.) 
 

zondag 10 januari  

- op radio: Radio Maria, 10 u.  & Radio 1, 10 u., abdij Keizersberg 

- op TV: NPO 2 (Ned), 10 u., St.-Maartenskerk, Maartensdijk 

- livestream: O.-L.-Vrouwekath., Antw. (eucharistie)  


