
Gebedsmoment Missiepastoraal - Missio België 22 mei 2025  

* Slotlied: Hymne van het jubeljaar  
                   ‘Pelgrims van Hoop’ 
 
Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven, 
laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 
 
1. Alle landen, volkeren en talen 
die in nacht en duisternis verdwalen, 
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. 
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 
 
2. Goede God, geduldig, vol erbarmen, 
toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 
 
3. Onze ogen zien de nieuwe morgen. 
Gij komt nader, houdt U niet verborgen, 
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen: 
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!’  
 

* Zegen en wegzending 
 
 

 
 
 

 
“Ik ben de deur…” 
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* Lied: 'Zomaar een dak boven wat hoofden'           ZJ 735 
 
Zomaar een dak boven wat hoofden,  
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 

Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen,  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 

 



Tafel van Eén, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

* Lezing uit handelingen 14, 21-27 
 
L. In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar 
Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië, waar ze de 
leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het 
geloof te blijven, en zeiden dat wij door veel ellende heen 
moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. In 
iedere gemeente wezen ze oudsten aan, en na bidden en 
vasten bevalen ze hen aan bij de Heer, op wie ze 
vertrouwden. Na een tocht door Pisidië kwamen ze in 
Pamfylië, predikten het woord in Perge en reisden naar 
Attalia aan de kust. Vandaar gingen ze per schip naar 
Antiochië, waar ze destijds aan Gods gunst waren 
toevertrouwd voor het werk dat ze inmiddels volbracht 
hadden. Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen en 
deden verslag van wat God met hen gedaan had, en dat Hij 
voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend. 
 
Woord van de Heer 
Allen: Wij danken God. 
 
 

* Korte duiding 

* Citaat uit de homilie van paus Leo XIV  

               tijdens zijn inauguratiemis: 

"Het is de missionaire geest die ons moet bemoedigen,  

zonder ons op te sluiten binnen onze kleine groep,  

en zonder ons superieur te voelen in deze wereld. 

We zijn geroepen om de liefde van God aan allen te bieden,  

opdat eenheid zich waar kan maken  

zonder de verschillen te negeren; 

eenheid die de persoonlijke geschiedenis van ieder,  

en de sociale en de godsdienstige cultuur  

van elk volk waardeert." 

* Moment van stilte  

* Uitnodiging tot enkele vrije voorbeden... 

→ Lied: 'God van leven en licht, maak alles nieuw, 

alleluia!' 

* Onze Vader 

* Weesgegroet 


