Gebedsmoment: Serge Berten - Pelgrim van Hoop

J. Laten we het even stil maken,

leggen we al onze gedachten en ontmoetingen/gesprekken

van vandaag neer bij de Heer.

De Heer die Serge ook liefhad en tot wie hij

veel heeft gebeden voor zijn volk, zijn familie

en wellicht ook soms voor zichzelf.

Wetende dat Serge hier in deze kerk zijn laatste preek

heeft gehouden net voor hij definitief vertrok naar Guatemala.
Laten we hier met Serge samen zijn:

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

M. In zijn engagement, zijn “eeuwige geloften”
spreekt Serge over de Heer die langs de kant

van het volk staat in de strijd van/voor

de armen en verdrukten in Guatemala.

Een strijd voor de bevrijding van het volk

en voor een rechtvaardige en broederlijke maatschappij.

1. In zijn geloften schrijft Serge dat hij daartoe

een sobere en arme levensstijl wil uitbouwen

en zich wil losmaken van alle goederen

die hem verwijderen van de armen.

Dan zal hij in het gezicht van de arme

het gezicht van Christus zien.

Die keuze houdt ook in dat het veel inspanning zal vragen
om in gelijk welke situatie of plaats

de arme te ontmoeten in zijn strijd

en ook binnen het historisch project van de armen.

2. Serge schreef verder: dat hij zich wil ten dienste stellen

in een evangelische geest en de taken die worden opgedragen
wil vervullen met zijn mogelijkheden en geheel trouw

aan hetideaal van de congregatie en in een gedeelde
verantwoordelijkheid met de confraters. De keuze is samen
te kunnen groeien midden het Guatemalteekse volk

zowel in hun zijn als in hun strijd.



3. Serge getuigt ook verder in zijn geloften:

Het is de liefde van God voor zijn Zoon Jezus

en voor alle mensen die in mijn leven

heel concreet vorm dient te krijgen.

Ik wil de christelijke waarden en het broederschap doorleven
in een onbeperkte beschikbaarheid

voor de strijd om rechtvaardigheid.

Ik wil mij daartoe totaal openstellen

en me vrij maken voor de uitbouw van gemeenschappen

in een totale solidariteit met de armen in Guatemala.

4. Hij beéindigt zijn geloften met volgende woorden:
Dit is mijn definitief engagement na 10 jaar samenzijn
in de congregatie en 5 jaar in Guatemala.

Ik vraag aan de Heer en aan iedervan u

mijn kracht en hulp te geven om mijn engagement

te actualiseren en trouw te blijven,

niet alleen aan de woorden maar vooral aan de geest

die één maakt en ons moed geeft om telkens opnieuw
getuige te zijn van het Rijk Gods in een wereld

die op weg is om zijn definitieve bevrijding te verwezenlijken.

Dit werd opgetekend op 15 september 1980
door Scheutist Serge Berten.

*Voorbeden:

J. Laten we Serges woorden meenemen

in de voorbeden. Na elke voorbede willen we

het even stil maken. In dat moment wordt er telkens
een lichtje gezet bij de foto van Serge.

- Voor de verkondiging:
Bidden we voor de verkondigers van het geloof,

dat hun woorden en daden getuigen van Gods liefde en dat
ze mensen mogen inspireren om dichter bij Hem te komen.



- Voor de missionarissen:

We bidden voor hen die hun vertrouwde omgeving verlaten

om het evangelie te verkondigen, dat ze mogen ervaren
dat ze gedragen worden door de gemeenschap
en door Gods kracht.

- Voor de wereldmissie:
Bidden we voor de mensen die nog niet bekend zijn
met het geloof, dat ze open mogen staan
voor de boodschap van liefde en hoop
en dat ze de kans krijgen om Jezus te leren kennen.

- Voor de geloofsgemeenschap:
We bidden dat onze gemeenschap mag groeien

in geloof en liefde, en dat we als pelgrims van hoop
ons steeds meer betrokken voelen bij de wereldwijde
missie van de kerk.

- Voor de mensen in nood:
Bidden we voor allen die lijden in de wereld, de armen,

de zieken, de vluchtelingen, dat ze mogen ervaren
dat ze niet vergeten worden en dat ze mogen rekenen
op onze steun en gebeden.

Mag het hen nooit aan hoop ontbreken.

* Slotlied: Hymne van het jubeljaar
‘Pelgrims van Hoop’

M. Een leuze van Serge was: “En het leven zal overwinnen”
Ook “de hoop” is een sterk gegeven en drijft de mens voort.
Laat ons op het einde van dit gebedsmoment

samen het lied “Pelgrims van Hoop” zingen

Dit is de Hymne voor het Jubeljaar 2025:



Johan

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

1. Alle landen, volkeren en talen

die in nacht en duisternis verdwalen,

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,

toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.

Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!’

* Zending en Zegen
Je

+ In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.



