‘LEER ONS HET WONDER VAN UW SCHEPPING ZIEN’

Openingslied

Alles begon met God (Z] 822)
Gij opent mijn lippen (Z] 25a)

Laudemus Deum (Taizé)
O toi, 'au-dela de tout (Taizé)

Kruisteken en genadewens

Openingswoord

GL.

Het wonder van de schepping en de schoonheid van de natuur
laten ons niet onberoerd.

Tijdens een wandeling in het bos, op het strand of in de bergen
opent onze mond zich haast automatisch

om een loflied te zingen voor de Schepper.

Tegelijkertijd worden we ons meer en meer bewust

van de kwetsbaarheid van al wat leeft

en van de verantwoordelijkheid die we voor de schepping dragen.
Daarom bidden we in deze scheppingsperiode met meer aandrang
om de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis.

Laten we God loven en danken om zijn schepping

en bidden om kracht en wijsheid voor allen

die zich inzetten voor haar behoud.

Psalm 8

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont —

met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden

om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,
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wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeén.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Schriftlezing: Lucas 12, 22-28

22

23

24

25

26

27

28

Lied

In die tijd zei Jezus tegen zijn leerlingen:

‘Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten,

noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.

Want het leven is meer dan voedsel

en het lichaam meer dan kleding.

Kijk naar de raven:

ze zaaien niet en oogsten niet,

ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur,

het is God die ze voedt.

Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels!

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken

één el aan zijn levensduur toevoegen?

Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen,

waarom maken jullie je dan zorgen over de rest?

Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien.

Ze werken niet en weven niet.

Ik zeg jullie:

zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat

en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedst,
met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?’

Almachtige, verheven Heer (Z] 814)
Leer ons het wonder van uw schepping zien (Z] 821)



Bless the Lord (Taizé)
Tu sei sorgente viva (Taizé)

Overweging

Uit een catechese van paus Franciscus over het gebed (20 mei 2020)

De schoonheid en het mysterie van de schepping doen in het hart van de mens een eerste
aanzet tot gebed ontspringen (cf. Catechismus van de Katholieke Kerk, n. 2566). Dit vinden
we terug in Psalm 8, die we daarnet gehoord hebben: ‘Zie ik de hemel, het werk van uw
vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan
hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?” (verzen 4 en 5). De psalmist
aanschouwt het mysterie van de schepping rondom zich. Hij ziet de sterrenhemel die de
schepping domineert — en die de astrofysica ons vandaag in al zijn onmetelijkheid toont —
en hij vraagt zich af welke liefde er schuilgaat achter zo'n machtig werk! En wat is de
mens in deze grenzeloze onmetelijkheid? ‘Bijna niets’, zegt een andere psalm (cf. Ps 89,
48): een wezen dat geboren wordt en weer sterft, een erg kwetsbaar schepsel. En toch is
de mens, in heel het universum, het enige schepsel dat zich bewust is van zo'n immense
schoonheid. Een klein wezen dat geboren wordt en sterft, dat er vandaag is, maar
morgen niet meer; het enige schepsel dat zich bewust is van deze schoonheid. Wij zijn
ons bewust van deze schoonheid!

Het gebed van de mens is sterk verbonden met het gevoel van verwondering. In
vergelijking met de afmetingen van het heelal is de mens oneindig klein. Zijn grootste
veroveringen lijken slechts klein ... Toch is de mens niet niets. In het gebed wordt hij een
sterk gevoel van barmhartigheid gewaar. Niets bestaat bij toeval: het geheim van het
heelal bestaat uit een liefdevolle blik van iemand die onze ogen ziet. De psalm zegt dat
we bijna als een god zijn gemaakt, gekroond met glans en glorie (cf. Ps 8, 6). De relatie
met God is de grootheid van de mens: zijn verheffing. Van nature zijn we bijna niets en

klein, maar we worden geroepen om kinderen te worden van de grote Koning!

Stilte

Voorbede
GL. Laten we vol vertrouwen bidden tot de Schepper van al wat leeft.

L.  Om toewijding en volgehouden inzet
voor wie in Gods naam zorg dragen
voor ons gemeenschappelijk huis.
Laten we bidden.

Als acclamatie kan worden gezongen:

Luister Heer, verhoor ons bidden (Z] 10g)
Misericordias Domini (Taizé)



Om wijsheid en inzicht

voor regeringsleiders die ijveren

voor een eerlijke verdeling van hulpbronnen.
Laten we bidden.

Om hoop en troost

voor allen die lijden door vuur en water,
aardbevingen en stormen.

Laten we bidden.

Om moed en kracht

voor jongeren die zich engageren
voor het behoud van de schepping.
Laten we bidden.

Om inspiratie en volharding

voor organisaties die strijden

voor gerechtigheid, liefde en vrede.
Laten we bidden.

Onzevader

Gebed

GL.

Trouwe God,

Gij raakt ons aan met de warmte van het vuur
en stuwt ons voort op de adem van de wind.
Gij verfrist ons met het water

en geeft ons een thuis op de aarde.

Wij bidden U:

leer ons het wonder van uw schepping zien
en geef ons een stem om U altijd te danken.
Door Christus, onze Heer.

Zending en zegen

GL.

In de grote schepping is de mens slechts klein.
Toch kijkt God ons met liefde aan

en koestert Hij grote dromen voor zijn volk.
Als kinderen van eenzelfde Vader

worden we gezonden om met evenveel liefde
naar de schepping te kijken

en eensgezind mee te bouwen

aan Gods droom met de mens en de wereld.



De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

Lied

Alle eer en alle glorie (Z] 767)
Dankt, dankt nu allen God (Z] 585)

Bénissez le Seigneur (Taizé)
Laudate Dominum (Taizé)





