GEBEDSVIERING

OP DE WERELDDAG VOOR DE PREVENTIE EN HET HERSTEL
VAN SEKSUELE UITBUITING, MISBRUIK

EN GEWELD TEGEN KINDEREN

Openingslied

Wij die U nooit hebben gezien (Z] 25d)
Jesu Christe, Fili Dei (Taizé)

Kruisteken en genadewens

GL.

GL.

Laten we onze ogen openen,
opdat we in Jezus’ naam de angst en de pijn van mensen zien.

Laten we onze oren openen,
opdat we in Jezus’ naam luisteren naar mensen in nood.

Laten we onze mond openen,
opdat we in Jezus’ naam woorden van hoop en troost spreken.

Laten we ons hart openen,
opdat we in Jezus’ naam de ander oprecht beminnen.

Laten we onze handen openen,

opdat we in Jezus’ naam de zorgen van anderen helpen dragen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Genade, barmhartigheid en vrede
vanwege God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.



Openingswoord

GL.

Vandaag sluiten we ons als Kerkgemeenschap aan

bij de Werelddag voor de preventie en het herstel

van seksuele uitbuiting, misbruik en geweld tegen kinderen.

Als Kerk zijn we ernstig tekortgeschoten

en hebben het kwaad in ons midden te lang genegeerd.

We namen onze verantwoordelijkheid niet zoals het had gemoeten.
Het heeft té lang geduurd

voordat we het leed en de trauma’s van de slachtoffers

ten volle hebben erkend.

In dit uur willen we bidden om Gods ontferming en nabijheid
voor slachtoffers van misbruik in de Kerk en in de samenleving.
We vragen God ons hart te vernieuwen,

ons te genezen van alle kwaad

en onze liefde voor mensen in nood te verruimen.

Boeteact

GL.

Heer,
wanneer wij onze oren niet openen
om overlevenden van misbruik te beluisteren:

Christus,
wanneer wij onze ogen niet openen
om hun pijn en hun verdriet te zien:

Heer,
wanneer wij onze mond niet openen
om de waarheid te spreken:

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op de weg naar het eeuwig leven.



Psalm 13

L.

?Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

SHoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

4#Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

¢Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

Lichtritus

Licht, ontloken aan het donker (Z] 438)

Als alles duister is (Taizé)

Schriftlezing: Lc 19, 1-10

GL.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

'In die tijd ging Jezus Jericho in

en trok door de stad.

2Er was daar een man die Zacheiis heette.

Deze Zachelis was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk.
Hij wilde Jezus zien,

om te weten te komen wat voor iemand het was,

maar dat lukte hem niet vanwege de menigte,

want hij was klein van stuk.

*Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom
om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam.

SToen Jezus daarlangs kwam,

keek Hij naar boven

en zei: ‘Zacheiis, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’



6Zacheiis kwam meteen naar beneden

en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

’Allen die dit zagen,

zeiden morrend tegen elkaar:

“Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan
om onderdak te vinden voor de nacht.’

8Maar Zacheiis was gaan staan

en zei tegen de Heer: “‘Luister, Heer,

de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven,
en als ik iemand iets heb afgeperst,

zal ik het viervoudig vergoeden.’

Jezus antwoordde:

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,
want ook deze man is een zoon van Abraham.
'De Mensenzoon is gekomen

om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Woord van de Heer.

Overweging

In Zachetis leeft een groot verlangen. Hij wil Jezus zien en heeft er alles voor over. Kon hij
maar een glimp van Jezus opvangen en met zijn eigen ogen zien wie Hij toch is. Wat hij
nooit had durven te dromen, gebeurde: hij die Jezus wilde zien, werd door Jezus zelf
gezien. Jezus kijkt naar boven en merkt hem op. Hun blikken kruisen elkaar. Geraakt door
de blik van Jezus, voelt Zachetis zich aanvaard en geliefd. Sinds deze ontmoeting is zijn
leven helemaal veranderd. Wat een blik en een eenvoudig woord kan betekenen!

Zo is het ook voor slachtoffers van machtsmisbruik en seksueel geweld. Het vraagt veel
van hen om hun verhaal te kunnen doen. Ze worstelen met hun gevoelens en zoeken
erkenning voor wat hun is aangedaan. Het is vaak heel betekenisvol wanneer ze op verhaal
kunnen komen en zich gezien en beluisterd weten. Wanneer het kwaad dat hun werd
aangedaan wordt erkend en daders van misbruik oprecht spijt betonen, kunnen wegen
van hoop en toekomst zich openen. De pijnlijke werkelijkheid, in haar volle omvang en
duisternis, komt pas aan het licht wanneer ze waargenomen, uitgesproken en erkend
wordt.




Voorbede

GL

In het vertrouwen dat God ons ziet en naar ons omziet,
bidden we tot Hem.

Luister Heer, verhoor ons bidden (Z] 10g)
Exaudi orationem meam (Taizé)

Om licht en hoop
voor slachtoffers van misbruik en geweld.
Laten we bidden.

Om wijsheid en inzicht
voor wie hen opvangen en beluisteren.
Laten we bidden.

Om kracht en moed
voor slachtoffers die niet geloofd of gehoord worden.
Laten we bidden.

Om steun en volharding
voor wie hun een stem geven en ijveren voor gerechtigheid.
Laten we bidden.

Om troost en sterkte
voor slachtoffers die geen toekomst meer zien.
Laten we bidden.

Om liefde en geduld
voor wie hen in naam van de Kerk omringen en nabij zijn.
Laten we bidden.

Onzevader

Slotgebed

GL.

Liefdevolle God,

Gij hebt oog voor mensen in nood.

Gij ziet hun pijn

en wilt hen troosten en genezen.

Wijj vragen U:

open onze ogen voor slachtoffers van misbruik en geweld.
Leer ons om onbevangen naar hen te luisteren

en hun steeds nabij te zijn met uw liefde en uw trouw.
Door Christus, onze Heer.



Zending en zegen

GL. Jezus heeft ons opgemerkt.
Hij bracht ons een boodschap van hoop en vrede.
Laten we verder bouwen aan een toekomst
waarin machtsmisbruik geen ruimte krijgt
en overlevenden van misbruik en geweld
gezien, beluisterd en erkend worden.

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.

Slotlied
De Heer zij jou tot zegen (Z] 26h)

Voici Dieu qui vient a mon secours (Taizé)



