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Oktober 2024 
1. DAG VAN DE LERAAR en SAVED BY THE BELL: 4 en 5 oktober 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de 

schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit 

zelden of nooit. Met Saved by the bell roepen we alle scholen op om jaarlijks 

op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel extra 

te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht 

heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Omdat 5 oktober in 2024 op een 

zaterdag valt, vindt Saved by the bell dit jaar plaats op vrijdag 4 oktober. 

Alle info over deze actie vind je via deze link 

 

 
“Ogenblikje” Kristien Matthys 

 

We bewonderen en waarderen jouw inzet, kracht en inspiratie  

waarmee jij jouw job elk dag opnieuw uitoefent. 

Dank je wel! 

 

2. AANVANGSBEGELEIDING NIEUWE LERAREN 
 

Voor leraren die lesgeven in het katholiek onderwijs: woensdag 2 oktober van 13u30-16u30 in 

het Sint-Baafshuis te Gent. Inschrijving voor deze namiddag verloopt via de directie. 

Voor leraren die lesgeven in het officieel onderwijs: woensdag 23 oktober van 13u30-16u30 in 

het Sint-Baafshuis te Gent. Inschrijven voor deze namiddag verloopt via deze link. 

We verwachten alle startende leraren op één van deze namiddagen. 

https://www.savedbythebell.be/
https://forms.office.com/e/VydnFW4bgc
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3. AANBOD VORMINGEN 

 
Donderdag 
17 oktober 

2024 
8u30-15u 

 

 
Dag van de godsdienst basisonderwijs: “Onderweg kan het wonder 
gebeuren” 
Op deze dag zijn leraren die lesgeven in BuSO en in de 1° graad B-stroom 
van harte welkom.  
Uitnodiging en info over deze dag zie bijlagen. Inschrijven kan via deze link   
 

 
Woensdag 

27 november 
2024 

14u-16u 

 
Vormingsnamiddag door Mohammed El Fadili:  
“Bronnen om van te leven: de islam. Een kans tot ontmoeting én 
interlevensbeschouwelijk en interreligieus leren”. 
 
“Deze workshop biedt een interactieve inleiding tot de islamitische 
geschiedenis en haar complexiteiten, met als doel om begrip en nuance te 
bevorderen in gesprekken over religie. Er wordt ingegaan op thema's zoals 
islam en de toepassing hiervan in de schoolse context. De workshop richt zich 
tot leerkrachten in het lager en secundair onderwijs en reikt hen handvatten 
aan om kinderen en jongeren een genuanceerder denkkader te laten 
ontwikkelen. Er wordt ook aandacht besteed aan het corrigeren van 
verkeerde en misbegrepen informatie die vaak online wordt gevonden, 
waardoor leerlingen vaak een ongenuanceerd beeld krijgen.” 
 
Indien je graag een concrete casus (inhoudelijke vragen, gebeurtenissen, 
moeilijke gesprekken,…) voorlegt aan mijnheer El Fadili mag je hem dit reeds 
op voorhand mailen via: mohamed.elfadili@thomasmore.be 
 
Deze vorming gaat door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent. 
 
Bijdrage voor deze vorming: 10 euro. 
 
Inschrijven via deze link. 
 
We zijn ervan overtuigd dat deze vorming je sterker kan maken in het 
begeleiden van leerlingen in hun levensbeschouwelijke groei. 
Van harte welkom! 
 

 
Maandag 
13 januari 

2024 
 

 
Didachè Leuven. 
“En toen was er… Artificiële Intelligentie. Over de digitale omwenteling in 
het godsdienstonderwijs”. 
Informatie over deze dag en mogelijkheid om in te schrijven via deze link 

 
Online 

Vorming 
(MOOC) 

 
 

 
Vorming voor (startende maar ook ervaren        ) leraren waarbij vanuit een  

Bijbelse theologie inzichten aangereikt worden die een basis geven voor  

je lessen godsdienst. Uitnodiging in bijlage met de link om in te schrijven! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MPeLdglCnct20hUQkVJS1-CwFHbVqZMGKzmBEreDtkw
mailto:mohamed.elfadili@thomasmore.be
https://docs.google.com/forms/d/12_6knRpIFxk9kZPpu49MyDZXQIZTxnpgRc-GWEoCbBA
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2025/
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4. DAG VAN DE GODSDIENST 4 februari 2025 

 

Een warme oproep aan leraren die graag zingen en/of musiceren 

Samen zingen verbindt mensen, zingen is twee keer bidden! Daarom willen we ook tijd maken om 

op onze dag van de godsdienst samen te zingen. Wie is bereid om dit mee te ondersteunen met je 

stem of je instrument? We houden de voorbereiding zeer beperkt en bekijken samen op welke 

manier we dit organiseren.  

Het is misschien een zot idee? We hopen dat er reactie komt en dat we enkele liederen (max. 4) 

samen kunnen zingen. Doe je mee? Stuur dan een mail naar bernadette.wittoek@rkg.vlaanderen.  

Alvast van harte dank!  

mailto:bernadette.wittoek@rkg.vlaanderen
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5. VOOR DE LERAREN DIE LESGEVEN IN BUSO 

We doen een warme oproep naar alle leerkrachten die lesgeven in het BuSO 

om tips, ideeën, ervaringen, vragen, zorgen, positieve verhalen,… met elkaar 

te delen. Elkaar inspireren, materialen met elkaar delen, elkaar 

ondersteunen geeft in een soms moeilijke context moed en veerkracht om 

verder te doen. Het moet niet ‘af’ zijn, een kleine tip, een idee kan al genoeg 

zijn om elkaar op weg te zetten. Daarom hebben we communities opgericht 

op de website van Thomas. We nodigen je uit om daarop in te tekenen en 

om daar materialen met elkaar te delen. 

5.1.  We hebben op THOMAS 3 communities gemaakt 

Uitwisselingsplatform BuSO OV1 Bisdom Gent 
Uitwisselingsplatform BuSO OV 2 en 3 Bisdom Gent 
Uitwisselingsplatform BuSO OV 4 Bisdom Gent 
 

5.2.  We houden 2 online samenkomsten 

Bedoeling van de online samenkomsten? 

Met elkaar uitwisselen, onze krachten bundelen en elkaar versterken. We vernemen dan ook 

graag waar de noden en de zorgen zitten en hoe we daarbij kunnen ondersteunen.  

Voor deze avond willen we jou uitnodigen om een impuls(je), idee, les, ritueel, … mee te 

brengen rond de advent. 

 

 Voor OV1: dinsdag 19 november om 20u-21u30. Je kan inschrijven via deze link. 

 

 Voor OV2 en OV3: dinsdag 26 november om 20u-21u30. Je kan inschrijven via deze link. 

 

5.3. Voor pastorale groepen van BuLO en BuSO = PAG 

 

De eerste samenkomst is achter de rug. Bellinda Staelens nam ons mee in het verkennen van 

het jaarthema van Leeftocht: “Als pelgrims onderweg.”  

 

De tweede samenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 10 december (14u-16u) in het Sint-

Baafshuis te Gent met als onderwerp: “Pelgrimeren naar binnen”. Mogelijkheid om in te 

schrijven zal je vinden in de Gen(t)sters van november. 

De derde samenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 1 april en is een volledige dag. We gaan 

dan op stap met Sebastien de Fooz.  

 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/communities/view/2660242/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/communities/view/2662882/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/communities/view/2662573/
https://forms.office.com/e/jUwjxqhkTE
https://forms.office.com/e/9DNx716app
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6. ILD 
 

We herinneren jou aan de mogelijkheid om deel te nemen aan het vragenuurtje op 

maandag 21 oktober van 16u tot 17u. Je kan daar terecht met inhoudelijke of 

praktische vragen.  Inschrijven kan via deze link  

Hierbij ook de link naar de Padlet waar je alle info kan vinden over ILC/ILD. 

7. LESGEVEN IN OKAN 

NETWERK OKAN werksessie 1 11/12/2024 van 9u30-15u30  

De inschrijvingslink vind je hier 

Centraal in het vak rooms-katholieke godsdienst staat de levensbeschouwelijke 

groei van al onze leerlingen. Hoe ondersteun ik leerlingen in OKAN zodat zij in 

het vervolgonderwijs godsdienstlessen kunnen mee-maken? Welke begrippen 

– vaardigheden zijn daarvoor relevant en haalbaar? In dit lerend netwerk reflecteren 

godsdienstleerkrachten over hun eigen lespraktijk, denken ze als groep na over praktijksituaties 

aan de hand van een intervisiemethodiek en wisselen ze lesmateriaal en ideeën uit. Daarnaast gaan 

ze vooral in kleine groepen aan de slag om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen op basis van vooraf 

geselecteerde terreindoelen. 

 

8. UIT HET LEVEN GEGREPEN… 

Wil je graag een mijmering, een mooie ervaring, een fijne gebeurtenis delen (al dan niet uit de 

klas) …  dan willen wij daar graag ruimte aan geven. We kijken uit naar jullie positieve verhalen 

en delen ze graag op deze plaats.  

We kregen een prachtig en inspirerend filmpje van Stefaan Van Gysegem, leraar godsdienst in 

het Sint-Vincentiusinstituut te Gijzegem. Vanuit Team Geestig (= de pastorale werkgroep op SVI) 

hebben ze dit jaar gekozen voor "Gensters" als jaarthema. 

Hierbij de link, geniet mee van de enthousiaste en begeesterende boodschap vanwege de leraren 

voor het nieuwe schooljaar! 

 

9. GEDEELD 
 

✓ Vanuit Broederlijk Delen zijn we bezig met duurzame levensstijl en burgerschap. 

Daarvoor ontwikkelden we de methodiek ‘Leef met genoeg’ voor leerlingen secundair 

onderwijs 1ste graad. We werken rond de leerplandoelen van de vakken aardrijkskunde, 

maatschappelijke vorming, mens en samenleving, financieel-economische vorming en 

godsdienst.  

Het is een methodiek gebaseerd op de donuteconomie van Kate Raworth. We hebben het 
over maatschappelijke situaties: wat loopt goed (fout)? Wat willen we anders? Wie kan 
daartoe iets betekenen? We zoeken naar een 'ideale wereld' waar we respect hebben voor 
de grenzen van de planeet en van mens en maatschappij. De afbeelding hieronder stelt 
dan het 'goede leven' voor.  

 

https://forms.office.com/e/qqVgxdL4LL
https://padlet.com/inspectieslbv/stappenplan-ilc-ild-8wuegyvef9eka3js
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1uFxc0YWSZZ1OVZknOZwEsbpjCJvRHPA9ZZ87T4DOtRJhA/viewform
https://www.facebook.com/svigijzegem/videos/1529596264324337
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Om de methodiek te gebruiken in de klaspraktijk willen we leerkrachten ondersteunen door 
het geven van een nascholing. De Train the trainer-sessie gaat door op woensdag 9 oktober 
van 10 u. – 12 u. OF van 14 u. - 16 u. in het Sint-Baafshuis te Gent. Zelf de methodiek ervaren 
geeft immers de beste kansen om ermee aan de slag te kunnen gaan in de klas.  

  
Inschrijven kan tot en woensdag 2 oktober, via deze link: Nascholing methodiek 'Leef met 
genoeg' | Broederlijk Delen 

 

10.  PASTORAAL 
 

✓ Joris Van Lierde, leraar godsdienst Maricolen Maldegem, deelt met ons de startviering die 

hij heeft gemaakt. Zie bijlage.  

 

✓ Informatie over het jaarthema van Leeftocht “Als pelgrims onderweg” kan je terugvinden 

op de blog van Bellinda Staelens: https://opvoedingsproject.blog/ 

 

✓ Startavond campagne Welzijnszorg woensdag 2 oktober: zie link 

 

✓ De christelijke band, Cross that Bridge, stuurt ons het lied “I Surrender” door. Hierbij de 

link om het lied te beluisteren. 

 

 
“Ogenblikje” bij Werelddierendag van Kristien Matthys 

https://broederlijkdelen.be/nl/agenda/nascholing-methodiek-leef-met-genoeg
https://broederlijkdelen.be/nl/agenda/nascholing-methodiek-leef-met-genoeg
https://opvoedingsproject.blog/
https://www.welzijnszorg.be/startmoment-oost-vlaanderen-samen-tegen-armoede-2024
https://www.youtube.com/watch?v=fS4qvrBdpZ4

