
 

SEPTEMBER 2024 

1. Een nieuw schooljaar! 

Met een gedicht van Stijn De Paepe willen we het nieuwe schooljaar inluiden: 

 

Een nieuw begin. Een frisse snit. 
De trap geboend. De muur gewit. 

Het kriebelt, klaar of niet. 
 

We wensen je een jaar met pit 
Beklijvend als een roetsjbaanrit 

Of als een luisterlied 
 

Ook als het leven wringt en vit, 
Je even vloekt of uitroept: Sh…ame on me! 

Kijk even rond en denk dan dit: 
Wie voor je staat of naast je zit 

Staat altijd achter je. 
 

Sdp 
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Beste collega’s 

 

Hopelijk hebben jullie genoten van de vakantie en heeft die tijd je nieuwe energie ge-

geven voor het komende schooljaar. Voor sommige collega’s was de vakantie ook een 

periode waarin ze geconfronteerd werden met groot verdriet en afscheid nemen van 

geliefden of zelf worstelen met ziekte. We wensen hen zachte kracht en een warm 

houvast. 

Zoals we reeds hadden meegedeeld, gaat Marijke Van Puyenbroeck op pensioen. Ik wil 

haar nog eens uitdrukkelijk danken voor de fijne samenwerking de voorbije 3 jaren en 

haar het allerbeste toewensen in haar nieuwe levensfase. 

Carolien Milis wordt de nieuwe collega in bisdom Gent. We worden dus een nieuw duo.  

Je kan Carolien mailen via: carolien.milis@rkg.vlaanderen  

 

 
Beste collega’s,  

 

Met enthousiasme stel ik me kort even voor. Na 15 jaar in het godsdienstonderwijs 

in Heist-op-den-Berg zag ik een vacature passeren waarin gezocht werd naar een 

nieuwe collega inspecteur-adviseur in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ik waagde 

mijn kans vanuit een grote betrokkenheid op kwalitatief levensbeschouwelijk onder-

wijs. Sinds september 2022 mocht ik hier aan de slag als halftijdse collega van Peter 

De Burghgraeve. Enkele maanden geleden kwam de boodschap dat Marijke op pen-

sioen zou gaan. Hierdoor kwam er een positie vrij in Bisdom Gent. Ook hier waagde 

ik mijn kans. Vanaf september 2024 start ik met heel veel gedrevenheid als ‘Side-

kick’ van Bernadette, die ik de afgelopen 2 jaar reeds als collega inspecteur-adviseur 

heb mogen leren kennen. Allebei zijn we ervan overtuigd dat goed godsdienston-

derwijs van onschatbare waarde is in het leven van jonge, opgroeiende mensen. We 

willen ons dan ook ten dienste stellen van de leerkrachten en directeurs die trachten 

kwalitatief onderwijs te bieden aan alle leerlingen in uitdagende contexten.  

Op mijn beurt wil ik Marijke bedanken voor de fijne collegialiteit die ik van haar 

mocht ontvangen. Ik beloof haar via deze weg dat ik de grote zorg die zij voor 

leraren heeft, zal blijven uitdragen. Marijke vervangen is een haast onmogelijke 

taak, maar ik zal op mijn manier trachten haar werk verder te zetten.  

 

 

mailto:carolien.milis@rkg.vlaanderen
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Hierbij de verdeling van de scholen: 

Bernadette Wittoek Carolien Milis 

Gewoon secundair katholiek onderwijs in de vol-
gende scholengemeenschappen: 

• SG Stroming  

• SG Edith Stein  

• SG De Bron  

• SG Ideaal  

• SG Vlaamse Ardennen 

• SG Emmaüs 

• SG Geraardsbergen 

• SG SALEM 

• SG Wetteren-Lede 

• SG Archipel  

• SG Denderland 

Gewoon secundair katholiek onderwijs in de vol-
gende scholengemeenschappen: 

• SG Scholen aan de Durme 

• SG Wijs! 

• SG Beveren-Bazel 

• SG Meetjesland 

Buitengewoon secundair katholiek onderwijs: 

• De Capelderij Buggenhout 

• IVIO Binnenhof Gent 

• Bernardusdriesprong Oudenaarde 

• Sint-Franciscusschool Velzeke 

• BuSO Don Bosco Aalst 

• BuSO Sint-Lodewijk  

Buitengewoon secundair katholiek onderwijs: 

• Broederschool Lokeren 

• De Karwij Lokeren 

• VTS3 Sint-Niklaas 

• BuSO De Triangel  Lievegem 
 

Officieel gewoon secundair onderwijs (gemeente-
lijk -, provinciaal -, gemeenschaps – en vrij niet-
confessioneel): 

• SG 18 Leercollectief 

• SG 19 Dender 

• SG 20 Zuid-Oost-Vlaanderen 

• SG 21 Vlaamse Ardennen 

• SG 24 K 

• Richtpunt – alle scholen van het provinci-
aal onderwijs Oost-Vlaanderen 

Officieel gewoon secundair onderwijs (gemeente-
lijk -, provinciaal -, gemeenschaps – en vrij niet-
confessioneel): 

• SG 17 Waasland 

• SG 22 Gent 

• SG 23 Meetjesland 

• SG Artevelde (Stedelijk onderwijs Gent) 

• GTI Beveren (binnen SG Beveren-Bazel) 

Officieel buitengewoon secundair onderwijs (ge-
meentelijk -, provinciaal -, gemeenschaps – en vrij 
niet-confessioneel): 

• Richtpunt Spectrum Buggenhout 

• Blijdorp Buggenhout 

• GO! IBSO De Horizon BuSO 

• GO! BuSO Wagenschot 

• GO! BuSO Egmont&Hoorn 

Officieel buitengewoon secundair onderwijs (ge-
meentelijk -, provinciaal -, gemeenschaps – en vrij 
niet-confessioneel): 

• Bert Carlier (Stedelijk onderwijs Gent) 

• GO! Campus Impuls 

• GO! SBSO Baken Sint-Niklaas 

• GO! BuSO ‘t Vurstjen 
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2. Welkom aan de nieuwe leraren! 

Hartelijk welkom in de job, hartelijk welkom in de groep van leraren rkg! We zijn dankbaar om het 

engagement dat je op jou hebt genomen en we hopen dat je snel jouw weg vindt in de school, in het 

team en bij jouw leerlingen. 

Met onze nieuwsbrief, onze Gen(t)sers sturen we jou maandelijks informatie, impulsen, getuigenis-

sen,… 

Vanwaar de naam “Gen(t)sters”? Het lied ‘Genstertjes’ van Bart Peeters bracht ons op het idee om 

onze mededelingen zo te noemen . En we hebben er dan meteen ook een ‘t’ tussengeplaatst omdat 

we connectie willen maken met onze regio en ons bisdom nl. Gent.  

Gen(t)sters willen we jullie maandelijks brengen om zo het vuur, de inspiratie, het enthousiasme, de 

passie brandend te houden. Want zo zingt Bart Peeters:  “Je gelooft niet wat een genstertje kan doen.” 

 

Heb je vragen, nood aan een bemoedigend woord, laat dan zeker niet na die naar ons te mailen. We 

delen met jou graag onze ervaring en willen jou steunen in jouw nieuwe opdracht. 

We organiseren twee vormingsmomenten waarop we alle nieuwe leraren verwachten: 

• Op 23 oktober en 22 januari voor leraren rkg in het officieel onderwijs. 

• Op 2 oktober en 15 januari voor leraren rkg in het vrij katholiek onderwijs. 

 

De inschrijvingen voor de aanvangsbegeleiding voor leraren in het katholiek onderwijs verloopt via de 

directie. Spreek dus zeker je directeur aan! 

De inschrijvingen voor de aanvangsbegeleiding voor leraren in het officieel onderwijs verloopt via ons. 

 

AANBOD VOOR ZIJ-INSTROMERS: GODSDIENSTDIDACTISCHE SEMINARIES OP WOENSDAGNAMIDDAG. 
 

Voor wie? Leraren die tot nu toe nog geen ‘vakinhoud en vakdidactiek rkg in secundair onderwijs’ 
volgden. Ook leraren met een bachelor kleuter- of lager onderwijs die de overstap 
maakten naar secundair onderwijs. 

Wat? Een kans om je te verdiepen in het leerplan, om met elkaar uit te wisselen, om samen 
lessen uit te werken en vooral om met veel enthousiasme en goesting terug naar je 
leerlingen te gaan! 

Meer info? zie flyer in bijlage 

 

 
(kaartje -  
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3. Online overleg voor VAKGROEPVOORZITTERS katholiek onderwijs 

Beste vakgroepvoorzitter 

Dank je wel om je te engageren om de vakgroep samen te brengen en inhoudelijke leerlijnen 

binnen je school in het oog te houden. Dank je wel om nieuwe collega’s te ondersteunen: hen 

inwijden in het vak zowel inhoudelijk als praktisch.  

Hierbij nodigen wij jou uit voor een kort online overlegmoment waarbij we met jou een aantal 

zaken willen bespreken: 

• Opvolging van het vakdossier 

• Peter/meterschap voor nieuwe leerkrachten 

• Rkg-tool 

• Aanpak ILC’s 

• Voorstelling van vormingen o.a. dag van de godsdienst op 4 februari 2025 

• Hoe gaat jouw school om met het lerarentekort RKG? 

• … 

We plannen 2 online momenten: 

• Maandag 23-9 van 16 uur tot 17 uur  

• Woensdag 25-9 van 20 uur tot 21 uur 

Schrijf meteen in via deze link 

 

4. Aanbod vormingen  

 

17 oktober 
2024 

Leraren die lesgeven in BuSO en in de 1e graad B-stroom zijn 
van harte welkom op de dag van de godsdienst voor basison-
derwijs. 
 

 
27 november 

2024 

Vormingsnamiddag door Mohamed El Fadili, “Moslimdenken 
vandaag”. Deze namiddag zal doorgaan in het Sint-Baafshuis 
te Gent van 13u30 tot 16 uur.  

 

13 januari 
2025 

Didachè Leuven. 
“En toen was er… Artificiële Intelligentie. 
Over de digitale omwenteling in het godsdienstonderwijs” 

 
 

4 februari 
2025 

Dag van de godsdienst voor alle leraren godsdienst  
in het bisdom Gent:  
“De Bijbel bewandelen” 
 

Online  
vorming 

Vorming voor (startende maar ook ervaren        ) leraren waarbij vanuit een  

Bijbelse theologie inzichten aangereikt worden die een basis geven voor  

je lessen godsdienst. Uitnodiging in bijlage! 

 

https://forms.office.com/e/YzL0LgP095


September  2024 – p. 6   

 

5. ILD in de derde graad van het GO! 
 

Met groot enthousiasme willen wij jou uitnodigen voor een nieuw initiatief dat 

vanaf het schooljaar 2024-2025 van start gaat: een lerend netwerk rond de inter-

levensbeschouwelijke dialoog. Dit netwerk biedt een unieke kans om nieuwe in-

zichten en kennis te verwerven, ervaringen en materialen uit te wisselen en samen 

te werken aan de bevordering van de interlevensbeschouwelijke dialoog. 

 

Waarom een lerend netwerk? 

De interlevensbeschouwelijke dialoog speelt een cruciale rol in het bevorderen van een harmonieuze 

samenleving. De school is de ideale plek waar leerlingen met diverse levensbeschouwelijke achter-

gronden constructief met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit lerend netwerk wil hieraan bijdragen door 

leerkrachten de ruimte te geven om samen te komen en te groeien in hun vak. 

 

Wat mag je verwachten? 

Het lerend netwerk zal vier keer per jaar samenkomen en biedt veel leerkansen en inzichten.  

Tijdens deze bijeenkomsten zullen we: 

• Nieuwe materialen creëren en evalueren; 

• Evaluatietools ontwikkelen; 

• Netwerken en ervaringen uitwisselen met collega’s van andere scholen en scholengroepen. 

 

Praktische informatie 

De eerste (fysieke) bijeenkomst zal eind oktober of begin november plaatsvinden in Brussel.  

De exacte locatie en datum zal bepaald worden op basis van het aantal inschrijvingen. 

 

Doe mee! 

Ben je geëngageerd en wil je een bijdrage leveren aan de fundering van de interlevensbeschouwelijke 

dialoog? Schrijf je dan in door een e-mail te sturen naar joanna.lemmens@g-o.be met je naam, func-

tie, de school en scholengroep waar je werkt.  

De uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 11 september 2024. 

 

Wij kijken ernaar uit om samen met jou de kwaliteit van de interlevensbeschouwelijke dialoog naar 

een hoger niveau te tillen! 

 

6. Lesgeven in OKAN 
 

 

 
Voor alle leraren in OKAN: Save the date! 
 

op 11 december 2024 is er  
een netwerk OKAN van 9u30-15u30. 

Verdere info volgt. 

 

 
 
 

mailto:joanna.lemmens@g-o.be
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7. Lesgeven in BUSO 
 

• Lesimpulsen voor BUSO vind je via deze link: https://www.kuleuven.be/tho-

mas/page/lesimpulsen-buso/ 

• Lerend netwerk: we plannen een online samenkomst waar we met elkaar 

uitwisselen, waar we onze krachten kunnen bundelen en elkaar versterken. 

Data volgen nog. 
• PAG: Pastoraal in het buitengewoon onderwijs. Een eerste activiteit vindt plaats 

op 17 september van 13u30 tot 15u30 in Bubao De Vinderij te Lokeren. De namiddag staat in het 

teken van het thema van Leeftocht: “Als pelgrims onderweg”. Inschrijving kan via deze link. 

• In Kerkplein en op Otheo 1 september ’24 vind je het verslag over een bijzonder rondetafelgesprek 

over geloof, godsdienst en pastoraal in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Een hart-

verwarmend gesprek waarbij collega Marijke Buysse (2e van rechts) mee aan de tafel zit. Zij is 

leraar godsdienst in De Triangel.  

 

 

 

 

 

8. Vredesplein 1.0 in Gent:  
een initiatief van het GO! Atheneum Mariakerke  
en een warme oproep om deel te nemen! 

 

Stijn Lievens, leraar RKG in het GO! Atheneum Mariakerke is samen met zijn collega’s LBV de bezieler 

van dit project: 

 “Op vrijdag 20 september trekken we met het GO! Atheneum Mariakerke 

naar het centrum van Gent. We willen die dag heel wat 'vredespleinen' cre-

eren. 

We zullen dit doen door de hele voormiddag actief te participeren aan work-

shops en activiteiten (graffiti, beatbox, gebarentaal, run4unity,...) telkens 

met de bedoeling om vrede concreet gestalte te geven. Onze zesdes berei-

den een heuse mensenrechtenwandeling voor die ze zelf zullen begeleiden. 

Er zijn grensverleggende ontmoetingen gepland en nog anderen zullen ka-

yakken om het vuil te ruimen in de Gentse wateren. 

Maar er is meer. In de namiddag willen we graag met zoveel mogelijk scholen verzamelen op de Kouter 

en dan via een heuse optocht afzakken richting Stadshal. Daar zal de Poeljemarkt een officiële erken-

ning krijgen als 'Vredesplein' en geven we ook graag de fakkel door aan een andere school om op hun 

beurt in hun stad of regio een vredesplein te realiseren. 

 

Wie zich geroepen voelt om deel te nemen, kan ons contacteren via vredesplein1.0@gmail.com.  

We bekijken dan samen de mogelijkheden.” 

 

 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/lesimpulsen-buso/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/lesimpulsen-buso/
https://forms.office.com/e/W4i7Hv5nUz
https://www.otheo.be/artikel/god-gebeurt-buitengewoon-onderwijs-buitengewoon-gesprek-bevlogen-leerkrachten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-newsletter-otheo
mailto:vredesplein1.0@gmail.com


September  2024 – p. 8   

 

9. Pausbezoek 28 en 29 september 2024 

 

 

Een warme oproep vanwege  jongerenpastoraal Vlaanderen: 

“Na een zomer hard werken kondigen wij met veel enthousiasme de aankomende Hope Happening 

aan, die eind september zal plaatsvinden op de Heizel in Brussel, ter gelegenheid van het bezoek van 

paus Franciscus aan België. Dit unieke evenement biedt een bijzondere kans voor jongeren en scholen 

om deel te nemen aan een inspirerende ervaring vol hoop, ontmoeting en duurzaamheid. 

Hier kunnen jullie een schrijven vinden met uitgebreide informatie over de Hope Happening.” 

 

 

10.  Gedeeld 
✓ Theolympiade IV - 2024-2025 

Op zoek naar het wie, wat en waarom van Messias(sen) of messiaanse tijden 
  
“Wil er iemand mijn Messias zijn?” 
… zo zingt Bart Peeters in de gekende oorwurm getiteld Messias. Iedereen kan 
het refrein olijk meezingen. De term Messias is tegelijk bevreemdend en ver-
trouwd, eeuwenoud en actueel. In het Oude Testament betekende het ‘Ge-

zalfde’. Een epitheton voor koningen, hogepriesters en profeten. De Messias is een bevrijdende 
figuur. Voor christenen is Jezus de gezalfde, Christus, de Messias uit de joodse profetieën die de 
mensheid verlost van zonde, lijden en dood. De Messias zal uiteindelijk regeren en zodoende 
vrede brengen. Alle grote wereldreligies en de diverse stromingen erin hebben wel een opvatting 
over wie de Messias is en hoe de messiaanse eindtijd er zal uitzien. In tijden van oorlog en eco-
logische crisis hunkeren mensen naar een verlosser of naar tijden van vrede waarin mensen in 
harmonie met elkaar en de natuur kunnen leven. Kan de huidige mensheid zelf een Messias zijn 
of messiaanse tijden inluiden voor toekomstige generaties? Of laten we ons soms misleiden door 
valse Messiassen? Ook in de populaire cultuur leeft het thema van de Messias door in muziek, 
namen van rappers en rockbands, televisiereeksen, kunstwerken, poëzie en via tal van andere 
media. Wie of wat is jouw bevrijder? Waarom of waarvan moeten we verlost worden? Zijn Mes-
siassen iets van het heden of het verleden? Bekritiseer, creëer, boetseer, fantaseer … erop los 
om je van jouw ideeën over de Messias, valse of echte Messiassen en de (behoefte aan) messi-
aanse tijden te bevrijden in een doorwrocht essay, een publiek evenement, een ontroerend 

https://dk49j-04.eu1.hubspotlinksstarter.com/Ctc/UE+113/dk49J-04/VW3s4s3zF7c6W7Js5X61ZQH1BW5XFwz15jXBdBMfRfk-3m2ndW7lCdLW6lZ3pwW6799yw3BmTjCW9kvLDm5w2nQ7N5tLrsMpJ0w0W1sJpqz1JrbzlW3MC2Jg47JRw7Vmt8yD5LMBNGVjzLF_5zkz9yVgyK-g125P9sW1ydpQG7YhkBZV4vyZr7N4JPQW8PX2X_6WcyTsW3YLxzn24vmvrW7nhDjr4SFQGYV1Ntwz8Z2QWhW31HhzK4rN7SbVZ0gV65hSn04N28G16Kwccb7W1qKRX-7Q_CtWW6ltF_y6NcZdcW7TljRz2q1n6kW5J8Yks39wv2sVKGFr06N8yJ2VKNjQq3QrcdqW7c2k9v1NMXfkf4lsyTs04
https://dk49j-04.eu1.hubspotlinksstarter.com/Ctc/UE+113/dk49J-04/VW3s4s3zF7c6W7Js5X61ZQH1BW5XFwz15jXBdBMfRfk-3m2ndW7lCdLW6lZ3n2W2t1Js04LbM44W8nXRjT5HvvZwW3g-xpB3JpSrnW5RtCJv6zKJrLW3_PfgP7H-THLMwzTyMwLZwNW13Z-9n6dNP1zW14G-Tq3p0vKlW5pC0m02sf8FGW2HtsMh7fd6NxW6dcPC-39JKPQW4dcbpc2C0VD2W2NB6n26dtRrQW94HCG_5BhQJJW32Nyw78s8ZbmW1htMYF7F0tJ4W5zkVPv1x8fP5W6qPb8g5DGxdrW1nhdk56Dlg44W1QH95X7z21vWW3rJ76j8fdmCKVfvRmm7Rcw0mW3yPf51289Vs0MVbntbNZ_hPf91J9MH04
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kunstwerk of een sterk staaltje podiumkunst. Je kan alleen of met schoolgenoten deelnemen en 
dit binnen drie categorieën. Meer informatie vind je in het reglement. 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/theolympiade/ 

 

✓ Tina De Bisschop geeft een workshop: Papierloos lesgeven 

 

 

11.  Pastoraal 

 

“Pelgrimeren is wandelen met je ziel, 

kijken met je innerlijk oog, 

luisteren met je hart, 

en zo het geheim van het leven  

op het spoor komen.” 

(Jeroen Gooskens) 

Meer info:  https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/theolympiade/
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema

