(BUITEN)GEWOON GEZONDEN. IEDEREEN MISSIONARIS?!

Myriam Philippens — Doen, zoeken en hopen

e \Vriend: Bert
e Mama van Maxiem
e Werkt bij Broederlijk Delen

Ik hoop God
Ik hoop ik zal er zijn voor u
Ik hoop ik ben

Tot iedereen mee is....

Overal.

Ik hoop Mensen

Ik hoop ik zal er zijn voor u
Ik hoop ik ben

Tot iedereen mee is...
Overal.

Voor mij is christenzijn gelijk aan

twee vette pijlen naar links en rechts

Altijd wederkerig.

Want God heeft hier een permanente verblijfsvergunning
met Haar/Zijn twee voeten stevig op de grond.

Christen-zijn kan je niet tussen vier muren.

Ik ben. Ik zal er zijn voor u.

Het is waar ik in geloof en hoe ik probeer in het leven te staan.
Dat is ook wat ik 100% terugvind in mijn werk bij Broederlijk Delen

én hetgeen ik meer dan ook als heel belangrijk heb ervaren sinds de komst van Maxiem.

Ik wil één boodschap geven: laten we van JHWH een werkwoord maken.
Ik zal er zijn voor u... tot iedereen mee is.

En doe het dan vooral volgens Frank Sinatra: / did it my way....

Zijn wij ook doeners?
Hoe werken wij voor het nu?




