God zoekt u

Reeds van bij het begin
is God op zoek naar mensen.

Hij verlangt zijn liefde te delen,

zijn gelaat te tonen.

Hij heeft ons nodig

om zorg te dragen voor zijn schepping.
God wil dat elke mens zijn liefde doorgeeft.
Hij is enkel uit

op het geluk van ieder mens, klein en groot.
Daartoe blijft Hij bij ons.

Ook u laat Hij nooit alleen.

Zijn nabijheid herkennen wij

in deze geloofstocht

die hemel en aarde met elkaar verbindt:
God met ons.

Deze weg gaan we met Maria, met de heiligen.
In gebed en stilte,

dankbaar voor wat Hij ons biedt.

Bewust van zijn uitnodiging

om samen met de Kerk

zijn boodschap te brengen aan wie ze horen wil.

Welkom op deze tocht die we samen maken

met Maria.
+Luc Van Looy
bisschop van Gent

Blokhut 1: GOD ZOEKT MARIA

Het heilsgebeuren met Maria begint op een unieke wijze met een uitnodi-
ging om mee te werken aan het plan van God.

Maria zegt: JA! Dat ja-woord maakt Maria geschikt om moeder van Gods
Zoon te worden! Er was voldoende ruimte in haar leven en hart! Maria
was nederig genoeg! Maria was totale beschikbaarheid!

Blokhut 2: GOD ZOEKT DE MENS

Maria geeft ons de sleutel tot het echte, het ware geluk in Gods ogen.
‘Ecce-fiat-magnificat’ zijn haar drie woorden.
Ecce: hier ben ik, bereid, open en nederig om Gods liefde te ontvangen.

Fiat: Gods wil geschiede — dat is mijn enig doel.

Magnificat: nu kan ik het van vreugde uitjubelen want ik heb het echte
geluk gevonden en niemand of niets kan het mij nog ontnemen! God deed
aan mij grote dingen!
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