God werkt immers ook door jou
als gedoopte, gevormde christen.

Gezalfd door de Geest van God

kan je creatief en dienstbaar in he leven staan.
Gebed en eucharistie verbinden je

met de gemeenschap, met de heiligen

met Maria, de moeder die voor elk van ons zorgt.

De aandacht voor onze broeders en zusters,
voor de noodlijdenden in de eerste plaats,
maakt van ons echte christenen

die luisterend nabij zijn,

en vol begrip op weg gaan, samen, naar God.

Zending zijn!

Dierbare broeders en zusters,

Wordt het niet moe voor uzelf te herhalen:
“ik ben een zending” en niet alleen: “ik heb een zending”.

Een permanente ‘zending zijn’ vereist moed, durf, verbeelding
en het verlangen om door te gaan.

Het helpt ons te herinneren aan de vele roepingsverhalen,
waarin de Heer de geroepene uitnodigt uit zichzelf te treden
en een gave voor de anderen te zijn;

Hij vertrouwt hun een zending toe en verzekert hen:

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u” (Jes. 41,10).

Deze zegen wordt een constante en geestdriftige bemoediging
om verder te kijken dan de angsten die men in zich draagt
en die ieder verlangen naar het goede verlammen.

Zou dit niet de weg zijn naar een ‘hemel op aarde’?
Het is mooi te weten dat de Heer onze broosheid op zich neemt
en ons weer optilt opdat wij dag na dag

Ik wens je veel inspiratie, en de zegen van de Heer.

Luc Van Looy

het oneindige geduld terugvinden om te herbeginnen.

Paus Franciscus
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