
Frans De Muynck, meewerkend priester van het decanaat Kortrijk 
en lid van de Bijbeldienst, bespreekt evoluties in het Bijbelse gods-
beeld. Hij bespreekt de overgang van polytheïsme (en pantheïsme) 
naar monotheïsme: ‘Shema Israël. De Ene is onze God. De Ene alleen 
(Deut. 6,4). Vervolgens staat hij stil bij de scheppende God en onze 
verantwoordelijkheid voor de zorg en het behoud van de schepping. 
Tot slot houdt hij een uitspraak van Salman Rushdie tegen het licht: “Ik 
blijf atheïst. Ik werd niet gered door engelen, maar door dokters”. Welk 
Godsbeeld zit hierachter?
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