Goede vrijdag : bijzondere intentie bij de grote voorbede

Omuwille van de in Belgié geldende maatregelen tegen de
verspreiding van het Corona-virus hebben de Belgische
bisschoppen alle liturgische diensten van de Goede Week
2020 geschorst. Op enkele plaatsen werden er uitzondering
toegelaten om de gelovigen toe te laten de diensten van de
Goede Week te volgen via radio, tv of livestream. Op de

plaatsen waar er een viering van Goede Vrijdag wordt
georganiseerd zal men onderstaande intentie bij de grote

voorbede invoegen, die door de Vaticaanse Congregatie voor
de goddelijke eredienst werd gepubliceerd.

Onderstaande bijzondere intentie wordt dit jaar ingevoegd in de universele
voorbede op Goede Vrijdag (cf. Missaal voor zon- en feestdagen, 1993, p. 143).

11. Voor hen die lijden in deze periode van pandemie.

Laten we bidden voor allen die lijden

onder de gevolgen van de huidige pandemie:

dat God, onze Vader, genezing schenkt aan de zieken,
kracht aan allen die hen bijstaan en verzorgen,

troost aan de getroffen families

en heil aan alle mensen die gestorven zijn.

(gebedsstilte)

Almachtige eeuwige God,

Gij zijt de toevlucht voor hen die lijden.

Zie met mededogen naar de nood van uw kinderen
die getroffen zijn door de huidige pandemie.
Verlicht de pijn van de zieken,

geef kracht aan allen die hen verzorgen,

laat de overledenen thuis komen in uw vrede

en schenk in deze tijd van beproeving aan allen

de vertroosting van uw barmhartigheid.

Door Christus onze Heer.

R/. Amen.
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