
-we kunnen een langere tijd nemen voor stil gebed- Met U bidden wij: 
Onze Vader… 
 
Dertiende statie: het lichaam van Jezus wordt van het kruis 
genomen 
Heer Jezus, wees allen nabij die een geliefde moeten afgeven. Help hen 
om hun verdriet te verwerken.  
Mogen zij troost vinden in het meeleven van vrienden. Zorg voor allen 
die alleen zijn in rouw of verdriet. 
-even stilte-Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Veertiende statie: het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd 
Heer Jezus, wij bidden U voor allen die zich blijven ingraven in hun 
kwetsuren of misstappen van het verleden, voor allen die niet kunnen 
geloven in vergeving, in nieuwe kansen. Wij bidden U ook voor allen 
die niet over hun verdriet heen geraken: mogen ook zij ervaren dat er 
toekomst is voor hen, dat dood en graf niet het laatste zijn.  -even stilte- 
Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Vijftiende statie: Jezus is verrezen 
Heer Jezus, ook op Goede Vrijdag geloven wij dat Gij leeft. De dood en 
het kwaad hebben niet het laatste woord. Er is uitkomst, er is toekomst. 
Help ons om dat te geloven in deze ingewikkelde tijd. Laat Pasen voor 
ons een feest van leven zijn. Want Gij leeft en wij leven met U.  
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Tot slot: gebed tot Maria (‘Sub tuum praesidium’) 
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige moeder van 
God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar bevrijd ons 
steeds van alle gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd.  
Wees gegroet, Maria… 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.  
 

Pastorale Eenheden Sint-Franciscus en Etterbeek-Woluwe: 
Kruisweg op Goede Vrijdag, 2 april 2021 

 
Overal ter wereld gedenken de christenen op Goede vrijdag de 
kruisdood van Jezus, begin van nieuw leven voor de mensheid. Het 
bidden bij de staties van de kruisweg is een manier om dit te doen. We 
kunnen dit doen tijdens het stil gebed in de kerk. Maar we kunnen ook 
thuis bidden, alleen of met onze huisgenoten, bv om 15u, het uur van 
Jezus’ sterven. Dan kunnen we ook het kruis een ereplaats geven en een 
kaars ontsteken. Met u verbonden in gebed, wensen wij u een zalige 
opgang naar Pasen toe.  
 
Uw pastores. 
 

 

 
Opening 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis 
de wereld hebt verlost. 
 
Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld 
Heer Jezus, Gij zijt onschuldig veroordeeld. Wij bidden U voor allen die 
onschuldig worden veroordeeld, belasterd, met de vinger gewezen. Help 
ons om anderen niet te veroordelen. Geef ons de kracht om elkaar 
nieuwe kansen te geven, zoals wij van U ook steeds weer een nieuw 
begin krijgen.  
-even stilte voor gebed en bezinning- Met U bidden wij tot uw en onze 
Vader: Onze Vader… 
 



Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
Heer Jezus, eens hebt Gij uw kruis gedragen. Nu draagt Gij ons kruis 
mee. Dit besef geeft ons moed in deze moeilijke tijden. Wij hoeven 
onze lasten, onze zorgen, ons lijden niet alleen te dragen. Gij zijt bij ons. 
Maak ons daarvan bewust als wij ons alleen voelen. 
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 
Heer Jezus, Gij zijt een eerste keer onder het kruis gevallen. Ooit was er 
ook voor ons een eerste keer: de eerste keer dat we toegaven aan wat 
verkeerd is, de eerste keer dat we ons van u en van anderen afkeerden, 
de eerste keer dat we bewust zondigden. Help ons om altijd weer op te 
staan, dankbaar om uw barmhartigheid. -even stilte- Met U bidden wij: 
Onze Vader… 
 
Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder 
Heer Jezus, ongetwijfeld was de ontmoeting met uw moeder een troost 
voor U op uw kruisweg. Help ons om voor onze geliefden ook een 
troost te zijn. Geef dat ook wij mensen mogen ontmoeten die met ons 
meeleven. Moge de moederlijke zorg en voorspraak van Maria ook ons 
bemoedigen.  
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 
Heer Jezus, help ons te ontdekken dat onze eigen zorgen lichter worden 
als wij elkanders zorgen meedragen en verlichten. Wees ook alle 
zorgverleners, verpleegkundigen, dokters, vrijwilligers… nabij. Geef 
hun kracht en moed. 
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af 
Heer Jezus, een kleine attentie kan wonderen verrichten. Het blijft 
mensen bij. Doe ons inzien hoe wij elkaar door kleine tekentjes nabij 
kunnen zijn. Maak ons aandachtig voor zovele goede dingen die tussen 
mensen gebeuren en die ook ons ten goede komen.  -even stilte- Met U 
bidden wij: Onze Vader… 
 

Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 
Heer Jezus, een tweede maal zijt Gij gevallen onder het kruis. Soms 
wordt het leven ons te zwaar. Soms worden onze zorgen ons te veel. 
Help ons om met U op te staan. Maak ons ervan bewust dat Gij met ons 
meegaat. -even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen 
Heer Jezus, van onder uw kruis hebt Gij de vrouwen langs de weg 
getroost. Help ons om, ondanks onze eigen zorgen, toch ook andere 
mensen te bemoedigen. Onze eigen zorgen worden er lichter door.  
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
Heer Jezus, een derde maal valt Gij onder het kruis. Soms lijkt er aan 
onze zorgen geen einde te komen. Help ons om steeds weer moed te 
vatten. Wees Gij onze kracht. Doe ons opstaan omdat Gij zijt opgestaan. 
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
Heer Jezus, alles werd U afgenomen, tot uw menswaardigheid toe. Wij 
bidden U voor allen die moeten leven in mensonterende 
omstandigheden. Wij bidden U voor de daklozen in onze eigen 
omgeving en voor allen die moeten leven zonder beschutting, zonder 
bescherming. Doe ons inzien hoe wij hen kunnen helpen. -even stilte- 
Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld 
Heer Jezus, Gij werd aan het kruis genageld. Wij nagelen mensen nogal 
eens vast aan hun verleden, aan de indruk die we van hen hebben, aan 
ons eigen oordeel. Help ons om elkaar vrijheid en leven te geven.  
-even stilte- Met U bidden wij: Onze Vader… 
 
Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis (hier kunnen we opstaan of 
knielen) 
Heer Jezus, uw dood op het kruis was voor ons het begin van nieuw 
leven. Help ons om te sterven aan de ikzucht en om te leven als nieuwe 
mensen. Wees ook alle stervenden nabij: laat hen leven bij U.  


