Goede Vrijdag

Alles moet gepoetst en geveegd

voor de grote sabbat van Pasen.

Ook Jezus moet nog even opgeruimd.
In luttele uren is het geregeld

tussen joodse en romeinse overheden.
Ze veroordelen en mishandelen hem,
ze dwingen hem zijn kruis te dragen
en nagelen hem erop vast.

‘God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’
horen ze hem nog zeggen,

en toen gaf hij de geest.

Langzaam keert de zon terug

en kleurt de hemel blauw.

Hierboven hebben ze het begrepen:

Gods liefde heeft gewonnen.
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